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bir kaynağının Moskova olduğu görüşünde birleşiyor” Sovyet Bloku mali yardım yapıyor AKŞAM OLUNCA A > x DÜKKANIN 
MSP Genel Başkan Yardımcısı, “Rusya'nın Türkiye'deki terörde İÇİNE DOLUŞUYURLAR 


parmağı olmadığını” ileri süren TASS'a cevap verdi 


Cumalıoğlu:Anarside 


meciaıyeroy Urtaklar Caddesi ve çevresini tamamen denetimleri altına almak için seri cinayetler düzenleyen, esnaftan zorla para toplayan, köşe başlarında nöbet tutarak kimlik kontroli yapan cinayet şebekesi, caddenin hemen girişinde manav dükkanı. görünümünde yeni bir kontrol noktası daha kurdu, Özellikle akşamları iş dönüşü saatlerinde burada toplanan MHP'li komandolar, her geçen arabayı ve insanları sıkı bir gözetim altında tutuyor, 


Mecidiyeköy'de bir MHP üssü daha! 


ANKARA (ÖZEL) 

MSP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Cumalioğlu, Rusya'nın 

resmi TASS ajansının önceki günkü haberiyle ilgili olarak 

gazetemize verdiği demeçte, Rusya'nın da Türkiye'deki anarşinin içinde olduğunu söyledi. 

TASS, Cumalıoğlu'nun daha önceki bir demecinde Türkiye'deki anarşik olayların arkasında ABD istihbarat teşkilatı CIA'nın bulunduğundan söz eden cümlesini alıp, Cumahoğlu'na dayanarak Rusya' nın Türkiye'deki terörün içinde olmadığını iddia etmişti. 

Cumalıoğlu bu konuda görüşlerini açıklarken şunları söyledi: 

“Rusya'nın da Türkiye'deki anarşide büyük tahrik ve teşviki vardır Olayların içinde olan sadece CIA değildir. Dış güçler Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar. Ortamı da uygun buldukları anlaşılıyor. Bu 


İSTE ANARŞİNİN 
GERÇEK KAYNAĞI Í 


"MSP KONYA MILLETVEKILI 


VE GRUP SOZCOSU YENER BATTAL: 


Terörün nerden kaynaklandığı ve kimler tarafından uygulandığı yolundaki sorumuza MSP Genel Başkan Yardımcısı Şener 


Battal şu cevabı verdi 


Anarşinin kaynağı tek değil çok yönlü- 


CHP ISTANBUL MİLLETVEKİLİ 


TARHAN ERDEM: 


«ANARŞİNİN 
NE iKi 

NE TEK 
KAYNAĞI 
VAR» 


Anarşinin tek ya da iki kaynaktan çıktığı görüşüne katılmıyorum. Bütün ülkelerin, böyle geçici olarak zayıflık gösteren top- 


lumlarda kendi çıkarlarına sonuç alma ça- 


(Devamı S. 6 Sü. 3'te) 


bası içinde olmaları beklenmelidir. Bunlara 


(Devamı S. 6 Sü. 3'te) 


MHP SALDIRILARINA DESTEK OLDUĞU İCİN. MSP TARAFINDAN GÖREVDEN ALINMASI İSTENMİŞTİ 


Konya Emniyet Müdürü görevden 


alınıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
MSP şikayetçi olduğu ve 
48 saat içinde görevden 
alınmazsa gensoru vereceğini bildirdiği Konya Emniyet Müdür Vekili Hamza Esin'in "izinli'' sayılarak görevden alınacağı bildirildi. 

MSP'nin şikayeti üzerine dı rumu yerinde incelemek üzere Konya'ya giden İçişleri Bakan Vekili Devlet Bakanı Orhan Eren'in ''Konya sakin şehir'' demesine rağmen, MP ile ilişkilerini bozmak istemeyen AP hükümetinin Konya Emniyet Müdürünjin görevden alınmasında Kayse ri Valisine uygulanan formüli 

(Devamı S. 6 Sü. 3'te) 


Erbakan: ” Kurtarılmış bölgeler bir plan mucibince adım adım ilerliyor” 


ANKARA (ÖZEL) 


MSP Cer: Başkanı Nec- . 
mettin Erbakan, dün 


düzenlediği basın toplantısında son günlerde Konya'da meydana gelen olaylara değinersk olayların sorumlusunun Emniyet Müdürü olduğunu söyledi. Erbakan kurtarılmış bölgelerin adım adım bir plan mucibince ilerlediğini belirttiği konuşmasında hüküme 


ti de eleştirerek şöyle dedi: "Hükümet bütün yurdun kurtarılmış bölge haline getirilmesi için teröristlerin en iyi vasat ve alet olarak kullandığı bir zihniyetle icraat yapmaktadır." 
Erbakan Başbakanın olaylar karşısında. "kanun dışına çıkık mışsa" şeklinde konuştuğunu hatırlatarak şöyle devam' etti: (Devamı sa.6, sü.4'de) 


tahrik ve teşviklerini sürdürüyorlar." 


BBC'NİN AÇIK OTURUMU 
İngiliz Radyosu ''BBC" dün sabahki yayınında, "Türkiye'de terör"' konusunu ele alan bi: + çık oturum yayınladı. Guardian gazetesinin Ankara muhabiri David Barchard, BBC Türkçe Servisinden Tayfun Ertan ile İngiliz gazetecilerin katıldığı programda, anarşinin ekonomik ve sosyal nedenleri'üzerinde duruldu Programda MHP'nin Yozgat'taki faaliyetlerine değinildi ve Anadolu' dan yüksek öğrenim için büyük kentlere gelen gençlerin ekonomik ve sosyal yapıları nedeniyle kolayca bir "'sol'' ya da "sağ"' örgüte katıldıkları söylendi. 
(Devamı sa. 6, si. 1'de) 


İstanbul” da bir gecede 
4 kişi öldürüldü 


HABER MERKEZİ 

STANBUL Sefaköy'de dün 

sabah kimlikleri belirlenemeyen saldırganlar iki işçiye ateş açarak öldürdüler, 

Sefaköy, Beşyol Eski Halkalı Yolu üzerindeki ekmek fabrikasına dün saat 04.00 sıralarında gelen saldırganlar Hüseyin Çakar ve Davut Koşarpınar adlı işçileri öldürdüler, Yetkililer soruşturmanın sürdürüldüğünü belirttiler. 

KUÇUKPAZAR'DA BİR KİŞİ 
ÖLDÜRÜLDÜ 

İstanbul Küçükpazar Hacı Kadın Caddesi Garajönü mevkiinde önceki gece saat 02.00 sıralannda, pazarcılık yapan Behzat Bilek ile İrfan Eren arasında çıkan kavgada İrfan Eren tabanca ateşiyle öldürüldü. Behzat Bilek Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. 

Beşiktaş Tuzbaba Caddesi üzerinde dün sabah elleri ve ayakları bağlandıktan sonra kurşun- 

(Devamı S. 6 Sü. 6'da) 


Türkiye” nin savunma konulârının görüşüldüğü 

bir toplantı yapıldı 


ANKARA (ÖZEL) 
ÜRKİYE'nin savunma kopi görüşüldüğü toplantı dün Ankara'da yapıldı Başbakanlıkta saat 17.00'de başlayan ve Başbakan Süleyman Demirel'in başkanlığında yapılan toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenen Evren, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun Dışişleri Bakanı Hayrettin Erk men ile Genelkurmay İkinci Baş kanı Orgeneral Haydar Saltık ka tıldılar 


TGS İstanbul Kongresinde 100 oy farkla seçimleri kazanan yeni Yönetim Kurulu işbölümü yapti. 


TGS istanbul Şubesinde 


devrimci bir yönetim 


Cağaloğlu'nda, Türkiye basınının kalbinde bir kongre. Coşkulu; işçi çoğunluğu ilk kez sesini olanca gücüyle duyuru (Fotoğraflar: AYDINLIK) 


iş başında! 


© Yazıişleri Müdürümüz 
Mehmet Ataberk de 
Yönetim Kurulu içinde yer aldı 
Iş bölümü yapan yeni Yönetim Kurulu 
Başkanlığa 
Odhan Baykara”yı, 
Başkan Yardımcılığı 
İzzet Tosunbaş'”ı, dari Sekreterliğe 
Süreyya Ersen”i, 
Mali Sekreterliğe de 
Ahmet Sağlık”ı getirdi 
İSTANBUL (ÖZEL) 
ÜRKİYE Gazeteciler Sendikası o İstanbul Şube Kongresinde, devrimci muhalefet listesi 100 oy farkla seçimi kazandı. Eski yönelimiv oluşturdu- 
(Devamı S. 6 Sü. 6'da) 


İSTANBUL (ÖZEL) 

ZUN bir süredir Ortaklar 

Caddesini saldırı bölgesi olarak tespit eden Mecidiyeköy 

cinayet şebekesi, son günlerde 

caddenin hemen girişinde manav 

dükkanı görünümünde yeni bir kontrol üssü kurdu. 

Mecidiyeköy'deki MHP'li komandoların her türlü faaliyetlerinden haberdar olan ve bu faaliyetleri bizzat yürüten ÜGD es ki Başkanlarından Recep Öztürk'ün denetiminde . kurulan manav dükkanı, açılır açılmaz komandoların toplantı yeri haline geldi. Bu dükkanın caddenin giriş çıkışını kontrol altına almak amacı ile açıldığı öğrenildi, 

Cadde girişindeki duvarlara "Kanımız aksa da zafer İslamın"' "MHP, UYD" gibi sloganların yeniden yazılması dikkatleri yeni açılan manav dükkanı üzerinde topladı. 

Dükkana toplanan MHP'liler, “Buradan hiç bir solcuyu geçirmeyeceğiz", "Bu caddeyi solculara mezar edeceğiz" gibi sözleri, önünden geçen herkesin duyabileceği bir şekilde sarfediyorlar. Çevre esnafını ve halkı 


(Devamı sa. 6, si. 1'de) 


MSP: 
"Hükümet 

İsrail ile münasebetlerini derhal kesmelidir” 


HABER MERKEZİ 
M İLLİ Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan İsrail Parlamentosu Khnesset' in Kudüs'ü başkent yapma kararını kınayarak bunu ''14 asrın en vahim tecavüzü'' diye niteledi. 
Erbakan dün Parlamentoda düzenlediği basın toplantısında özellikle İsrail'in kararı üzerinde durarak hükümetin bu konudaki tepkisini yetersiz bulduklarını belirtti ve ''Bu vahim olay karısında en asgari hareket, derhal srail ile siyasi münasebetlerin kesilmesi olmalıdır'' dedi. 
MSP Genel Başkanı Necmet- 


` tinErbakan İsrail'in 38 yıldan be- 


ri mütemadiyen yaptığı tecavüzlerle Ortadoğu'nun ve dünyanın huzurunu bozmak için çalıştığını belirterek: şunları söyledi: 

"Bu tahammül edilmez bir küstahlıktır. 14 asrın en önemli tarihi olayıdır. Bu, bardağı taşıran değil, deviren damladır. 
MSP olarak bü „hükümeti derhal İsrail'le münasebetlerini kesmeye 


(Devamı S. 6 Sü. 4'te) 


SINA ÇILADIR 


Kömür vurgunu 


Olay Aydınlık'tâ haber olarak da verildi, biz de bir kıyısın- dan dokunduyduk. Aradan haftalar geçti, hiç bir ilgiliden, . “hiç bir yetkiliden ses-seda çıkmadı, adamların üzerine sanki ölü toprağı serpilmiş! 

Yeni baştan alıyoruz: 

Batı Karadeniz Kömür İşletmeleri (Amasra) stoklarında bulunan 172 bin ton tüvenan (yıkanmamış) sanayi kömürü, Türkiye Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulunun kararıyla Samsunlu müteahhitlerden Zeki Kayhan ile İbrahim Çillioğlu'na tonu 
385 liradan satılıyor. Madencilik dilinde 0.18 diye anılan 
sanayi kömürünün piyasa fiyatı (ton başına) 1200 liradır. Bu satışla devlet kaba bir hesaplama ile 300 milyon lira zarara giriyor, devletin bu zararını iki müteahhit kâr hanesine yazıveriyor. Tabii bu 300 milyonluk vurgunun, kömür sıkıntısının yoğunlaşacağı kış aylarında, alavere-dalavere satışlarıyla yarım milyara yaklaşması da olası. Bu artık, müteahhitlerin becerisine kalmış bir şey! 

Derken, Batı Karadeniz Kömür İşletmeleri Müessese Müdüründen bir haber kalktı geldi. İşletme Müdürü zat, güya, kömürün satışının durdurulduğunu açıklamış. Aradık-taradık, o yörede yayınlanan gazeteleri gözden geçirdik, açıklama doğru, ama kömürün nakliyesi devam ediyor. Üstelik, Batı Karadeniz' in en ilgi çekici turizm merkezlerinden birisi sayılan Bartın ve yöresinde denizin içine etmecesine! 

Son gelişmeler şöyle: 

Amasra Belediyesi, limanı kirlettiği: gerekçesiyle, vurgun kömürünün nakliyesine izin vermiyor. Bu kez müteahhitler, civardaki bir başka limanı, Bartın Limanını kullanmak istiyorlar. 
Belediyeye başvuruyorlar. Yönetiminde CHP'lilerin bulunduğu Bartın Belediyesi "tamam" diyor, "bizim limanı kullanabilirsiniz." Ve nakliye başlıyor. 

Hani nasıl derler, kör kör parmağım gözüne örneği! 

Şimdi biz, bir kez daha kulak arkası edilecek de olsa, bazı kim$elere birkaç soru yönelteceğiz. Devletin 300 milyonunu deve olmaktan kurtaramasak da, olayda günahı ve sevabı olanları hiç değilse kağıt üzerinde ayrıştırmak için: 

> 1 - Türkiye Kömür İşletmeleri Yönettim Kurulu, piyasa degeri (ton başına) 1200 lira olan 0.18 tüvenanı hangi gerekçeye dayanarak iki müteahhite 385 liradan satmıştır? 

2- Zeki Kayhan ve İbrahim Çillioğlu ismindeki müteahhitlerin iktidar partisi ile bir ilişkisi var mıdır? 

3 - BKİ Müessese Müdürü, kömürün satışının durdurulduğunu açıklamasına rağmen, kömürün nakliyesi nasıl devam etmektedir? 

4 - Bartın Belediyesi, satışı üzerinde çok gölgeli işlemler bulunduğu ileri sürülen kömürlerin nakliyesine nasıl izin vermektedir? i 

Sorularımız şimdilik bunlar. Hele biraz bekleyelim, ilgililer- den yine ses-seda çıkmazsa soracak başka sorularımız da olacaktır. 


MENKUL SATIŞ İLANI 
BAKIRKÖY 2. NCİ İCRA MEMURLUĞUNDAN 978/3081 Talimat 


Bir borçtan dolayı hacizli olup satılarak paraya çevrilmesine karar verilen 1 adet 250.000.00 TL kıymetinde kırmızı renkte 34.F.7709 plakalı Ford marka 1975 model hususi otomobil açık artırma suretiyla satılarak paraya çevrilecektir. — . > 

Birinci açık artırmanın 28.7.1980 günü saat 12.30-12.50 arasında Bakırköy, Güngören Güzel Sokak No' 1'de yapılacağı, bugün tahmin edilen kıymetin % 75'ine talipli çıkmadığı taktirde 29.7.1980 günü aynı yerve aynı saatte ikinci açık artırması yapılarak en çok fiyat verene Ihale edileceği Damga resmi ve Tellaliye bedelinin alıcıya ait - cağı daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile memurluğumuza müracaat etmeleri ilan olunur, 13.6.1980 

(Basın: 5457-937) 


Menkul Satış İlanı 
İst. $.nci İcra Memurluğundan 980/3764 

Mahcuz olup Satılmasına karar verilen 20.000 lira Değerinde Telefonken, marka Televizyon 61 ekran legületori ile birlikte 10.000 lira değetinde Aygaz marka buz dolabı-Polulokus- Marka 8.50 ayak Buz dolabının Birinci satışı 30/7/ 
1980 günü saat 16.30-17 arası Koca mustafa paşa Hekimoğlu 
ali paşa caddesi koca yusuf sokak No. 9 da yapılacaktır. 
O gün verilecek Bedel muhammen kıymetinin 775'ni Bulmazsa ikinci satışı 31/7/1980 günü aynı yer ve saatte yapılacak ve en çok artırana ihale edilecektir. Damga Resmi ve Tellaliye alıcıya aittir, İsteklilerin meskür gün ve saatte mahallinde hazır bulunmaları ilan olunur. 15/7/1980 (Basın: 5458-938) 


TÈ 
BEYKOZ İCRA MEMURLUĞU GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 


Şuyuun izalesine karar verilen Beykoz Kavacık çukur mahallesinin yavuz sokakta kain 588 ada, 1159 parsel sayılı gayri menkul aşağıda belirtilen esaslar dahilinde satılacaktır. 


Gayri Menkul 300 M2. den ibaret olup muhammen bedeli 


620.600.00 lira olarak tespit edilmiştir. 
İMAR DURUMU: 


İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğünün 6/8/979 tarih ve 
4344 sayılı teskerelerine göre Boğaziçi nazım planında yeşil 
karakterli iskan sahasında 5/6/967 tasdik tarihli 5000 ölçekli gece kondu önleme bölgesinde kaldığı, Boğaziçi Nazım planında izah notunun 2.17 maddesinde 1/500 veya 1/1000 ölçekli tatbikat planı olmayan gecekondu islah bölgelerinde tatbikat yapılamayacağı, tatbikat planı yapılana kadar anılan parsele imar durumu tanzim edilemeceği belirtilmektedir. 


Gayri Menkulfçarşıya pazara olan mesafesi göz önünde tutularak bilirkişinin raporuna göre 620.600.00 lira bir değer ifade edebileceği tesbit edilmiştir. 


Satış peşin para ile olup ihaleye girmek isteyenlerin yüzde on nisbetinde teminat yatırmaları şarttır. Birinci açık artırma günü sürülen pey yüzde yetmiş beşini ve paraya paylaştırma masraflarını karşılaması şarttır, bu, bedelle alıcı çıkmadığı takdirde en fazla pey sürerrin, taahhüdü baki kalmak şartıyle on gün sonra artırmaya devam edilecektir. k 


İkinci artırma günü en fazla pey sürene ihalesi yapılacaktır. 
Birinci artırma 2/9/980 tarihinde saat 12.00-12.30'da Beykoz İcra Dairesinde ikinci artırma 12/9/980 günü saat 12.00- 12,30 aynı mahalde yapılacaktır. 


İhaleye katılacakların gayri Menkulü gezmiş görmüş ve be- 
"yenmişoldukları add olunur. Şartname ilan tarihinden itibaren açık olup herkes tarafından görülebilir. Daha fazla malumat almak isteyenlerin Beykoz İcra Memurluğunun 979/4 satış dosyasına müracatları adına ihalesi yapılan gayri menku-Tün ihale karar pulu tellaliye rüsumu ve tapu harç ve masrafları alıeiya ait olacaktır. Müşterilerin adına ihalesi yapılan gayri Menkulün bedelini hemen veya verilen mühlet içinde yatırılmaması halinde ihale fesholunarak müşteri iki ihale arasındaki farktan sorumlu tutulacaktır ilan olunur. 21/7/980 


(Basın: 5471-943) 


düsünce dünyası 


KORE HALKI DAYANIŞMAMIZI BEKLİYOR 


ORE Savaşının başlamasından sonra tam 30 yıl geçmişti ki, ajanslar Güney Kore'de ordunun bir kısmının ülkede demokrasinin yerleşmesine darbeyle karşi çıktığını ve halkın, özellikle de öğrencilerin demokrasi ve özgürlük mevzilerini terketmemek için direndiklerini bildirdiler. Daha sonra Kvanyu'da gençliğin barikatlar kurarak faşist darbecilere karşı direndiği haberleri geldi. 
Sonra Kvanyu'daki özgürlük meşalesi kanla söndürüldü. Bugün Güney Kore'nin muhalefet önderi Kim Dae Cung ve yüzlerce demokrat işkence- den geçirilerek kararını önceden vermiş mahkemelere çıkarılıyorlar. Kore halkının 30 yıllık ızdırabına bir yeni sayfa daha ekleniyor. ` 


Kore halkı, acılarla dolu uzun bir halk savaşından sonra Kim İl Sung'un önderliğinde Japon emperyalistlerini kovmuştu. Savaşın son günlerimde 
38. enlemin kuzeyine Sovyet orduları, güneyine ise Amerikan askerleri girmişti. Bu durum Kahire'de müttefikler tarafından kararlaştırılmış ve yine burada ülkenin savaş sonunda birleştirilmesi ve yabancı askerlerin çekilmesi belirlenmişti. Savaştan sonra Sovyet askerleri çekilmiş, ancak ABD birliklerini güneyden çekmemişti. ABD'nin dünya hegemonyasını kayıtsız şartsız ele geçirdiği bu günlerde halkın ve demokratik ve dini partilerin muhalefetine rağmen Güney Kore'de kukla bir rejim kuruldu. Bu kukla rejim, halkın. desteğini alamaması bir yana, aynı zamanda tıpkı Çan Kayşek'in ABD desteğinde kıta Çin'ini kurtarma emelleri gibi Kuzey Kore'yi kurtarma emelleri de beslemekteydi. Bu emelini gerçekleştirmek üzere de 25 Haziran 1950 günü Kuzey Kore'ye saldırdı. Ancak kukla rejim fena yanıldı. Kuzey Kore orduları birkaç hafta içinde ülke- 


nin büyük çoğunluğunu kurtardılar, 


Ne var ki, o zamanki dünya jandarması ABD: Kore'ye askeri yığınak yaptı. Kendisine alet ettiği Birleşmiş Milletlerden Kore aleyhine kararlar çıkarttı. Bunlardan en önemlisi, Birleşmiş Milletler bayrağı altında 15 
ülkenin ABD kumandası altında Kore'ye asker göndermesi idi. O zaman Bayar-Menderes diktatörlüğü altındaki ülkemiz de Kore'ye asker göndererek ABD'nin işlediği cinayete ortak edilmişti. Türkiye halkının tepkisini şairimiz Nazım Hikmet şu dizelerle dile getiriyordu: 


Kore'de yağmur mu yağıyor Ahmet? 
Yüzükoyun sürünüyor musun çamur- da 
Peşince namlunun? 
Ela gözlerin dumanı, kabarmış damarları alnının kimi öldürmeye gidiyorsun? 


Kahraman Kore halkı, yurdunun kuzeyini düşmandan korumasını bildi. 
Ama güneyde ABD birliklerinin gölgesinde faşist bir diktatörlük rejimi- nin kurulmasını önleyemedi. 


Ne var ki, dünya olduğu gibi kalmiyor. Dün üstte olan, bugün eskiyip alta düşüyor. Kore halkından yediği tokadın şiddetiyle zirveden aşağıya yuvarlanmaya başlayan ABD'nin yıldızı da 30 yıl içinde yediği darbelerle sönmeye yüz tuttu, Onlarca yıl savaş kundakçılığı yapıp istikrarı kendi lehine bozmaya çalışan ABD bile istikrarın bozulmamasından medet ummaya başladi. Çünkü 1968'den bu yana kendisinden daha aç ve doymak bilmeyen bir ayı, dünya siyaset sahnesine çıkmış istikrar ve barışı kendi lehine bozmak için savaş kundakçılığı yapıyordu. Sovyetler Birliği'ne karşı koymanın bir yolu da, ABD'nin dün faşist rejimler kurduğu ülkelerde bugün demokratikleşme sürecine İster istemez yeşil ışık yakmaktı. 


Son 10 yılda Güney ' Kore'deki kukla rejim iflas etmiş ve tüm inan- 


HALKIN SESİ 


Başbakan 


Süleyman Demirel”e açık mektup 


dırıcılığını yitirmişti. Yıllardır sürdürülen Kuzeyin, Güneyi istila edecegi aldatmacasına artık inanan kalmamıştı. Bu aldatmacayla yıllarca Güney Kore halkının en doğal demokratik hak ve özgürlükleri yasaklanmış, rejime karşı en ufak ses çıkarmaya bile tahammül edilmemişti. Sözümona grevsiz, toplu iş sözleşmesiz Güney Kore ekonomik refahı da son yıllarda “tam bir fiyasko ile sonuçir iz Son 10 yılda Kuzey Kore Kim İl Sung'un önderliğinde her iki Kore'nin birleştirilmesi konusunda akıllı bir siyaset izlemiş, Güney Kore yetkililerini bir masaya oturtmasını bilmişti. Ancak masa başında varılan -kararlara Güney Kore yetkilileri ısrarla uymamış ve böylece Güneyde rejime karşı muhalefet daha da büyümümştü. ABD de artık faşist askeri rejimi kayıtsız şartsız desteklemekten vazgeçip muhalefetle de ilişkilerini geliştirmeye başlamıştı. 
Geçen yıl Güney Kore'ye yaptığı 24 
saatlik ziyaretinde Carter, diktatör Park ile yarım saat görüşürken, muhalefet lideri Kim Dae Cung ile 2 saat 
ve ayrıca dini liderlerle toplam 5 
saat görüşmüştü. 


Nihayet Güney Kore'de diktatörler gangster yöntemleriyle kendi içlerinde hesaplaşmaya gittiler. Güne$ Kore'nin gizli polisi KCHA şefi, bir yemekte diktatör Park'ı temizledi. 
Bu andan itibaren Güney Kore'de temkinli bir şekilde demokrasiye dönme girişimleri gözlendi. Demokrasi güçleri üzerindeki baskılar nispeten yumuşatıldı. Birçok muhalifin ülkeye geri dönmesine izin verildi. 
Park tarafından yapılmış, faşist Aráyasanın değiştirileceği açıklandı. İlk kez Kuzey Kore tarafından ortaya getirilen ülkenin yeniden birleştirilmesi görüşmelerine olumlu tutum a- 


lindi. Ancak Asya'nın öbür ucundan birkaç ay önce bir kara haber uçtu: Demokrasiye dönmeye karşı olan ordu mensupları bir darbe yaparak yönetimi ele aldılar. 


Darbeye karşı olaylar birbirini izledi: ABD ve Japonya hoşnutsuzluğunu belirtti. Kim Dae Cung'un başkanı olduğu Yeni Demokrasi Partisi Meclisi terketti. Hükümetin bazı mensupları görevden ayrıldı. Nihayet gençlik hareketleri üniversite kentlerinden başlayarak tüm ülkeye yayıldı. Bu hareketler, şimdilik Kvangyu' da kanlı bir şekilde noktalandı. Ancak bu darbenin ömrü pek uzun olmayacağa benziyor. Hatta denilebilir ki, bizim 12 Mart diktatörlüğün- den de kısa olacak. Çünkü 12 Mart diktatörlüğünü seyreden ABD, Güney Kore'deki darbeye karşı koymak ihtiyacını duymuş ve Kvanyu olayları sırasında darbecileri desteklemediğini ve askeri birliklerin katliamını benimsemediğini belirten bir bildiriyi resmen Seul'daki büyükelçiliği aracılıgıyla dağıtmıştır. 


Kuzey Kore'nin UNESCO nezdin- deki temsilcisi özel yetkilere sahip bakan dostum Ri Dong Hyok ile Kvanyu olayları sırasında yaptığım bir görüşmede bana Güney Kore ordusu içindeki ABD'ci klikle yaşlı generaller kliğini anlattı. Tuhaf, ama gerçek, Güney Kore'de demokrasinin yerleşmesini İsteyen taraf, ABD'de egitim görmüş olan ve ABD tarafından kurulmuş olan KCTA'ya hakim genç subaylar. Son darbeyi yapan ve 


faşist rejimi sürdürmek isteyenler İse, 


Kore'nin bölünmesine, Kore savaşının çıkmasına katkıda bulunmuş generaller, bunların öğretim Üyesi olarak bulunduğu Savaş Akademisi" nden yetişmiş ve Vietnam'da savaşmış subaylar. Bunlar da ordunun haberalma örgütüne hakimler. Bu örgütle KCIA birbirinin kuyusunu kazıyor. 
İşte bu klik şimdi en aşağılık yöntemlerle Güney -Kore halkını “- demokrasi güçlerini baskı altına aln, va ve ordu içindeki rakiplerine de gözdağı vermeye çalışıyor. Ama tarihin tekerleğini geri döndürmeye güçleri ye etek mi, onu pek düşündükleri yok. 


Bir kere Güney Kore halkının demokrasi ve özgürlük tutkusu güçlenmiştir. Demokrasi güçlerinin arkasında Park rejimine ve son darbeye karşı güçlü ve kitle direnmesi tecrübesi vardır. ABD ve Japonya demokrasiye dönülmesine yeşil | ışık yakmışlardır. Çin demokrasi hareketini desteklediğini açıklamış ve diştan diktatörler lehine bir müdahaleye karşı uyarıda bulunmuştur. Kuzey Kore, darbecilerin söylentilerini yalanlamış ve Güneve karşı bir savaşa girişmeyeçeğini açıklamıştır. 


İkinci olarak Kuzey Kore, tüm Kore halkının onayını kazanan bir öneri getirmiş ve her iki Kore'nin barışçıl yoldan ilk aşamada ordularını ve toplumsal sistemlerini muhafaza ederek bir konfederasyon şeklinde birleşmelerini önermiştir. 


Bu olgular, Güney Kore'de demokrasiye dönmenin ve bütün ülkede ülkenin yeniden birleştirilmesi dışında başka bir yol bulunmadığını göstermektedir. Bugün Güney Kore zindanlarında uygulanan ağır. 
işkenceler ve önümüzdeki günlerde Koreli demokratları bekleyen idam cezaları, geriye dönülmesi mümkün olmayan bu yolda ancak geçici engellerdir. Bu engellerin Kore halkıyla birlikte yıkılması aree halkına da düşmektedir. 12 Mart diktatörlüğünü yaşamış, işkence ve ıstırabin ne olduğunu bilen bir halk olarak, daha da önemlisi 30 yıl önce kanını akıttığımız Kore halkına diyet borcu olan bir halkın evlatları olarak dayanışma ve dostluk elimizi uzatmalıyız. 


Geçenlerde bir Kuzey Kore gazetesinde eski kontenjan senatörü Prof. Bahriye Üçok'un Kuzey Kore'yi ziyaret ettiğini okudum. Türkiye'nin aydınları Kore halkının acısını yerinde öğrenmeye gidiyorlar artık. Bu sevindirici tutumu Güney Kore'deki işkencelere ve demokrasiyi boğma çabalarına karşı çıkarak pekiştirmek durumundayız. Özellikle Kore gazilerine sesleniyorum: Geçen 
30 yıl içinde: Kore halkının acılarını 
daha yakından öğrendiniz. Geçmiş- te silahlarınızı çevirdiğiniz bir halkın dostluğunu yeniden kazanmak için ona dayanışma elinizi uzatınız! Sizin bu tutumunuz güçlü bir yankı uyandıracaktır. 


MHP' li komandoların saldırıları yüzünden mahsulümüzü Tarsus” a götüremiyoruz 


Son günlerde gazetelerden okuduğumuza göre Başbakan Demirel, Yozgat üzerine sorulan sorulara yanıtlar vermekte. Faşistlerin kurtarılmış bölgesi olan bu kenti cennet gibi göstermektedir. 
Yozgat'ta çalışmış birisi olarak sayın Demirel'in söylediklerine güleyim mi, ağlayayım mı diye kendi kendime soruyorum. 

Başbakan bir gazetecinin "Kurtarılmış bölge olan Yozgat' ta da bir operasyon düşünülüyor mu?" şeklindeki sorusuna şu şekilde yanıt vermektedir. 
"Kim Yozgat'ı kimden kurtarmış. Kim niteliyorsa yanılmış, yanlış niteliyor. Durup durduğu yerde hiç bir meselesi olmayan yerde devlet gidip huzursuzluk çıkarmaz." 

Evet. Sayın Demirel, size göre Yozgat kurtarılmış bölge olmayabilir, huzur içinde bir kent olarak düşünülebilir. Fakat insan kötüyü ne kadar şirin göstermeye çalışırsa çalışsın, kötü kötüdür. Gerçeklerde böyledir. 


Gerçeklerden kaçarak bir yere varılamaz. Yozgat bugün faşist işgal altındadır. Kurtarılmış bölgedir. Meselesi de çoktur. Öyle ilçe ve köyleri vardır ki, devletin yerine -MHP'liler : her. istediğini yapıyor. Orada onların sözü sözdür, 

Yozgat'ın çoğu yerlerine sol içerikli gazeteler dergiler giremez. Girse bile göstermeliktir. 
Halk oküyamaz. MHP'lilerin güçlerinin az olduğu ve etkinlik kuramadığı Boğazlıyan, Çayıralan Çandır da insanlar biraz nefes alabilmektedirler. Ancak MHP'liler buraları da kurtarılmış bölgelerine katmak için sürekli huzursuzluk ve kargaşalık çıkarmaktadırlar. 


Demirel'in kafasına göre, 
Yözgat istikrarlı, anarşinin olma dığı bir kent olarak düşünülebilir. Ancak gerçekler öyle değildir. Halkın okuyamadığı, gezemediği, düşüncesini açıklayamadığı, daha doğrusu vaşaya" 


İLAN 

BAKIRKÖY 7. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN Davacı: İETT işletmeleri Genel müdürlüğü. 980/92 Vekili: Av. Ayşe Akyüz 
Davalı: İbrahim Dere 
Dava : Tazminat 

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat davasının 9.4.1980 ve 9.6.1980 tarihli duruşma celsesine gelmediğinizden ve açık adresinizde bilinmediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Bu kerre duruşmanın atılı bulunduğu 24.9.980 günü saat. 11.30 da duruşmaya gelmediğiriiz takdirde hakkınızda gıyap kararı verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 17.7.980 

(Basın: 5456-936) 


İSTANBUL 6, NCI İCRA MEMURLUĞUNDAN 


MENKUL SATIŞ İLANI. 
Dosya No: 1975/10754 


Bir borçtan dolayı hacizli olan aşağıda cins miktar ve muhammen kıymetleri yazıl mallar satışa çıkarılmıştır. 

Birinci açık artırma 30/7/1980 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15.00-15.30 arasında Gayrettepe, Saatçıbayır Sok, Bahçekapı No 
10 OS yapılacak ve o günü kıymetlerin 9675'ine istekli bulunmadığı 
takdirde 31/7/1980 Perşembe günü aynı yerde ve aynı saatler arasında Ikinci artırma yapılarak en çok fiyat verene satılacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında görülebileceği, masrafı verildiği takdirde isteyene bir örneğinin gönderileceği, ihale damga pulu ile tellaliye rüsumunun alıcıya alt bulunduğu, daha fazla malumat almak isteyenlerin dosya numarasılle icra memurluğuna müracaatları ilan olunur. 


Mahummen Kıymeti Adedi Önemli nitelikleri 


Lira Ks 


Cinsi 


2x3 Ebadında Kırmız! üzerine çiçekli halı 2/3 Ebadında Bünyan halı desenli 

Yemek odası takımı 

Beyaz renkte küçük boy buz dolabı 


(Basın: 2483-947) 


10.000,00 
30,000.00 
10,000.00 
10.000,00 


madığı bir yerde ne istikrar ne de huzur bulunur. Yozgat ölü bir kenttir. Esnafı doğru dürüst ticari faaliyette bulunamaz. Çünkü kimse korkusuzca dolaşarak alışvetiş yapamaz. Yabâncı plakalı otelar ihtiyaçları olsa bile kolay kolay bu kentte duramazlar. Otobüs yolcuları terminalden aşağıya inemezler. 

MHP İl Başkanının da Hürriyet gazetesinde itiraf ettiği gibi, ko mandolar şehrin giriş çıkışını kontrol altında tutmaktadırlar Yabancılar dikkatle gözlenir. Bir yabancı Yozgat'ta 3-4 gün kala maz. Mutlaka bir dayak yer. 

Memuru, 'öğretmeni doğru dürüst görev yapamaz. Her za man tehdit altındadır. Sürgüne kıyıma uğrar. Şikayet mercii yoktur. 

Hükümetlerin icraatı bile Yozgat'ın kurtarılmış bölge olduğunu açıkça belirtir. Çünkü sürgüne uğrayan devlet memurlarının çoğu istifa etmesi için Yozgat'a sürülür. Bir hükümet döneminde yalnız 8 bin öğretmenin bu ken- te sürüldüğünü öğrenmiş bulunmaktayız. Bir o kadar da memur 


tayin edildi. 
Yozgat Türkiye'nin kanayan yarasıdır. Mutlaka ameliyatla 


iyileşir.. Yurdumuzun tüm illeri, Yozgat'a benzeyemez. Buna tarihi ve maddi açıdan olanak yoktur. Hiç kimse tarihin çarkını, geriye döndüremez. İstanbul, Adana, İzmir, Antalya, Ankara, Yozgatlaşamaz. Aksine Yozgat bu illeri izlemek zorundadır İzleyecektir de. Şimdilik bunun olanaksız olduğu görülebilir. A ncak gelecek mutlaka doğruyu gösterecektir. 

Son olarak Sayın Demirel'e bir çift sözüm var. Bölücülüğün ırkçılığın, partisi olan MHP'lilerle ne kadar iş yaparsanız, yok olmanız o kadar hız kazanacaktır. 
Türkiye halkını bölmek isteyenlerle birlik olunamaz, huzur sağ - lanamaz. İnsanlanmızın büyük çoğunluğunu karşısına alan MHP' lilerle iktidar yürütülemez, hükümet olunamaz. ` 

Temsil ettiğiniz sınıfların siyasetlerine , dünya ve Türkiye koşullarına bakmayarak birtakım işler yapıyorsunuz. Böylelikle kendi kaderinizle oynuyorsunuz. Bu gidişle ne partiniz, ne siyasetleriniz politika sahnesinde olacak. 

Dışta Rus sosyal-emperyalistlerinin, içte MHP'nin zorbalığına karşı halkımız gereker: cevabı verecektir. Buna bütün gönlümüzle inanıyoruz. 


Saygılarımla. 
ži T.K. 


MHP'li komandolar aylardır köyümüz halkına saldırıyorlar. Kahve basıyorlar, insanları silahla tehdit ediyorlar. Şimdiye kadar birçok insanımızı dövmüşler, köyümüz arabalarının yolunu çevirmişler, camlarını parça parça etmişlerdir. Bu saldınların başını çeken Necati Şimşek'tir. Ayrıca Köy İhtiyar Heyetinden Kerim Erişik ve Halil Çorak ise saldırganları 


korumaktadırlar. 


Biz Ulaş köylüleri olarak defalarca Muhtar 


Yarattığınız 


Kemal Demircioğlu'nu uyardık. muhtar bu saldırılara karşı pasif kalıyor. 


Köyümüz halkı Tarsus'a mahsulünü götüremez duruma geldi. Arabalar durduruluyor, insanlar döyülüyor. Can güvenliğimiz kalmadı. 
Yetkililere durumu iletiyor ve yetkililerin tedbir almalarını istiyoruz. 


Tarsus-Ulaş köyünden bir okuyucu. 


can ve mal düşmanlığı, saç ve kıl düşmanlığına kadar vardı 


Bu güzel Türkiye'mizden çok zalim geldi geçti. Bunlar halkımızın arasında ırk ve mezhe düşmanlığı yaptılar, halkı bir birine kırdırdılar. Halka işkenceler yaptılar, yüzlerce binlerce evladımızı işkencelerde sakat bıraktılar, öldürdüler. Binlerce ocak söndürdüler. Sen bunların döktüğü kan izlerinden yeni kanlar döke döke yürüyenlerin en sonuncususun. 


MHP adına kurduğun cinayet örgütüyle Alevi-Sünni, Türk-Kürt ayırımını körükledin. Halkı e helere böldün. Sivas, Malatya, K. 
Maraş katliamlarını hazırladın. 
Binlerce ocak söndürdün. Cinayetlerin lp gittikçe büyüven bir kan gölü, binlerce dul, 


Menkul Satış, İlanı 
İstanbul 12 nci İcra Memurluğundan 


1980/7438 


Mahcuz olup satılmasına karar verilen 135.000 
TL kıymetinde bir adet 30 
luk Bursa yapısı marangoz makinası komple ilk açık artırması 28.7.1980 Günü saat 16.30-16.45 arası 
Çağlayan Meral sokak NO: 


17 Şişli de yapılacaktır 
O gün verilecek bedel muhammen kıymetin %75'ni 


bulmadığı taktirde 19.7. 
1980 Günü aynı mahal ve 
saatte 2 nci artırması yapı" larak en çok artırana ihale edilecektir. Dellaliye ve i hale damga resmi alıcıya ait olup taliplilerinin mahallinde bulunacak memura müracaatları ilan olunur. 
18.7.1980“ 


(Basın: 5486-950) 


öksüz ve yetim insari bıraktın. 

Pantürkizm ve Turancılık hayalleriyle binlerce insanı bir hayal alemine daldırdın, binlerce beyin yıkadın. Küçük küçük bebelerin eline silah tutuşturarak bu halkın yiğit delikanlılarını elinlik kızlarını ve bilim adamarını öldürttün. 

Yarattığın can ve mal düşek saç ve kıl düşmünlığına kadar vardırttın. Saçı biraz uzun, bıyığı biraz aşağı olan insanlara “Uzun favorili, komünist bıyıklı"! diye emrendeki canileri saldırttın. Fikirden ve düşünce- den sonra insanların saçına ve kılına dahi düşmanlık yaptırdın. 

Iktidarı ele geçirerek Parlamentoyu, Anayasayı, bütün ba- 


Bakırköy 1. Asliye 
Hukuk Hakimliğinden 
Dosya No: 1980/99 


Davacı İETT İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü tarafından davalı Metin Kılıçlı aleyhine açılan tahsil davasında: . 

Davalı Bakırköy Hürriyet Mahallesi Koruyucu 
Sokak No: 7 adresinde oturduğu bildirilen Metin 


Kılıçlı'ya dava arzuhali ve duruşma günü tebliğ e- 


dilemediği gibi zabıtaca yaptırılan (o tahkikattanda adresi meçhul bulunmuş olup bu kerre ilanen dava arzuhali ve duruşma gününün tebliğine karar verilmiş olup duruşma 28.11. 
1980 saat 9,30 dur. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 17. 
7.1980 

(Basın: 5455-935) 


ğımsız yargı organlarını Kaldır mak, basını susturmak, sana köle olmayı reddeden herkesi katletmek istiyorsun. Bu emeline kavuşabilmek için kendi ülküdaşlarını dahi “Davadan döneni vurun" diyerek öldürtüyorsun. 


Sen ve partin ülkemizdeki en 

erici hakim sınıfların ve en yo- az toprakağalarının temsilcisi olduğun halde, konuşmalarında  fakir-fukara edebiyatı yaparak fakir ve zavallı halk çocuğunu demagoji ile kandırabileceğini sanıyorsun. 


Konuşmalarında "İşkenceler dursun, fakir-fukara kınsın, Alevi-Sünni Türk-Kürt . ayırımı kalksın, topraksıza toprak vereceğiz, işçiyi fabrikaya ortak edeceğiz, anarşi dursun, birlik ve barış içinde yaşayalım. gençlerimiz öldürülmesin" diyorsun. 

Bizler "iş kişinin aynasıdır" diyerek söyledi i yaptıklarına bakarak yukardaki sözlerinin birer aldatmaca, koca man birer yalan olduğunu bil mekteyiz. Ee sen ve partin en büyük işkenceci, en büyük anarşist, fakir-fukara düşmanı, Alevi ve Kürt düşmanı, toprakagalarının temsilcisi, genç erimizin katili, birlik ve barış düşmanısınız. İşte sizin maskenizin altındaki gerçek yüzünüz budur. 

Emperyalistlerle dövüşerek 


kurtardığımız bu memleketi ve vatanın sahibi halka zindan et meye bl EES Okullan oku- 


sunuz. 
Sen ve partin ile Türkiye halkı arasındaki o hesaplaşmadan Türkiye İşçi Köylü Partisi ve onun önderlik ettiği eğilmez baı bükülmez bileği olan Türkiye halkı galip çıkacaktır. S.B 


e 


Aydınlık 


BOTON ÜLKELERIN İŞÇİLERİ! vt EZİLEN HALKLAR BİRLEŞİ 


Direnişçiler Ramazan kuşatmasını sürdürüyor 


Kremlin, Karmel'den 


iyice rahafsız olmaya başladı 


Sovyet işgalinden sonra Kabil'deki 


DIŞ HABERLER SERVİSİ yönetime getirilen Babrak 


Karmel ile Kremlin arasındaki anlaşmazlıkların gün geçtikçe yoğunlaştığı bildirildi. Moskova'daki Batılı gazeteciler, Karmel rejimindeki son değişikliklerin Kremlin'de hoşnutsuzluk yarattığını bildirirken, Ramazan ayı süresince Afgan direniş kuvvetlerinin harekatlarını artır- 


dıkları öğrenildi. 

Sovyet işgalinin ilk günü öldürülen Hafızullah Amin'in liderliğini yaptığı "'Halk" fraksiyonuna mensup birçok bürokratın görevden alınması ve öldürülmesi karşısında, Kabil'de gizli çatışmaların ve iç hesaplaşmaların açık savaşa. dönüştüğü bildirildi. 
Afganistan'daki Sovyet işgal kurmayının ve Kremlin'in ise, Afgan direnişinin güçlendiği bir dönemde bu çatışmalardan son derece rahatsız olduğu belirtildi. 
Peşaver ve Yeni Delhi'den gelen haberlere göre, işgal makamları Karmel'i "'Daha fazla ılımlı davranmak'' konusunda ikna ede- 


ABD, Bolivya’ daki elçisini geri çekti, ekonomik yardımı kesti 


WASHİNGTON 

AB: Bâkanı Edmund 

Muskie, geçen hafta yapılan darbe nedeniyle Bolivya'ya 

yapılan tüm ekonomik ve askeri 

yardımın durdurulacağını ve bu 

ülkedeki büyükelçinin geri çağrılacağını açıkladı. 

Askeri darbeyi kınayan ABD Dışişleri Bakanı, ekonomik ve askeri yardımı kesmeyi, ABD'nin insan haklarının ihlaline karşı verdiği cevap olarak niteledi. 

Muskie, "Yeni ekonomik yardımlar yapılmasına son verdik. 
Büyükelçimizi geri çağırdık. Bolivya'daki askeri grubumuzu geri çekmeyi ve Büyükelçilik personelinin sayısını büyük ölçüde düşürme yi kararlaştırdık. Halen yürürlükte olan ekonomik yardım antlaşmalarının da tek taraflı olarak iptal edilmesi için emir verdik” dedi, 

Bu arada Bolivya'da, zayıflamasına rağmen özellikle maden işçileri tarafından direnişin yer 

, yer sürdürüldüğü bildirildi. BBC Radyosunun haberine göre, maden işçileri başkent La Paz'a 
225 kilometre uzaklıktaki iki 
köprüyü havaya uçurdular, Sıkı askeri önlemlerin sürmesine rağmen, maden işçilerinin kararlı bir direniş gösterdiği haber veriliyor. 

Bu arada askeri darbeyi gerçekleştiren cunta, Kolombiya, “kvator ve Peru'ya Bolivya'ya uygulanan yaptırımlara katılmamaları için başvuruda bulundu. 
Cunta toplanarak uluslararası tepkiyi de görüşmeye başladı. 


izmir Belediye 
Başkanı Alyanak görevi başında saldırıya uğradı 


İZMİR (AA) 
ZMİR Belediye ve Ege Be- 
“Blediyeler Birliği Başkanı İhsan Alyanak dün sabah Poli gon Deresi islah çalışmaları bölgesinde bazı kişilerin saldırısına uğradı. Olayda Alyanak'ın 4 kaburgası kırıldı, sol Kaşı patladı ve bir parmağı da çatladı. Olaydan sonra yapılan açıklamada İhsan Alyanak'ın görevi başında saldırıya uğradığı, arkadan itilerek hendeğe düştüğü ve başını büyük bir kayaya çarptığı, Başkanın daha sonra Tepecik Belediye Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. 
TECAVÜZE UĞRADIM" 
Öte yandan Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi aracılığı ile dün basına yapılan açıklamada Başkan İhsan Alyanak "Siyasi yönü olmayan bir saldırıya uğradım. Olay inşaat mafyasının bir provokasyonudur " dedi. Alyanak, olayla ilgili olarak özetle şunları belirtti: 

"Bir Belediye Başkanının başı na bu tür haller gelmesi doğaldır. 
Kendimi toparlar Otoparlamaz başladığım işi sonuçlandırmaya gideceğim. Ben bu şehrin Belediye Başkanıyım. Halka hizmeti ibadet sayarım. Amacım daha önce iki çocuğun hayatını kaybettiği Poligon Deresini çevreye ölüm saçmaktan kurtarmaktı. Bu nedenle dere yatağı içindeki bir inşaatı da yasal yollardan yıkmayı planlamıştım. Saldırı bana görevim başındayken yapılmıştır. 
Ancak bu beni yıldırmayacak, çalışmalarımız ilkokullar açılma- dan tamamlanacaktır." 


| medi, Batı basını yönetimdeki 
son değişiklikleri 'Karmel'in za- 


feri'' olarak niteledi. 

RAMAZAN KUŞATMASI 

Afgan direniş kuvvetleri başkent Kabil çevresindeki kuşatmasını sürdürüyor. Direniş örgütlerinin yaptıkları açıklamaya göre halen Kabil çevresinde 20 bin direnişçi harekata hazır bir şekilde bekliyor. Ramazan ayı nedeniyle Gardez ve Paktia eyaletlerinde şiddetli çarpışmalar sürerken, bayrama doğru direniş kuvvetlerinin başkenti 30 bin askerle kuşatacağı öne sürülüyor. 

Bu arada, direnişçilerin Olimpiyatlar nedeniyle bir karşı-saldırıya hazırlandığını bilen işgalci kuvvetlerin de bombardımanı yoğunlaştırdığı öğrenildi. Kremlin yönetimi bir yandan Olimpiyatlar sırasında herhangi bir protesto eylemine yol açacak bir harekattan çekinirken, bir yandan da Afgan direniş kuvvetlerinin bazı bölgelerde denetim kurmasından korkuyor. 

Direniş kuvvetlerinin Kabil'e yapacakları harekata yoğun bir şekilde hazırlandıkları bildirilirken, Ramazan sonuna doğru yeni bir "Kepenk kapatma" eyleminin de gerçekleşeceği gelen haberler arasında yer alıyor. 


“Dışarıdan bakınca cennet ama 

ya içi? 


Boşa giden emekler 
Borsada 110-120 liradan işlem gören pamuk üreticiden 28 liraya alınmış, Tariş yine de zarar görüyor Neden diye soruyor üreticiler ve cevap veriyorlar 
“Biz çalışalım, bizim kuruluşumuz, bizim paramızı 
MHP'li komandolara yedirsin, o zaman tepemiz atı- 


yor." 
000 


Mehmet Çağlar (Söke'nin 
Afşar köyünden), Mustafa 
Ovacık (Ödemiş'in Bıçakçı köyünden), Mustafa Sarı (Küçükavulcuk köyünden) Oktay Kutlu İl Başkanı, Hüseyin Kızılay (Tire'nin Yenioba köyünden), 
Mehmet Özcan (Ödemiş'in Ortaköy'ünden) yaptıkları toplantıda, beş lira olarak belirlenmesi halinde pa muk üreticisinin bu fiyat farkını kabul etmeyeceğini söylediler. 


e X 


«Pamuk üret asla kabul etmez» 


@ Basın toplantısı düzenleyen Kutlu: “Tariş'in zararını hükümet çekmelidir, Tariş'i har vurup harman savurursanız 

5 milyar lirada az gelir” 
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ORAL ÇALIŞLAR Müessese Müdürü: ERTÜR İst. Güntur, Dağıtımı: GAME DA 


DİYARBAKIR: Beyazıt İşhanı Kat: 3 No: 30 Dörtvol 1 yillik 3F00 Tİ. Yurtdisi 3 aylık 11 
1 eyazıt İşi 3 1 2250 TL, 1 yillik 4500 TL. Dış ülkeler için posta ücwr. 


Altında 1000 üreticinin imzası bulunan dilekçe, Demirel'e ve 


Tariş Genel Müdürlüğüne yollandı 


TIKP İZMİR IL BAŞKANI KUTLU: 


Başlık yant 4000 Ni 8 hariç diğer sayfalar si/em 
AT Si Rene 00 


L. 8. sayfa st/cm 1000TL., 


e 1 
mma oum st/5 cm 2000 TL, Küçük . 


ABONE; Yurtiçi 3 aylık 900 TL. 6 pr 1800 TL. 


TL. Gaylık 


dedi 


Bir yanda insafsız sömürü, diğer yanda aldatılan müşteriler: 


sormak lazım. 


Büyükada Seferoğlu Dinlenme Tesislerinden bir görünüm, Dışardan bakınca cennet gibi görülen tesislerin içyüzünü bir de burada Çalışanlara 


MHP'liler Ankara, Çoraklık Mahallesinde yıldırma taktiği izliyor 


Alevi halkı göç ettirmek için evleri yakmaya kalkıştılar! 


ANKARA (ÖZEL) 


Ankara'nın çeşitli semtlerin- de MHP'liler, Alevi yurttaşlara 


baskılarını artırıyorlar 


Kayaş, 


kuş, evi yanmaya başlayınca söndürmek için dışarı çıktı. Karakuş bu sırada kurşun yağmuruna tutuldu. Şans eseri yara al- 


(Yeşilöz, Tarlaiçi), Ege Mahallesi ve Cengiz Topel'den sonra MHP'liler Çoraklık Mahallesinde de baskı ile Alevi yurttaşları göçe zorluyorlar. 

Ankara Topkaya banliyö istasyonu yakınındaki Çoraklık Mahallesinde baskılarını artıran MHP'liler önceki gece de mahalleyi yakmak istediler, Mahallenin baş tarafında oturan eski milli güreşçilerimizden İbrahim Kara- 


madan kurtulan Karakuş, "Ben 
27 milli formayı giydim. Bu mu 
milliyetçilik, ne biçim milliyetçilik bu?" şeklinde konuştu. 
MHP'lilerin amacı mahalledeki Alevi yurttaşları Façırmak. MHP'lilerin mahallede sürdürdüğü baskılar sonucu mahallede ancak birkaç aile kalabilmiş durumda, Mahalle halkı can güvenliklerinin olmadığını, ma- 
(Devamı sa.6, sü.3'de) 


işte Büyükada Seferoğlu Dinlenme Tesisleri 


- «BURAYA TURİSTİK TESİS 
DEMEK İÇİN BİN ŞAHİT İSTER!» 


SUHA OĞUZERTEM 

B UYUKADA Seferoğlu Tesislerindeyiz. Güneş, ağaçlar, kum ve deniz... Büyükadalı yazlıkçılar mevsimin tadını çıkartıyorlar. Gündüzleri plaj, tenis, kafeterya, geceleri diskotek, Ama ya içi? En iyisi Seferoğlu Tesislerinde nasıl bir düzen ol duğunu personelin ağzından din lemek: 

BİR AYDIR PARA 
ALAMADIM, SİGORTAM DA 

YOK 

Çorum'dan gelen, daki bir işçi anlatıyor: 

"Bir aydır çalışıyorum, hiç para almadım. Sabah 06.30'dan gece 20.30'a kadar çalışıyorum. 
Sigortam yok. İşe girerken patron Nevzat Genç ile hiç bir anlaşmamız olmadı, sadece '5-6 bin alırsın' dedi. Sorarlarsa 3-4 gün çalışacağımı, öğrenci oldugumu, zevk için çalıştığımı söyleyecekmişim. Oruç tutmak isteyenlere sahur yemeği bile vermiyor. Her sabah zeytin ve kuru ekmek yemekten iflahımız ke sildi.” 

20 KİŞİNİN İŞİNİ 7 KİŞİ 

YAPIYORUZ 

Tokatlı olduğunu belirten 16 
yaşındaki bir işçi ise şunları belirtiyor: 

“9 gün oldu işe gireli. Patron 5-7 bin arası alırsın dedi. Ama hiç bir garantisi yok. Zaten herkese böyle diyor ve bir ay dolmadan atıyor, yerine yenisini alıyor. Adam düzenini kurmuş. Sigortam yok. Eskiden burada 20 
kişi çalışırmış, şimdi bu işi 7 kişi yapıyoruz. Burada belli bir işim yok. Nevzat Genç bizi istediği gibi kullanıyor. Sendikaya üye olsak iyi olur! 

DİSKOTEKTEN BİR HAFTADA 
EN AZ 509 BİN KAZANIYOR 

Tesislerin kafeterya ve diskotek bölümünde çalışan bir işçi anlatıyor: 

“İşe 19 gün önce girerken 
Nevzat Genç 9 bin liraya yakın ücret alacağımı söyledi. Hafta içinde sabah saat 08. 00'den gece 24.00'e kadar çalışıyorum. 
Sadece 2 saat iznimiz var. Hafta sonlarında ise gece yarısından sonra sabah 03.00'e kadar çalışıyoruz. Hafta sonlarında günde 
17 saat kadar çalışıyoruz. Burada yapmadığımız iş yek. 
Bulaşıkhanede çalıştım. her gün 
600 sandalyeyi yerleştirip kaldırıyorum. Koskoca alanı tek başıma süpürüyorum. Murat adlı bir 
arkadaş vardı. 35 gün çalıştı. 10 
bin lira alması gerekiyordu. Pat- 

(Devamı S. 6 Sü. 1'de) 


18 yaşın- 


t link 


peer 


© Seferoğlu Tesislerinin patronu Nevzat Genç, işçileri anlaşma yapmadan işe alıyor, bir ay dolunca da bir iki bin lira verip gönderiyor 


* Tesislerde müşterilere kokmuş döner ve köfte ile küflü ekmek verildiği bildiriliyor 


35 gün çalıştı, iki tokat yiyip atıldı 
İşyerinde 35 gün çalıştıktan sonra iki de tokat yiyip işten atılan Murat Gökçe. Gökçe, işten kovulurken hak etliği ücreli de alamadı 


Adana'da zorla gazete satarak haraç toplayan 
8 MHP'li yakalandı 


© Yozgat Cezaevinden kaçan MHP' li komando yakalandı 


ADANA (ÖZEL) 

DANA'da bazı dolmuş şoförlerin 

den yardım adı altında haraç alan 

ve zorla gazele satan beş ve şüpheli görülen üç MHP'li sikiyönetim görevlileri tarafın- 
(Devamı S. 6 Sü. 4'te) 


ICISI 


5 liralik farkı 


@ Köylerini temsilen basın toplantısına katılan çiftçiler “Tüccar kazanıyor da kurucusu köylü olan Tariş neden 


kazanamıyor” diye sordular 


İZMİR az) 


ÜRKİYE İşçi Köylü Partisi Merkez Komitesi üyesi ve İzmir 

Başkanı Oktay Kutlu beraberinde köylerini temsilen gelen pamuk üreticisi köylülerle birlikte bir basın toplantısı yaparak, Tariş" in üreticilere æ 5 liralık; fark dağıtma kararını protesto etti., 


Pamuk üreticilerini temsilen Tire'nin Yenioba köyünden Ta- 


riş Ortağı Hüseyin Kızılay, Ö-. 


demiş'in Bıçakçı köyünden Mustafa Ovacık, Küçükavulcuk köyünden Mustafa Sarı, Orta köy- 


den Mehmet Özcan ve Söke'nin 


Avşar köyünden Mehmet Çağ - lar'ın katıldığı basın toplantısın- 


" da 100 köylünüh altında imzası 


bulunan dilekçe de okunarak Demirel ve Tariş Genel Müdürüne gönderileceği açıklandı. 

Tariş Genel Müdürü Hakkı Gürün'ün hafta başında yaptığı basın toplantısında 1979-1980 sezonunda 250 bin ton pamuk aldığını, bunu sattıktan sonra 1.5 
milyar lira kâr ettiğini, bu parayı da hükümet onaylarsa pamuk üreticilerine kilo başına 5 lira fark ödeyeceklerini açıklamasına karşı konuşan TİKP İzmir İl Başkanı Oktay Kutlu "Tariş ge- 


.çen yıl pamuğu ortalama 23 lira- 


dan aldı. Bugün 5 lira fark dağıt- sa, üreticiye» kiloda 28 lira ödemiş olacaktır. Tüccar ise 27 liradan alıma başladı, bir ay içinde fiyatı 45-50 liraya çıkardı. Tüccar 50 liradan aldığı pamuğu mıhlıç olarak 100-110 liraya satıp milyonlar kazanırken, Tariş nasıl olur da 28 liradan aldığı pamukta zarar eder"' diye sordü, Bunun mantıksız olduğunu belirten Kutlu, Tariş'in bu hesapla köylünün her kilo pamuğundan 
20 lira gaspetmiş olduğunu, bunun da (Tariş'etoplam? 5 milyar lira kâr getirmesi gerektiğini söyledi. 

Kutlu devam etti; 

“Tabii ki, Tariş'i çiftlik gibi kullanırsanız, MHP'li komandoları doldurup beslerseniz, müdürleri tazminatlı ayırıp sonra da sözleşmeli olarak tekrar işe alırsanız, partizan amaçlarla har vurup harman savurursanız bu 5 
milyar lira da az gelir, Bunun sọrumlusu başta AP olmak üzere bugüne kadarki hükümetlerdir ve oriların emrindeki Tariş Genel Müdürlü ğü dür," 

Üreticinin artık Tariş'e- güveninin kalmadığını da belirten Kutlu, üreticinin Tariş'e pamuğunu vermemeyi bile düşündüğünü, 5 liralık farkı ise asla kabul etmeyeceğini söyledi. 

“Tanş'i kim yönetiyorsa, zararını da o çekmelidir" diyen Kutlu, "Eğer üretici köylü zararı çekecekse 'Tariş'in yönetimi de derhal üreticilere teslim edilmelidir'' dedi. 

Kutlu, partisinin bu konuda köylerde bir kampanya yürüttüdünü. de sözlerine ekleyerek "Kampanyamız üretici köylülere en az 10 lira fiyat farkı verilince- 
ye ve taban fiyatları en az 60 
lira olarak açıklanıncaya kadar sürecektir'' dedi. 

Daha sonra söz alan, Tire'nin Yenioba köylülerini temsilen basın toplantısına katılmış Tariş ortağı Hüseyin Kızılay 'Pamuğun borsadaki bu senenin satış fiyatı 100-120 lira arası, Tüccar para kazanıyor da kurucusu köylüler olan Tariş niye kazanmıyor?"diye sordu ve üreticinin geçen yıl mazot, gübre'ilaç almak 

(Devamı sa.6, sü. 3'de) 


konuşmasına şöyle 


ingiliz aNow» dergisi: 
«gah yanlısı 
T bin asker, Irak'tan 


irana sızmaya hazırlanıyor» 


LONDRA 
İran'da Homeyni yönetimini devirmek için, devrik Şah yanlısı askerlerden oluşan 7 bin kişilik silahlı bir askeri kuvvetin Irak'ta, İran sınırına yakın bir yerde hazır beklediği bildirildi, İngiltere'de yayınlanan 
“'Now'* dergisi, 7 bin Kişilik askeri birliğin başında 
61 yaşındaki General Ali 
Oveysi'nin o bulunduğunu belirtti, Oveysi, devrik Şah döneminde Tahran Sıkıyönetim Komutanlığı yapmış ve halk arasında "Tahran Kasabı"' olarak tanınmaktadır. 
İtalyan "ANSA" ajansının bildirdiğine göre, Oveysi'ye bağlı kuvvetler önce petrol bölgesi Kuzistan'in başkenti Ahvaz'ı işgal edecek. Bölge halkının da desteğini alacağı ileri sirülen Oveysi, kuvvetleri, kutsal Kum kentine, dahâ sonra da başkent Tahran'a yürüyecektir. Irak tarafından desteklenen ve eğitilen devrik Şah -ve Amerikan yanlısı Oveysi kuvvetlerinin Kürdistan'daki Peşmergerleri de kullanmayı plan* ladığı ''Now"' dergisi tarafından belirtiliyor. 


TEP” in kapatılmasıyla ilgili Anayasa 
Mahkemesi kararı yayınlandı 


ANKARA (ÖZEL) 

ISA adi TEP olan Türkiye 
Emekçi Partisi ile ilgili olarak Anayasa Mahtewşöinin aldığı 18 Mayıs tarihli karar dün kü Resmi Gazetede. yayınlandı. 

Duruşmanın aşamalarının ayrıntılı olarak anlatıldığı Anayasa Mahkemesi kararının sonuç: bölümünde şöyle deniliyor: 

“TEP programının içerdiği kimi tümceler ve özellikle "Devrimci Kültür. İçin" başlık- li “bh” bölümünün 2 sayılı bendinde yer alan (Anadili Türkçe olmayan okul çağındaki TC vatandaşlarına Milli Eğitim Bakanlığı yönetiminde anadil ve kültür eğiliminin sağlanması "'Anayasa madde. 12') biçimindeki sözler nedeniyle siyasi partilerin uymakla yükümlü olduğu buyurucu ilkeleri belirleyen Anayasanın 
67. maddesinin 1. fıkrasına ve Siyasi Partiler Yasasının 89. 

(Devamı 88/6, sü,3'de) 


Sovyet sporcuların 


kayırılması, 


tepkilere yol açtı ! 


MOSKOVA 
LİMPİYAT Oyunlarının beşinci gününde birbiri ardı sıra gerçekleşen olaylar, sporcularda huzursuzluk yarattı, Sovyet-atleti Jaak Dudhre'nin 17.35 metre ile kazandığı üç adım atlama finalinden. sonra basina bir demeç veren Avustralya" lı atlet İan Campbell, sporcuların atlama çizgisine bastığı yerde bulunan Sovyet hakemin hatası yüzünden altın madalyanın elinden alındığını söyledi. 

Campbell, çok kimseye göre, dördüncü atlayışında mükemmel bir sıçrayışla, 17,50 metre civarında bir derece yaptı. Ancak atlayıştan saniyeler sonra So' -et hakemi kırmızı bayrağı kaldırarak Campbell'in faullü bir atlayış yaptığını ileri sürdü, Bunun üzerine Campbeli'in atlayışı geçersiz sayıldı, seyirciler de hakemin bu kararını protesto etti. 


(Devamı sa.6, si.3'de) 


emer DV EE E TAT 


Sovyet hakemlerinin gad rine uğrayan bir sporcu daha:Nadya Comaneci 
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Sovveflerin ham 
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Geçmiş devrimci hareketin 


«emeldirekleri»ne 450 odalı yeni bina 


TIKP BILIMKURULU 


yordu rimci 


ler. PROLETARYA Si 
Şefik Hüsnü, varlıklarında A, lun iki ölmez jalonu, yol gösterici şakülü olarak hayırla anıla- in bundan büyük rütbe var mıdır?” 


caklardır. Devrimci i 4 
i Tü rkiye devrimci hareketinin bu iki "te- 


Tam üç yıl sonra, 


herzaman sahip çıkacağız 


Spatar 


a yan yana ve baş başa, devrimci 


“Türk Solu" dergisinin, Reşat Ağabeyin 12 Ağustos 1968 
de ölümünü izleyen 20 Ağustos günlü 10. sayısında Dr. Hikmet Kıvılcımlı'nın "Şefik Hüsnü ve Reşat Fuat Üzerine” baş lıklı bir yazısısyayınlanmıştı, Kıvılcımlı'nın “KİM KİMİ SUÇ-LAMIŞ- Brejnev'e Mektup" adlı kitabını okuduktan sonra bu il anımsadım. Bir kez daha okumak gereksinimi! duy 

um. 

On iki yıl önceki yazısında Kıvılcımlı, Reşat Ağabey için "Müslüman Türkiye'nin fakir fukara emekçi yığınlarının gerçek ülküsü, temel direklerinden birini yitirdi, ' a ve Şefik Hüsnü ile Reşat Ağabeyi hareketinin iki temel direği olarak nilelendiriyordu Onlar için şunları söylüyordu : "Sonuna dek gözünü budaklan sakınmaksızın, inanç yolunda ŞAŞIRMAMİ ŞIRTMAMIŞ ve KÜÇÜLTMEMİŞ insanlara, bir ülkünün te mel direği denir, Reşat kardeş fakir fukara emekçi yığınları mızın o temel direklerindendi.. "Sınıflr toplumda inanç temel direkleri seyrek yetişirler, Öyle bir temel dire l Türkiye finans-kapitalinin azgın günlerinde, 19: miştik... 9 yıl önce, sesssizce, dilsizce devrilen o temel direimiz, fakir yığınlarımızın yani BİLİMCİL SOSYALİZMİN, 


e başlıiye dev 


Ş, kimseyi ŞA 


gimizi daha, 
5 


9 yılı yitir- 


“Şefik Hüsnü ve Reşat Fuat, inanç boğazını geçince kaçacak bir tek sal DE arkadaşlık er meydanının erleridir-SYALİSTİ'dirler, (:..) Reşat Fuat ve 

el geç varlıkları zamanında olduğu gibi, ebedi 


insancıl yo- 


çelik üretimi, 


Konuyu 1967 yılından itibaren ele alırsak, gelişimi ve bu gelişimi etkileyen faktörleri şöylece sıralayabiliriz 

1967'de dünyanın en büyük çelik üreticisi olan ABD'dir Onu SS- 
CB ve Japonya izlemektedir. 4 
büyük üreticisi ise B. Almanya' dır. Ancak, B. Almanya genellikle AET ile birlikte değerlendirilmekte, AET ise aynı yıl üretimi ile ABD'den sonra ikinci sırayı almaktadır. (Bak tabio I) 

Bu dağılım altında 1967 yılında dünyada toplam 194.743.000 


gelişim şu şekilde gerçekleşmiştir: Genel dünya üretimi % 6,5 artışla 527.1 milyon tona ulaşmış, AET 7 94, Batı Avrupa 7 
9.7, Güney Amerika % 16 3, Güney Afrika % 9.4, Japonya %7.6' 
hk artışlarla dünya ortalamasının 


yıllarında arttı 


TABLO I 


1967 ham çelik 
üretimi 


Dünya 1967 üretimi içindeki 


(milyon ton) 


Japonya 

D. Avrupa 

Asya (Japonya hariç) 
Batı Avrupa 

(AET hariç) 

Kanada 

Güney Amerika 


en çok 1969 -70 


patlamalar halinde büyük artışlar görülüyor. Örneklemek gerekirse, ABD üretimi % 13, Japonya'nın üretimi ise % 23 gibi bir artış göstermiştir. Ve 1973 yılı 
3. Dünya Ülkelerinin öz kaynaklarına sahip çıkma kavgalarının başlangıcı olmaktadır. OPEC ülkelerinin, gelişmiş ülkelerin sömürüsüne karşı petrol kaynaklarına sahip çıkmaları, yeni bir ekonomik sarsıntı yaratmıştır. Yine de dünya geneline bakıldığın da bu zamların etkilerinin as:l 1974'te ortaya çıktığı görülmek- 


artış hızını kaybetmesine rağmen bundan sonraki beş yılın en yüksek değeri olan 703.3 milyon tona ulaşmıştır. Tek tek ülkelerin bunalımdan etkilenmeleri ise petrole olan bağımlılıkları oranında değişmektedir. 

Örneğin ABD bunalımı 1973 


AP hükümeti kurulduğun- dan bu yana en fazla edilen konulardan birisi de istilaya uğrayan meclis oldu. 
Hiç bir dönemde sanırız AP milletvekilleri bu kadar gayretle millet için çalışmamıştır. Her milletvekilinin listesinde 5-10 isim, 10-15 iş o kapi senin, şu bakan onun dolaşıp duruyorlar. 


En gonunida ig takipçileri ve seçmenlere Meclis küçük gelmeye başladı. Kulisler, grup odaları dolup dolup taşıyordu. Meclis Başkanlığı bütün milletvekillerinden seçmenlerini Meclisin kulislerine sokmamalarını istedi. Ancak ne mümkün... Her gün Meclis kulislerinde o milletvekillerinden çok seçmene rastlanıyordu. En sonunda Meclis m kanlığı düşünüp meseleyi kökten çözmeye karar verdi, Bulunan çözüm her milletvekiline bir oda idi. Şimdi TBMM' 
nin yanında yeni bir bina 


ile 450 oda olacak, ar döşenecek... Ve milletvekille” ri de seçmenlerini buralarda kabul edeceklermiş. Milletvekilleri ise buna çok memnun olduklarını söylemişler ve hemen eklemişler; "Böylece Meclisteki çalışmalarımız da aksamamış olur." 


Hay Allah şu Mecliste işler niçin aksıyor diye düşünüp Gr Nihayet anlamış olduk. Ama hemen sevinmeyin... Çünkü 450 odalı bina ancak “1982 yılında bitebilecekmiş,.. Peki o zamana kadar ne olacak? Onu da cevaplamak milletvekillerine düşüyör herhalde... 


"Dondurulacak" 

*“Hayır dondurulamaz"' 

"'Dondurulacak"' ~ 

‘Hayır dondurulamaz"' 

İşçi ücretlerinin kaderi tartışılıyor. 


"Donduruldu", o "dondurulacak"' diye tartışırken * 


ilk (uydurma değil, gerçekten ilk) sayılı öncüsü, Doktor Şe f A fik nü Demedi y > ton ham çelik ürsbilmiş GF, tedir. 1973 yılında 693.3 milyon daka yapılacakmış. Her Farkına varmadılar belki; 
1968 yılına gelindiğinde ise ton olan dünya üretimi 1974'te milletvekiline bir Le hesabı Donduruldu bile ücretler... 


Nasıl mı? 

Birbiri peşi nen grevleri ve 

Hâlâ sonuç alınamayan toplusözleşmelerle ilgili haberleri duymadınız mı? > 


sıra ertele- 


üstüne çıkarken, Doğu Avrupa % 5.4, SSCB % 4.2, ABD % 3.3 ve Okyanusya da % 3.6'hk artışlarla dünya ham çelik üretim artış hızının gerisinde kalmışlardır. 
1968 yılının getirdiği en büyük 
değişiklik, AET'nin dünya üretimindeki payının % 23.8'e çıkarak ilk sıraya yerleşmesi olmuştur. Onun dünya üretimi içindeki payı % 22.6'ya düşen ABD ve % 20.2'ye inen SSCB takip etmiştir. 

Bu dönemdeki siyasal gelişmeleri hatırlamakta da yarar olacaktır, Bilindiği üzere bu yıllar Vietnam savaşının en yoğun dönemleri ve ABD ile SSCB'nin askeri harcamalarının, silah ve askeri teçhizat gereksinimlerinin arttığı dönemlerdir. Buna bağlı olarak bu ülkelerde yüksek çelik 


Okyanusya 


mel direği" için Kıvılcımlı ''bambaşka” şeyler söylüyor. 8.7. 
Güney Afrika! _ 


1971 tarihli günlük Anılarında (a.g.e. sayfa 11) Şefik Hüsnü için, “En hayran olunmak istenen kahraman 'lider' iki sopa er yemez: Ele geçmiş mektubunda söz getiği DER Baş-Tani nın ben olduğumu an iyor, 12.7.1971 üncesinde ise Şefik Hüsnü ile 1950'deki karşılaşmasını şöy- iş anlatıyor: "...Hazretle baş başa kaldık. Onda bir, Fransızların 'evasii' dedikleri, hayal içinde kaçak güreşir hâl gözüme arptı. Çok şeyi ve yl şeyi konuştuk. Bu sevimli, nazik, 
Kibar, tuttuğu yolda sebatkar paşa çocuğu Selanikli insanı 30 
ıldır tartışmasız 'lider' saymıştık. "Faaliyete gelince, şimdi-Tik 'hiç bir şey yapmamak prensibi ağır basıyordu... (5.28) 


yılında şiddetle hissederek üretiminde (73-74 dönemi) % 3.3' 
lük, Japonya'da % 1.8'lik azalma meydana gelirken, AET'nin üretim artış hızı, bir önceki dönemin % 7.9 olan artış hızına karşılık % 3.6'ya, Batı Avrupa'da ise b 3.9'a düşmektedir. (Bir önceki dönemin artış hızı % 8.1) 
Planlı ekonomiler ve 3. Dünya Ülkelerinin enerji üretenleri bu bunalımdan aynı oranda etkilenmemektedirler. 

1974-75 dönemi ise özellikle gelişmiş Batılı ülkelerin büyük bunalımlar dönemidir. Bu dönemde ham çelik üretimleri büyük bir hızla düşmüştür. Bu dönemde AET'nin üretimi % 19.5, Batı Avrupa ülkelerinin üretimi % 17, ABD'nin üretimi 20, Ja- 


TABLO II 
Ham Çelik Üretimi (milyon ton) 


Dünya üretimi i- 


Ülke çindeki payı % 


AET 
SSCB 
ABD 
Japonya 


128.1 
120.6 
109.1 

88.5 


22.1 
20.8 
18.8 


Reşat Agab için de “... Sonra kendisini, Türkiye'nin ar 
15.3 


Stalin'i olarak’ ti tabanına dayatmak istediği anlaşıldı. Kimi randevularında şüpheli davranışları oldu, ''(S.46) diyor. 
Daha ileride, "Böylece Eskileri ve antrakt olan Reşat'ı kısaca depiyorum. diyerek Reşat aney de "temel direkliğe" pek yaraşır olmayan bir deyişle söz ediyor. Bir yerde "Reşat, o esrar kumkuması pozu ile sustu, sustu. Dudakları, yüzü alkolikçe kıvrıldı, oynadı büzüldü"' diyor (S. 38) 

Kitabın daha ilerisinde Şefik Hüsnü ign şunları yazıyor: "... En eski ekibin en gözde lideri Şefik Hüsnü: "İki sopa yiyince beni leblebi gibi çiğneyip polisin ağzına tükürmüştür. 


TABLO III 
Ham çelik üretimi (milyon ton) 


Dünya üretimi 


Ülkeler içindeki payı% 


Ancak vazgecilmez lider sayıldığı için o ye benzeri suçlàf | gereksinimi de artmıştır. Ancak ponya'nın üretimi ise X 12.7 o- 
“Sarı Dğn gibi üyeler arasında alay konusu olan; yazılı giz- 1969'da Batının büyük bir eko- 141.3 22.1 ranında bir azalma göstermkte- i i k nomik bunalımın içine düştüğü 125.3 19.5 dir. Toplam dünya üretimi de % 


li Parti olay ve belgelerini polise el Sagmemiça kaptırmak, 


yalnız şaka konusu olmuştur" (S. 142 9 oranında gerilerken, toplam ü- 


retim 1972 yılı üretimine yakın bir düzeye, 640.4 milyon töna düşmektedir. 

Birçoklarınca “Petrol Krizi" olarak adlandırılan bu ekonomik sarsıntılar, dünya ham çelik üretimi sıralamasında da sıralamayı bir kez daha değiştirirken, 1975' 


16.5 
li) 


118.9. 


de yine hatırlardadır. Tüm bu o- 
102.8... 


layların ham çelik üretimine yansiması da şöyle olmuştur: © © 

1969 yılında ABD ham çelik 
üretiminde tarihininendüyük üretim gelişmelerinden birini yaşamaktadır. Üretim artış hızı % 7.6 
olmuştur. 1969'un sonlarında başlayan bunalım ile birlikte 


MEM ye 


1968'de yazılanların uzerınden topu topu üç yıl geçmiştir.” 
Türkiye devrimci hareketinin "'iki temel direği" konusundaki değerlendirmelerin DEREYİ zorunlu kılan nedir? Şefik Hüsnü ile Reşat Fuat 1971'de hâlâ (!) ölü olmaya devam ediorlardı. Dr. Hikmet Kıvılcımlı, yeni belgelerin ve yeni tanık-Kikliin ışığı altında değil, eski deneylerini anımsayarak bir takım yeni (! ei varmaktadır. Acaba, MİT'in, Türkiye 


TABLOIV 
Ham çelik üretimi (milyon ton) 


Dünya üretimi içindeki payı % 


Bu durumu 


s l tac e 2) ken, 197 

yi e in diet 0 de deri Olan Ül E 1970'lere gelindiğinde ilk büyük 146.7 teki 141.3 milyon ton üretimi ile 

1970'lerde Türkiye devrimci hareketi kesin bir yol ayrımına üretim düşmeleri görülmektedir. 126.1 e Seri mke A 9 
elmişken, genç devrimcileri devrimci hareketin en iyi gele- Üretim düşüklüğü bir önceki yıla 113.1 ak Tablo: yılı üretim ki ıkl k 

n r ıda b göre % 7.0 oranındadır. Bu dü- Japonya 102.4 durumu: m aç ayaca . 


nekleri etrafında toparlamak "'devrimci bir görev"'ken, böyle bir gi üstlenebilecek bir-iki kişi arasında olan "emektar" Kımlcımlı da revizyonizmin esintisine kaptırmıştır kendisini. 
O derece ki, istediği kadar Bilimci! Sosyalizm en falan dem vurmuş olsun, umudunu en olmadık "maceracı" eylemlere 


57.5 
42.6 
29.3 
20.3 


D. Avrupa 

Asya (Japonya hariç) 
B. Avrupa 

G. Amerika 


şüş, bunalım sürecine bağlı olarak 1971 yılında da devam edip üretim düşüşü % 8.5'a varmıştır. 
Böylece 1969 yılında 127.9 mil- 


1975 yılı aynı zamanda, içinde bulunulan ekonomik bunalımdan çıkabilmek için alınan 


Garipliklere alıştık... Dışardan gelenleredillerini yutturacak olaylar, artık sıradan olaylar haline geldi. Nere- den bakarsanız bakınız bu böyle... Ama yine de bir garip- 


yapa Co A'O O0 0 ç 
RRODODAADG 


bağlayıvermiş, 12 Mart Muhtırasının verilmesini, çıkardığı moa vi x oA derginin manşetinde “Ordu Kılıcını Attı. diye sevinçle Ye yon ton han debi eee msi e PAFO ere Yal liği sizlere duyurmadan edemeyeceğiz... Konumuz yine umutla karşılamış, olmadık 'zinde' güçlerle iş ve eylem bir- 1971 yılında ancak 109 milyon Okyanusya 7.3 aşladığı yıl olmuştur. Yukar a Bel y Ial EN e y 

liği yapmak durumuna gelmiş, sonunda yurtdışına çe ton üretim yapabilmiştir. 1967 G. Afrika 7.3 M alarma eğlen ilke sağlık. Belki bir ilgilenen de çıkar. 

bir iki yıllık ömrü kalmış derecede hasta iken Sovyetler Bir- yılında dünya hain çelik üretimi- rin zorlu imlerini artır- I 3 eğ Ai 

liği'ne sığınmak üzere, hem de Brejnev'e başvurmak zorun- nin % 23.3'ünü sağlayan bu em- ma yolunda olduklarını görüyo- ö el nner bina akisehi de Dir eşine. 

da kalmıştır. Ama kendisinin Türkiye Komünist Partisinden peryalistin 1971 yılma gelindi- minde % 13.5 oranlarında üretim Bundan sonraki yıllar Batılı "UZ: zel hastane... Hastanenin hemen altında bir içkili lo- 
| anim aK i e nie başvurusu geri çevrilmiş, ğinde dünya üretimi içindeki pa- artışı sağlayabilen Japon sanayisi ülkelerin ekonomik durumlarını 1967 findik. irelim'd BE ye me ee Di 

Yugoslavya'da .'ölüp gitmiştir eklenir an mim : 3 aen g yılındaki üretim duru- i gazino... 2 

yı 7 18.8'e düşmüştür. 1971 yılında % 5.2'lik bir üretim düzeltme çabaları ile geçmiştir. ių ile bir karşılaştırma yapıla- dairesi var... Bütün bu hengamenin ortasında bir de has- 


dan olu 
Mektup 
.1971 Cuma gü 
"1921'lerden 1971 


Başvurusunun ve ölüme yaklaştığını şan kitaptır “KİM 


etiği e zamanda yazı 
İMİ SUÇLAMIŞ 


e dek Türkiye 


-Leninist olarak teorik ve pratik savaş yerdim. 50 
ye burjuvazisi beni "'azılı komünist" Siya boyuna 


mahkum etti. 40'a yakın mahkumiyet suçundan 
tm. 1971 


rı çevriimesinden duyduğu öfke sırasında 


dığı yazılar- 


— Brejnev'e 


nlü güncesinde şunları yazıyor: de hiç aralıksız Marksist 


ıldır Türkibüüğtn 


ükmünü 'komünistlik' 


dim. 22 yıl cezaevlerinde 'komünist' diye yat- 


aziranında So 


a'da -bana değil yanımdakilere- 


benim "Türkiye Komünist Partisinden' atıldığım söylendi" diyerek hayatını özetliyor (S. 43) 


Hayatını noktalarken, şunları söylemekten kendisini ala- 


saygı Gel Aİ (altını ben çizdim-MHS). Hepsini yakın- 


erinden tanıdığım pis Tanımaz olsaydım mı? 


yor. 50 yılın bilançosunda 'bir ben mi artıyım,, varım?.. İnsan 


larıma, üç yıl ara ile yazılan ve ya insanlar, ayni 
1 


ler hakkında yazılan iki 


azıda! 


değerlendirmelerin 


1 ölmüş kişiunca 


karsıt oluşu konusuna dikkat etmelerini isteyeceğim. 


Kitle bağlarının, gerçek öncü partinin, kitlelerin öncü müf- 


rezesi ve harekat kurmayı olan partinin oluşturulamadığı dönemlerde insanların kişisel sürtüşmeler ve sinsi hesaplar içinde ne duruma geldiklerini bu örnekten, kendimiz ve çevremiz bakımından tüm gerekli dersleri çıkararak görelim. Eskiden 


hava basma, 


devrimcilik satma diye bir "huy" gerçekten var- 


dı. kalkık kaşlarla, otoriter bir ses tonuyla, bir iki, "kitabi cümle"' sarfedilerek, sgin gibi değersiz birini dinlemek sabrını 


yeterdi. Ama işte size o türlerin en ilginçlerinden biri. Yıllar- 


Kaynağını ABD'den alan bu bunalım, ABD ile yakın ekonomik ilişkide bulunan ülkeleri de, ABD ile olan ilişkilerinin yakınlığı oranında etkilemiştir. 

Örneğin AET'nin ham çelik üretimi 1968-69 dönemlerinde 
% 7.3 oranında artarken ekonomik gelişimin etkisiyle 1969-70 döneminde ancak % 2'lik bir üretih artışı osağlayabilmiştir. 
1971' e gelindiğinde ise AET'nin ham çelik üretimi 9 milvon ton civarında bir azalma gösteriyor ve üretim % 7.0 oranında düşme göstermiştir. 

Japonya'da da benzeri durum izlenmektedir. 1968-69 döneminde % 22.8, 1969-70 döne- 


gerilemesiyle karşılaşmıştır. 
SSCB'de ise aşırı silahlanma- nın sonucu olarak ham çelik üretim artış hızı 1969-70 dönemindejarihinin en büyük rakamı olan % 5'e varmıstir. Her vil % 3.5-4 arası üretim artışı sağlayan Soyyet ekonomisi bu dönemde tarihinin en yüksek üretim seviyesine ulaşmıştır. Bu üretim sıçraması aynı zamanda SSCB'nin ham çelik üretiminde ABD'ye yetiştiği yıl olmuş ve 1971 yılında da ABD'yi geçerek, dünyanın en fazla ham çelik üreten ülkesi durumuna gelmişti. 
(Ancak AET topluluğu topluluk olarak daha fazla üretim yapmaktadır.) (Bak, tablo 2) 


Bu çabanın içinde de en büyük rolü 3. Dünya Ülkelerinin ucuz petrolü oynamıştır, Bu noktada demir-çelik 'sanayisinindünyanın en çok enerji tüketen sanayiler- den birisi olduğunu da hatırlatmak gerekir. 


DEMİR-ÇELİK ÜRETİMİNDE 
DUNYA BUNALIMI 

1973 yılına gelindiğinde, tim 
ekonomilerin bunalımı atlattıklarını ve üretimlerini hızla artırdıklarını görüyoruz. Dünya demir- çelik üretimi 71-72 döneminde 
% 8.1, 72-73 döneminde ise % 10.7 oranında artıyor. Özellikle 72-73 döneminde gelişmiş ülkelerin ham çelik üretimlerinde 


BAŞABAHÇE TEKEL İSPİRTO I FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN ç AN 


Fabrikamızda birikmiş idare lehine %25 azalır çoğalır 250 Ton yarım beyaz şişe kırığı ihale sureti ile satıla- 


caktır, 


. Muhammen bedeli 1,650,000.- lira olup geçici güvencesi 123,750,- liradır. 
İsteklilerin 18,8,980 günü saat 14.00'de Fabrikamız Satınalma Komisyonunda bulunmaları. Duyurulur. 


(Basın 18497-951) 


10.000 ton kullanılmış eski kağıt satın alınacaktır 


SEKA 


İZMİT MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ 


“İZMİT 


Teklifler; İdari ve Teknik şartnameleri esaslarında kapalı olarak 4, Ağustos, 1980 günü saat 17.00'ye kadar iz- 


bilmesi için, 10 yıl sonraki, yani 
1977 yılı durumuna da bir bakalım. (Bak Tablo: IV) 


On yıllık (1967-1977) gelişimi izleyecek olursak, şu sonuçları çıkarmak mümkündür. ABD üretiminde % 7 dolayında bir artış olmasına karşın, dünya ham çelik üretimi içindeki payı 7 23.3' 
den % 16.9'a inmiş durumdadır. 
AET'deki üretim artışı ABD'ye nazaran daha yüksek ve % 15 dolayındadır. Ancak onun da üretim içindeki payı % 23.2'den X 18.9'a düşmüştür. Durumunu düzelten ülke Japonya ise, 40 dolayında bir üretim artışı sağlayarak, dünya ham çelik üretimi içindeki payım % 12.55'den % 15.3'e çıkarmıştır. SSCB dışındaki diğer ülkeler az da olsa üretim artışları sağlayarak, ya dünya üretimi içindeki paylarını korumuş, ya da bir miktar artırmış durumdadırlar. Bunlar içerisinde en dikkat çekenler ise Güney Amerika ve Afrika ülkeleridir. Ancak on yıl öncesine oranla üretimlerinde meydana gelen artışlar % 160 ve % 111 olmasına karşılık, dünya üretimi içerisindeki payları düşüktür. 

SSCB'nin durumu ise oldukça ilginçtir. On yıl içerisinde sağlanan üretim artışı % 43.5. Dünya 


bugün dünyanın enfazla ham çe- 


tane. 


liler? 


, Hırsızlığın çeşitli biçimlerini duymuşsunuzdur mutlaka, Ama Dy sanırız ilk defa duyacaksınız. Çünkü iki taraf da birbirini hırsızlıkla suçluyor. Ve taraflardan birisi bir köy halkı, diğeri ise bir belediye... 

Olay Konya'nın Yukarı 
Piribevli kasabasında geçer... 
Piribeyli köylüleri ekinleri biçerler ve 5 kamyona doldu rup getirirler. Bu sefer komşu köy halkı, "ekinimizi çaldılar" diye ayağa kalkar. İddiaları ekinleri kendilerinin 


nusu toprakların kasabanın köylülerine dağıtılmak üzere 


Bir vatandaş merak ediyor, bu hastaneye nasıl çalışma izni verildi diye ve İl Sağlık Müdürüne soruyor. Alınan cevap; "Her ne kadar bina ruhsatı bizde ise de bazı açma ruhsatları vardır ki, onlar vali muavini Niyazi bey- den geçer'"... Peki Nıyazi bey ne diyor? Niyazi bey bir şey demiyor... Çünkü "Kanunlara göre vali muavinleri açıklamada bulunamazlar "mış. 


Peki bir açıklamada bulunan çıkmayacak mı ey yetki- 


Hırsızlığın böylesi de görülmemişti 


tahsis edildiğini, toprakları kiraladıklarını söyler ve mahsulün de kendilerine ait olacağını ileri sürer. Ve iki taraf da birbirini hırsızlıkla itham eder, 

Küçük bir olay belki... 
Ama böylesine küçük olaylarla başlayan tartışmaların sonunda nice aileleri yıkan, yıllarca ve kuşaklarca sürecek kan davalarına vol açan ve sonunda köyleri harabeye çeviren nice büyük olaylara sebe, olduğunu da MERLİN 


ve alçakgönüllüğünü gösteren cömert devrimcilik pozlarıyla m FA A A ilešimi ibi Kerşinizdekini bi yüleyi bii kuşkusuz önderi iniz manda Mücssesemiz ihtiyacı olarak İdari ve Teknik Şartnameleri esaslarında 10.000 ton kullanılmış eski kağıt satn | ham çelik üretimi içindeki payı eMiğ seklindedir. Piieyi | YE? POE kom pin bilirdiniz. Hele arkanızda biraz hapis, biraz işkence olması da alınacaktır. ise 7 20.6'dan % 22'ye çıkarak, Belediye Başkanı ise sözko- boyutlara varmadan araların- 


da anlaşmaları... 


mit Müessesesi Haberleşme Şefliğine teslim edilecektir. Verilecek teklifler 1, Eylül, 1980 tarih saat 17.00'ye kadar opsiyonlu olacaktır, 

Bu konudaki İdari ve Teknik şartnameler İzmit'te Mücssemizden, İstanbul, Ankara ve İzmir Alım Satım Müdürlüklerimizden temin edilebilir. 

Postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır, 

Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi bölmekte, istediğine vermekte veya ihaleden vazgeçmek- te serbesttir. (Basın: 18504-953) 


lik üreten ülkesi haline gelmiştir. 
Ancak, özellikle 1975'ten sonraki gelişmeleri incelemek gerekir. 
Ortalama % 3.5-4 oranında yıllık üretim artışı sağlayabilen Sovyetlerde 1975-76 dönemi üretim artışı % 2.4. 1976-77'de ise bu oran% 1.3'e düşmüştür, Bu oran ham çelik üretimi artış hızında SSCB'nin tarihinde karşılaştıkları en düşük orandır. Elimizde 1977'den sonraki yıllar için henüz sağlıklı veriler olmadığından günümüzdeki durumunu doğru olarak değerlen- 


ca önce Vedat Türkali ile konuşurken, önderlerden söz edildiği bir sırada Kıvılcımlı'dan söz çe “Türkiye'de bir Dr. Hikmet olgusu da vardır. Buna hakkını vermek gerekir" demişti. O sıralar bu çok gizli (!) parti sırları henüz Brejnev'e açılmamıştı, Dr. Hikmet'in kalbine gömülüydü, Ben Vedat rkali'nin söylediklerini , Türk Solu'ndaki yazının etkisiyle olacak, hâlâ hatırlıyorum. Ama, 22 yıl Türkiye burjuvazisinin her türlü "iğva"'sına karşı uyanık kalmış ve hapis yatmış Doktor Hikmet, bunca "tek kişiliği''ne rağmen revizyonizmi kavrayamadı; kalbindekileri Türkiye halkından ve devrimcilerinden önce Brejnev'e döktü. 1979 Ağustosunda ayınlanmış olan bu kitap, Dr. Hikmet efsanesini yıktığı gibi, ürkiye'de yıllardır her türlü hakaret, iftira ve karalamaya rağmen 45 milyonluk Türkiye halkını sosyal amperyalistlere karşı birleştirme görevini savunan devrimcilerin ne denli haklı olduklarını gösteriyor. Dr. Hikmet'in deyişiyle söylersek, re- 


GÖZDEN KAÇMAYANLAR 


İstanbul Üniversitesi Patrona Halil Hamamı diye binauan yararlanmak ister, Tarihi bina üniversitenin faaliyetlerinin tanıtıl- 


TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN : 
1 — 200,000 bobin 27,5 mm, ilk Sigara Kağıdı mevcut şartnameşine göre 17.9.1980 Çarşamba günü saat 
10.30'da İstanbul Cibalideki Merkez Satınalma Komisyonundan dış piyasadan pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 — Şartnamesi Komisyonumuzdan bedelsiz olarak alınabilir, 

3 — Geçici ihalenin onayını izleyen 15 gün içinde ilgilisi bu işe ait damga vergisini idare veznesine nakden 
yatıracaktır, 


dığı, halkla ilişkiler merkezi olarak kullanılacaktır. Ama gelgelelim ortaya büyük bir sorun çıkar. 10 yıl önce 2 milyon lira ödenerek üniversite tarafından satın alınan binanın astarı yüzünden pahalıya çıkıyormuş. Söylenene göre binanın gerekli tamiratlarının yapılması için 50 milyon lira gerekiyormuş. Sebep ise küçük bir ihmal... Tarihi hamamın önünden geçen Ordu Cad- 


vizyonizm kişileri, işte böyle ZORTLATİIYOR. 4 — Pentia kaclmak i deki > 7 a > tie, A ütün iyi gel kleri va — Pazarlığa isteyen yabancı firmaların Türkiyedeki mümessili veya vekilleri şartnamesine uygun irebi simdili i P ii i ii ge yz Bae Kr geder | | see ve me hmmm dor ba ZA SOO gm çi mn kar Tar üm | gm sam Şam Şeran e a ana maan ükümlülüğü t bu ö it belgeleri de şi : ps uygulamaları sırlımızda taşımak yükümlülüğünde ve zorunda ge iş ve bu örneklere aii İgeleri de aynı gin akşamına kadar Malzeme Alım Şubesine vermiş olacaklardır. Afganistan'ın işgalinin iyice kuv- tedbir alan yok. Yaşlı bina da yavaş yavaş çökmeye btuşlamış. 


Numuneleri uygun sonuç vermeyen firmalar ihaleve katılamazlar. 
5 — Tamamının geçici teminatı 3.944.293 92 TL. olup, firmaların asgari 50.000 bobin Sigara Kağıdı teklifleri 
kabul edilebilir ve teminat tamamma oranla hesaplanır. 
6 — İsteklilerin geçici teminat makbuzları ve ilgili diğer belgeleri ile birlikte anılan gün ve saatte Merkez— 
Satınalma Komisyonuna başvurmaları duyurulur, (Basın: 18342-930) 


değiliz. Tortuları mecbur değiliz. Bilimsel Sosyalizme sahip AL gibi, geçmiş devrimci hareketemizin yaşayan fiir, deney, gelenek ve önderlerine, "temel direklerine"' sahip çıkıyoruz, her zaman çıkacağız da... 


Şimdi bu çökmeyi tamir edebilmek için 50 milyon gerekiyormuş, Ne diyelim? "Kaş yaparken göz çıkarmak " herhalde buna denir... 


vetlendirdği savaş rüzgarları önümüzdeki dönem, dünya ham çelik üretiminde ne tür değişikliklere yol açacaktır. 

(DEVAM EDECEK) 


A öğe mi 


PAZARDAN XII en 


Didişmecilik 


İlk çağlardan bu yana insan aklı durmadan çalışmış, geride birçok "'düşünce akımları", “düşünce okulları", Osmanlıca deyişiyle ““mezhepler"' bırakmıştır. Felsefe tarihi içinde, çağlar öncesinde öyle fikirler çıkmış ki ortaya, bugünün' bilgi seviyesinde erişilebilir fikirlerin 

„ilk ışıkları olmuşlar. Öyle fikirler de çıkmış ki, idealizmin boş dünyasında insanlar bu kadar saçma sapan şeyleri nasıl düşünmüşler, söylediklerine nasıl inanmışlar diye şaşıp kalırsınız. Daha da ilginç olan; kitapları okuyup, bir de bugün etrafımıza bakınca, gülünç bulunan birçok düşüncenin felsefe kitaplarındaki gibi adları konmasa bile hâlâ geçerli oluşu... 

Geçenlerde bir felsefe kitabını karıştırırken Antik Yunan çağında ortaya çıkmış bir "'düşünce okulu" dikkatimi çekti. Bu okula felsefe dilinde takılan ad "Eristikizm", Türkçesi "'Didişmecilik"'. Bu akımın adı eski Yunanca- da kavga etmek, tartışmayı didişme noktasına kadar vardırmak anlamına gelen "'eris"' sözcügünden geliyor. 

Didişmecilik, Sokrates'ten sonra ortaya çıkmış. Sokrates düşünür olduğu halde yazmaz, konuşurmuş, daha doğrusu konuştururmuş. Adeta karşısındakini sorguya çekermiş. 
Sbrular sorar ve böylece söylemek istediğini en sonunda karşısındakine söyletirmiş. Tabii bu iş büyük ustalık, çok iyi konuşma yeteneği ve mantık oyunları gerektiriyor. Açık açık tartışmak varken, bunca eziyete girmeye değer mi? Sokrates girmiş işte... 


Sokrates'ten sonra Sokratesçi olarak ortaya çıkan Euklides bu tartışma yöntemini bir hayli ileri götürmüş. Öyle ki en sonunda "Didişmeci'' adını hak etmiş ve en ünlü "'Didişmeci"' olarak da nam salmış. Tartışma bir amaç olmuş. Boş sözcüklere dönüşmüş. Güzel laflar ve mantık oyunları gelişmiş. ÜnlüDidişmeci Euklides'ten bir didişme örneği; 

"Sen bir yalancıysan ve yalan söylediğini de söylüyorsan, hem yalan söylüyorsun, hem yalan söylemiyorsun..." 

Bilmece gibi... Çok ince mantık oyunları, şaşırtmacalar..Bilmece çözülse ne olacak? Yalancının yalancı olduğu gerçeği değişecek mi? 
Değişmeyecek, bu mantık oyunları içinde ise kaybolan yalancının yalancı olduğu gerçeği... 

Bu örnekten de anlaşılacağı gibi "'Didişmecilik'' boş fakat ustalıklı tartışma anlamını ifa- 

“de ediyor. Ve "Eristik"' kelimesi de böylesine tutumları anlatmak için kullanılıyor. Eristik' ler aslında gerçeğe yönelen insan aklıyla didi-Şiyorlar. 


Şimdi, çağlar öncesinde bazı insanların ciddi ciddi bu kadar saçma sapan işlerle uğraşması, kafalarını bu mantık oyunlarını bulup çıkarmaya yormaları garip geliyor insana... 
Ama, o kadar da garipsememek gerek. Bugün adları "'Eristik" diye konmasa bile, bütün yaptıkları "Güzel fakat boş sözler etmek, mantık cambazlıkları yapmak" olan çağdaş "Eristik"' ler yok mu? Her akşam TV haberlerinde yaşadığımız sahneler sürüp gittikçe kimse yok diyemez. Çağlar öncesinin didişmeciliği bugün bize nasıl saçma geliyorsa, bugünün didişmeciliği de bir süre sonra öyle saçma gelecektir. 
Hem de Türkiye'nin bu kadar zor günlerinde 


karşılıklı olarak girişilen didişme... Bilgelik ve yöneticilik bu saçmalığı bugünden görebilmek ve "Eristik'' bir mantıkla değil, gerçekçi bir bakışla gerekeni yapmakta... 

Felsefe tarihinde bir değer ilginç düşünce akımı da'Bilinemezcilik. Felsefedeki adı "'Agnostisizm''... Bunlar nesnelerin kendilerinin insanlar tarafınan hiç bir zaman ilinmeyeceğini iddia etmişler çağlar boyu... Kant'a göre insan "rüyanın rüyasını" yaşamaktaymış; “Bizler sırlarla dolu bir evrende bir rüyanın rüyasını görüyoruz. Gerçekte bildiğimiz hiç bir şey yoktur. Bildiğimizi sandığımız şeyler sadece olaylardır. O olaylar ki bilmediğimiz bir objeyle, asla bilemeyeceğimiz bir süjenin birbirlerine olan ilgisinden doğmuştur." 


Bu mantıkla "rüya alemi içinde"' yaşayan- ` 


ların ilki olan Sokrates en sonunda "Bir şey biliyorum, o da hiç bir şey bilmediğimdir" der.. Ondan sonra gelen Arkesilaos "rüyanın rüyasına" dalar ve "bilmediğimi de bilmiyorum"' deyip çıkar işin içniden... 


Eğer bilinmezlik olsaydı, eğer bütün insan- 


lar “bilmediklerini de bilmeselerdi"' yıllar önce insanoğlu için bilinmez olanlar bugün nasıl bilinir olurdu? Bugün "'bilinmeyenler"' yarın bilinir olmayacak mı? .Hem de atom möleküllerindeki hareketlere kadar, milimetrenin 25 
milyonda biri kadar boyutlar içinde oluşan hareketlere ve nedenlerine kadar... Koskoca Kant işte bu kadar saçma sapan işlerle uğraşmış. Yıllar yılı bunları tartışmış insancıklar, Ama görünen o ki tartışmalar bitmiş degil... Son olaylarla birlikte ortalığı yine "Agnostik''ler kapladı. "'Bir merkez var, bütün te- 


rör olaylarını o planlıyor. Sağcısını da solcu- ; 


sunu da o kullanıyor. Ortadaki tablo bir görüntü, bir rüya''... 

Yaşananlar bir "rüya"... Peki bunları söyleyenler neci? Onlar da Kant'ın en derin uykulara saldığı ve "'rüyanın da rüyası"'nı yaşayanlardır. Soruyorsunuz kim bu odak? Neyin nesi, kimin fesi? İn midir, cin midir? Cevaplıyorlar; "Odak mı? Bu konuda bildiğim hiç bir şey bilmediğimdir""... : 

Daha şaşkınları da Arkesilaos gibi "Valla ben bilmediğimi de bilmiyorum" diyorlar. 

Çağlar öncesinin Arkesilaos'u ne kadar saçmalık içindeyse, bugünün "Bilinemezcileri"' de o kadar saçmalıyorlar. Hüner bilineni "bilinmez"' kılan laf kalabalığında değil, bilineni yakasından tutup ortaya çıkarmakta... 

Biz tekrar gerilere dönelim. Çağlar öncesinin “Didişmecileri"' bir süre insanları boş sözlerle oyaladıktan sonra ne olmuş? Ne olacak, insanoğlu 'bir süre bu saçmalıkları dinlemiş, sonra dinlemez olmuş. Didişmeciler el ele,baş başa kalıvermişler. Ve "'Eristik"' adı.da kötü, küçümsenen bir şey olarak kalmış akıllarda. 
Saçmalığa verilen bir örnek olarak kalmış kitaplarda. İnsanoğlu okusun da ders alsın diye.. 

Ya ünleri bir zamanlar dünyayı tutan "Bilinemezciler"”... Ne olacak, dünyayı değiştiren insanoğlu, bilgisiyle, erdemiyle bilinmezi bilinir yaptıkça Agnostikler de ezilip, büzülüp bir köşeye sikışıvermişler. Sonra kitap sayfaları- nın içinde yer almışlar. Tıpkı Eristikler gibi, bunları da insanoğlu okusun da bir daha saçmalamasın diye... 


DUNYAYA BAKIŞ 


AydınlıkfI, 


Siyonistler, Kudüs'ün batısını 1948'de, doğusunu da 1967'de işgal etti, 


SRAİL Parlamentosunun 

Knesset) Kudüs'ü İsrail'in "Ebedi ve birleşik başkenti'' ilan eden bir tasarıyı kabul etmesinden sonra, Begin yönetimi hükümet merkezini Bâtı Kudüs'ten, Arapların yaşadığı Doğu Kudüs' 
e taşımaya hazırlanıyor. Uluslararası alanda derin yaralara yol açacak olan bu girişimin bölgede,. giderek dünyada gerginliği artırıcı, çatışmaları kışkırtıcı bir niteliği olacak. Dahası, İsrail ile diplomatik ilişkilere sahip ülkelerin çoğunluğunun büyükelçiliklerini Doğu Kudüs'e taşımayı kabul etmeycekleri bilindiğinden bu bir bakıma İsrail ile diplomatik ilişkilerin dondurulması anlamına da gelecek. Öyle ya, ne büyükelçiler İsrail yetkilileri ile görüşmek üzere Doğu Kudüs'e gidecek, ne de Begin hükümetinin yetkilileri Doğu Kudüs'teki bakanlıklardan başka bir yerde görüşmede bulunmayı kabul edecekler. 


KUDÜS TARİHİ BİR KENTTİR 


UDÜS'ün bu kadar önem 

kazanması, onun yüzyıllardır üç büyük dinin beşiği olmasından ileri geliyor. 

Tarihçilere göre, Davud Peygamber milattan önce bin yıllarında Kudüs'ü kurdu, Ancak kent, bundan sonra çeşitli istilalar sırasında birkaç kez el değiştirdi ve Babilliler, Makedonyalılar ve Romalılar tarafından yıkıl- 


dı. 
Halife Ömer'in M.S. 637'de 


b HABERLER SERVİSİ 
( 


Kudüs'ü alması ile kent Haçlı Seferlerine kadar Müslümanların elinde kaldı. Yaklaşık 100 yıl sonra tekrar Müslümanların hakimiyetine geçen kent, Osmanlı İm- 


patorluğunun parçalanmasına dek böyle kaldı, i 

Bu` arada, Müslümanlığın üç kutsal yerinden bir tanesi olan Haram-El Şerif Kudüs'te inşa edildi. Kent Müslümanların hakimiyeti altında iken Yahudilere 


de geniş dini özgürlük tanındı. 
İNGİLİZ MANDASI 


1922 yılında Milletler 
Cemiyeti Filistin'i 
İngiliz mandası altına soktu. Bu arada, İngilizlerin Birinci Dünya Savaşında Yahudilerin desteğini sağlamak amacıyla 1917'de hazırladıkları Balfur Bildirgesi, Filistin'e Yahudilerin yerleştirilmesini öngörüyordu. Bu manda Filistin halkının isteklerini hiçe sayıyordu. Öte yandan, kutsal yerlerdeki mevcut hakların kos runması sorumluluğunu üstleniyordu. 


Milletler Cemiyetinin bu kararı üzerine özellikle Avrupalı Yahudilerin yığınlar halinde bölgeye gelmeleri Yahudilerle Müslümanlar arasında Siyasi gerginlikler doğmasına yol açtı. 

1929'da, Müslümanlarca kutsal yer olan Haram-El Şerif bölgesi içinde bulunan Yahudilerce kutsal sayılan Ağlama (Batı) Duvarı konusunda çatışmalar çıktı. 
Olaydan sonra toplanan uluslararası .komisyonün . raporunda şöyle deniyordu: "Haram -El Şerif bölgesinin ayrılmaz bir parçasi olduğu için Batı Duvarının mülkiyeti ve mülkiyet hakkı sadece Müşlümanlara aittir.'' 

aha sonra, Nazi zulmünden kaçanların Filistin'e doluşması da, Yahudilerle ` Müslümanlar arasındaki gerginlikleri artırıcı bir etken oldu. Bunun üzerine Kudüs'e uluslararası bir statü ka- 


Kudüs'ün çevresindeki Yahudi yerleşme merkezleri. 


Gayrimenkulün Açıkartırma İlanı Kartal 2. İcta Memurluğundan 


Bir borçttan dolayı hacizli olup açıkarttırma şuretiyle satı- 


Dosya: 980/35 T. 


SOLDAN SAĞA:I) Bir işin sırrı, canalıcı noktası anlamında bir deyim 2) Amerika kıtasında eski ve zengin bir uygarlık—Su akıtmak için yere açılan oyuk—Demiryolu 3) Üzerine yaprak çiçek ve dal motifleri işlenmiş mor kadifeden giysi 4) Fizikte bir kanun—Yük katarı 5) TERSİ yüzük taşı yapımında kullanılan, parlak değerli taş—Bir mikroskop camı 6) Uçurum, derin yarık —Hatırlama, aklına gelme 7) Kesilen ağacın yerde kalan kütük dibi— TERSİ giysi, giyecek 8) Yapma, yerine getirme—Gövdesi, tüylerle örtülü olup, uçabilen hayvanlara denir—Kimyada Selenyum'un simgesi, ` 
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1) Televizyonda dizi film olarak da gösterilen, tahtadan yapma, ‘masal kahramanı çocuk 2) Şöhret, nam—ABD'de bir liman kenti 3) Uluslararası standartlara göre egitim yapan Tıp Fakültelerinde Fen Bilimlerinin okutulduğu birinci sınıf—Tersi benzemezlik, ayrılık 4) Üni Osmanlı tarihçisi Kimyada Kalsiyum'un sim gesi 5) Kimyada Sodyum'un simgesi — Bir şaşkınlık ünlemi 6) sayıların yazıldığı saat yüzü 7) TERSİ koşul-TERSİ bir yabancı basın ajansının simgesi 8) Temize çıkmak, beraat etmek 9) TERSİ Hollanda'nın uluslararası kısaltılması—TERSİ vesairenin kısa yazılışı 10) TERSİ savunma eyleminin zıddı. 11) TERSİ Doğu müziğinde dört dizeden oluşan şarkı türü 12) Rumlarca Ktsal sayılan pinar, 


DÜNKÜ BULMAĞANIN 
ÇÖZÜMÜ 

SOLDAN SAĞA: 1) Anaerkil-Kök 
2) Kıbrıs sorunu 3) Eşik-Ambar 
4) iaD.Ebe Mala 5) Dert-Turuman 
6) Swacı-İks 7) İri-İrin-Ama 8) Olanaklı, 
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1) AkelSis 2) Nişadır 3) Abidevi 4) Erk-Ra 5) Rı-Etcil 6) ksaBarA 7) İsmet-İn 8)loB-Rina 9) ramuK 
10) Kuramsal 11) ÖnlaMı 12) Kumanya, 


DEVLET ORMAN İŞLETMESİ MAÇKA MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


Parti , MİKTARI 


Adedi ADET Satış Şekli 


CİNS VE NEV'İ Muh.Bed, ó 75 Teminatı 597.078 
44,456 
518.956 
728.572 
69.336 
58.976 


ILS.N.B.Lad.Tom, 

11,S,K,B.Lad.Tom, HI,.S,U,B.Lad.Tom, HI,S,N,B.Lad,Tom. 

II.S,K.B.Lad, Tom, 

11.S.Lad, Tel Dir, 322 


6 av vadeli 


1 — Yukarıda Teraziler, Coşandere ve Maçka depolarında 29 parti halinde görülen orman emvali 
6.8.1980 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14,00'de toplanacak komisyon huzurunda orman emvallerinin %50 si ve vergileri peşin bekiyesi 6 ay vadeli açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 


2 — Satışa ait ilan, şartname ve eb'at listeleri Trabzon Orman Bölge Müdü; üğü ile Trabzon, Rize 
Giresun, Artvin, Erzurum , Ankara İşletmeleriyle İşletmemiz ve Bölgelerinde görülebilir. 


3 — Taliplilerin belli gün ve saatte satışa ait 15/C model şartnameyi imzalıyarak teminat makbuzlarıyla birlikte satış komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. A (Basın : 18501-952) 


larak paraya çevrilmesine karar verilen gayrimenkul Kartal Maltepe Gülsuyu mahahlesi Tahtaköprü bağdat caddesi mevkiinde 18 pafta, 314 Ada, 13 parsel sayılı 528 M2. miktarın- da arsa üzerinde inşaa edilmiş altında mağzası bulunan 5 katlı apartmanın 2.nci katında 60/580 arsa paylı 4 numaralı dairesidir. ; 
Apatmana yandaki beton merdivenle ikinci katına çıkıldıkta bağdat caddesi ve deniz tarafına cepheli kapısında 3 numara taşıyan daire olup girişte bir antre, yol cephesinde açık bir balkonlu geniş bir salon ile 3 yatak odası mutfak, tuvaleti bir arada küveti ve kazanı mevcut duvarları fayans kaplı bir banyosu vardır. Mutfak tezgahları fayans olup tezgah altında dolapları mevcuttur. Binanın elektirik ve suyu olup kaloriferi yoktur. Bina bağdat caddesine cepheli olup deniz manzaralı etrafı bahçeli evlerle meskündür, Bu yer Kartal'dan Maltepe- ye koruma durağını geçince bağdat caddesine cepheli 223 kapı numaralı Güler apartmanındadır. 

İMAR DURUMU: Maltepe Belediyesinin 13/2/1980 tarih ve 188 sayılı yazıları ile ayrık nizama tabi olup tanzim edilen krokisinde belirtildiği gibi işaretlenen kısmın yola terki icab eden kısım olup ve yoldan 5 metre, komşu mesafeler 4 metre olmak üzere 3 katlı %25 şe tabi olarak inşaata müsait olduğu bildirilmiştir. 

KIYMETİ: Civarındaki aynı emsaldeki daire değerlerinin günün alım satım raiçleri nazara alınarak arsa payı ile birlikte 4 numaralı meskene 1.200.000.00 TL kıymet takdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI: 

1 - Satış 1/9/1980 Pazartesi günü saat 14.00 den 14.30 a 
kadar Kartal 2. İcra Dairesinde açık artırma suretiyle yapı lacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75 ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle11/9/ 
1980 Perşembe günü aynı yerde saat 14.00-14,30'da ikinci 

artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok arttırana ihale olunur. 

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %10u:nisbetinde, pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi ihale pulu, tapu harc ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (—) bu. 
gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi taktirde hakları tapu geili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklarir. 

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. iki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalma- dan kendilerinden tahsil edilecektir. 

5— Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 980-35 T. sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 

(İc.İf. K. 126) (— ) İlgililer tabirine irtifat hakkı sahipleri de dahildir. (B.5477-946) 


zandırılması düşüncesi gelişmeye başladı. İkinci Dünya Savaşından sonra ise, İngiltere tek başına çözemeyeceğini belirterek, Filistin sorununu Birleşmiş Milletlere (BM) götürdü. 


KUDÜS'ÜN BÖLÜNMESİ 


çi 1947'de konuyu ele al- 

Winaya başladığında Filistin'de Arap-Yahudi çatışması yoğunlaşmıştı. Özel niteliğinden dolayı Kudüs çatışmanın odak noktalarından biriydi. 

Yahudi göçmenlerin büyük çoğunluğu kentin batısına yerleşirken, Ağlama Duvarının da bulunduğu Doğu kesimi Arapların elindeydi. Bu arada, BM'ye iki rapor sunuldu. Azınlık görüşü savunan raporda, bağımsız, birleşik ve federal bir Filistin isteniyordu. Çoğunluk raporunda ise, Filistin Arap ve Yahudi devleti olmak üzere ikiye bölünüyor, Kudüs'ün uluslararası gözetim altında tutulması öneriliyordu. 
Arap devletleri bölünme görüşüne karşı çıktılar. Siyonist örgütler ise duruma ses çıkarmadı. 

Fakat Filistin'in kaderini BM değil, silahlı müdahale tayin etti. 
14 Mayıs 1948'de İsrail devleti- 
nin ilan edilmesi üzerine Arap ülkeleri savaş açtı. Savaş Arap birliklerini yenilgisi ile sonuçlanandı. 16 Kasım 1948'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla Batı Kudüs İsrail devletine dahil edildi. Doğu Kudüs ve Şeria Nehrinin batı yakası Ürdün'e verildi. Fakat bu durum, BM'nin Kudüs'ün uluslararası statüye kavuşturulması ile ilgili kararlarını etkilemedi. 

Ne var ki, 1948 Eylülünde Kudüs'e İsrail Yüksek Mahkemesi yerleştirildi. 1949 Şubatında da Knesset Kudüs'ün batı kesiminde ilk toplantısını yaptı. Daha sonra, İsrail BM'ye girebilmek için Kudüs'deki kutsal yerlere saygılı davranacağını belirttiyse 


MENKULÜN SATIŞ 
İLANI 
Beyoğlu 1. İcra 
Memurluğundan 

1980/652 Tal. 

Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen 35.000.- TL muhammen bedelli bir adet matkap tezgahı satışa çıkarılmıştır. 1. Açık arttırması 30.7.1980 çarşamba günü saat 16.00-16.15 arasında Tünel Ensiz sokak 8/2 adresinde yapılacak ve ogün muhammen bedelin %75 ine istekli bulunmadığından 2. açık arttırması 31.7.1980 cuma günü aynı yer ve saatlerde yapılacak ve ençokpey sürene ihale edilecektir. Alıcıların mahallinde memuruna müracaatları i- 


lan olnur. Basn: 5479-945) 


İLAN 
İstanbul . İcra 
Memurluğundan 
980/4536 


Mahcuz olup satılmasına karar verilen 1 adet 600.000 
lira değerinde 34 TV 601 plaka sayılı Fargo marka 1969 
model Lacivert-Kırmızı tente- li otonun açık arttırması 31.7. 
1980'günü saat 12.30-12.45 arası mahçuzun bulunduğu Küçükpazar Değirmen oto parkı 
No: 2 de yapılacaktır. O gün mahçuza verilen değer muhammen kıymetinin %75 ni bulmaz veya alıcı çıkmazsa 1.8.1980 günü aynı yer ve saatle ikinci satışı yapılarak en çok arttırana peşin para ile satılacaktır. İhale karar pulu ile dellaliye resminin alıcıya ait olduğu ilan olunur. 15.7. 
1980 

(Basın: 5465-941) 


de, 1950'de Batı Kudüs İsrail'in başkenti ilan edildi. 1950-1967 arasında kentin uluslararası bir bölge olacak yerde bölünmesi İsrail ile Ürdün arasında savaş dusrumunun sürmesine yol açtı. 


1967 SAVAŞI 


SRAİL siyonistlerinin 

1967 Haziranında 1948' 
den beri Ürdün'ün elinde bulunan Filistin topraklarıyla birlikte Doğu Kudüs'ü de işgal etmesi, öteden beri tasarlanan bir yayılma planının parçasıydı. Nitekim, 7'Temmuz 1967'de General Moşe Dayan şöyle diyordu: 

“İsrail. savunma kuvvetleri Kudüs'ü kurtardı. Parçalanmış kenti, İsrail'in başkentini tekrar birleştirdik. Bu: en kutsal tapınağa bir daha ayrılmamak üzere 
geri geldik." 3 

Görüldüğü gibi, daha sonra Dışişleri Bakanlığı da yapmiş olan Dayan'ın bu sözleri, siyonistlerin bugünkü kararlarının çok eskilere dayandığını göstermektedir. 


İSRAİL'İN TECRİTİ 


STE yandan, İsrail hükümetlerinin yayılmacı ve ilhakçı siyasetleri, başından itibaten` uluslararası kamuoyunun tepkisiyle karşılandı. Daha 1967'de BM' nin çeşitli karar tasarıları Kudüs' ün ilhak edilmesi girişimlerini mahkum etti. Bu arada, 1969 Ağustosunda İslamiyetin en kutsal yerlerinden birisi olan El-Aksa Camisinin yakılması olayı BM Güvenlik Konseyinde kınandı. 
Olay ayrıca, İslam Ülkeleri Konferansının oluşturulmasına da neden oldu. İslam Konferanslarında İsrail'in ilhakçı siyasetleriyle mücadele kararı alındı. Bu gelişmeler olurken, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı da dünya ülkelerinin ezici çoğun- 


is 


1920'de Yahudi göçüne karşı Filistinlilerin düzenlediği bir miting. 


Siyonistlerin hükümet merkezini Doğu Kudüs'e taşima kararı yeni çatışmalara yol açabilir 


Üç büyük dinin kutsal merkezi: Kudüs 


“tir aipu e eği 


m asr 


savunulmaya 


luğu tarafından başlandı, 

İsrail ile diplomatik ilişkilerini sürdüren ülkeler bile, birkaçı hariç Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmedi. Diplomatik misyonlarını Tel Aviv'de tutma- ya devam etti. 


Bugün de, Hollanda hariç, 
Avrupa Topluluğuna üye ülkeler ve ABD, Kudüs'ün doğusunun ilhakını Kabul etmemektedir. Bu da, onların Doğu Kudüs'e taşınacak olan hükümet yetkilileriyle ilişkilerini etkileyecektir. Örneğin önümüzdeki günlerde İsra- 


il'e gitmeyi planlayan. Avrupa. 


Töpluluğu Komisyon Başkanı Gaston Thorn'un Begin ile nere- de görüşeceği şimdiden bir sorun haline gelmiştir. e Gözlemciler Thor'un Begin'le Doğu Kudüs te görüşmeyeceğini tahmin ediyorlar. 

İsrail ( siyonistleri Kudüs'ü başkent yapmakla bölgede yeni çatışmalatın tohumlarını ekmiştir. Bir yandan Arap ülkeleri ve İslam dünyası İsrail'e karşı daha radikal siyasi-askeri tutum alabilecek, bir yandan da Sovyetler Birliği bu durumdan yararlanarak bölgede yeni mevziler kazanabilecektir. Araplar içinde İsrail'le görüşen tek ülke Mısır'ın da artık bu ilişkilerini kesmesi müm kündür, 

Bugüne kadar, İsrail'i destekleyen ABD ise artık bir ayır mına gelmiştir. Ya Filistin halkının meşru haklarını tanıyacaktır, ya da eski tutumunu sürdürecektir. İkinci durumda işlerin kızr şıp yeni bir savaşın olabileceğini kestirmek güç değildir. 
, İsrail siyonistleri uluslararası ilişkilerde yeni bir gerginlik noktası yaratacak olan girişimleriyle kendilerini daha da tecrite itmiştir. Siyonistler, kaldırdıkları taşın altında kalacaktır. 


İLAN 
Bakırköy 3. Asliye Hukuk Hakimliğinden 


978/360 


Davacı Ahmet Çelik tarafından Davalı Hamide Çelik aleyhine açı lan Boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda: 

Kocaeli, Karamürsel ilçesi, Altınova köyü, Cilt NO: 049/01, Sahife 22, Kütük Sıra NO: 16 da nufusa kayıtlı Tarafların Medeni Kanunun 
134 ncü maddesi gereğince BOŞANMALARINA, 845,25 TL mahkeme masrafının davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair verilen 7. 
7.1980 tarih 978-360 Esas, 980-300 karar sayılı ilam Davalıya ilanen 


tebliğ olunur. (Basın: 5472-944), 


MENKUL SATIŞ İLANI 
İstanbul 3.üncü İcra Memurluğundan 950/3289 


Hacizli olup satılmasına karar verilen 110.000, T.L. kıynetinde kompile elektirikli şerit tezahının 1.nci açık rtırması 31.7.1980 günü saat 16.30-1645 arası 4. Levent Emüyetevler işler sok NO: 6 da yapılacaktır. O gün verilecek belel muhammen kıymetinin %75.ni bulmadığı taktirde 1.8, 
980 günü aynı mahal ve saatte 2.nci artırması yapılarak en 
ok artırana ihale edilecektir tellaliye ihale damga Resmi puları alıcıya ait olup isteklilerin mahallinde bulunacak memura nüracatları ilan olunur. 14.7.1980 

(Basın: 5487-948) 


KARTAL ASLİYE 1. HUKUK HAKİMLİĞİNDEN İLAN 979/726 


: İE.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü : Av. Ferha Özpay 

Davalı : Yani Çolakoğlu 

Dava : Alacak 

Davacı tarafından davalı aleyhine mahkememizde açılan alacak davasının duruşmasında: 

Davalıya gönderilen davetiye bila tebliğ iade olunmuş, zabıtaca yaptırılan tahkikat bir netice vermediğinden davalıya ilanen dava dilekçesinin özetinintebliğine karar verilmiş ve duruşması 5.11.1980 günü saat 11.00'e talik edilmiştir. 

Belirtilen gün ve saatte hakimliğimizde hazir bulunması yukarıda adı yazılı adresleri meçhul davalıya davetiye ve duruşma gününün tebliği makamında kain olmak üzere ilanen 


tebliğ olunur. 
(Basın: 5452-932) 


Davacı 
Vekili 


MENKUL SATIŞ İLANI 


İstanbul 3.üncü İcra Memurluğundan 


980/2529 


Hacizli olup satılmasına karar verilen 50,000, T.L. kıymettinde 66 91 01 sayılı telefonun intifa hakkının 1.nci açık artırması 28.7.980 günü saat 15.10-15,35 arası yine satılmasına karar verilen 


50,000, T.L, kıymettinde 66 91 02 sayıh telefonun intifa hakkının açık artırması 28.7.980 günü saat 15,35-16,05 arası İst, adliyesarayı 3.üncü icra dairesinde yapılacaktır. O gün verilecek bedel muhammen kıymettinin %75'ni bulmadığı taktirde 29,7,980 günü aynı mahal ve saatte 2.nci artırması yapılarak en çok artırana ihale edilecektir tellaliye ihale damga Resmi pulları alıcıya ait olup 


isteklilerin mahallinde bulunacak memura müracaatları ilan olunur, 16,7,1980 


(Basın 5466-942) * 


Buraya turistik... 


(Baştarafı 3. sayfada) 
ron 4 bin 500 lira verdi, iki de tokat attı ve kovdu. Burada 1 ay- dan: fazla tutunabilen yok. Tesis değil adeta çiftlik: Patron Nevzat Genç bir haftada ' sadece diskotekten en az 500 bin lira kazanıyor." 

Seferoğlu Tesislerinin personeli anlatmaya devam ediyor: "Patron işyerini karısının üzerine yapfırmış. 70 yaşlarındaki 


Cumalıoğlu... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
Programa katılan gazeteciler ayrıca Alevi-Sünni çatışmasının arkasında MHP'li militanların olduğu görüşünü vurguladılar. 
Oturum yöneticisinin Türkiye'deki terörde Doğu Bloku ülkelerinin rolü olduğu konusundaki soruya ise, gazeteciler şöyle yanıtladı: "Son 3 haftadaki gelişmelerde, Türk Bakanlar ve diğer politikacılar anarşide solun da yüzde 50 sorumluluğu olduğu üzerine demeçler verdiler. Bu örgütlerin Sovyet blokundan mali yardım aldıkları belirtildi. Bu örgütlere özellikle Doğu Almanya yardım. etmektedir. Bu da Sovyetler Birliği'nin Türkiye üzerindeki, siyasetlerinin bir parçası- 


FRANSA RADYOSUNUN 
YORUMU, 

Fransa Radyosu da dün sabahki haber bülteninde Başbakan Demirel ile muhalefet lideri Ecevit'in yaptıkları ortak toplantıyı bildirdikten sonra Türkiye' deki son gelişmelerle ilgili bir yorum yayınladı. Genel anarşi manzarası konusunda sayısal bilgiler veren radyo yorumcusu Michel Joli,“Türkiye'de bugün e sas olarak anarşinin kaynakları tartışılıyor"! dedi. Bazı çevrelerin anarşinin kaynağı olarak sadece “İçsavaş ve askeri diktatörlük peşinde koşan faşist kurumlar''ı gördüğünü aktaran yorumcusu, bağı çevrelerin ise ''Türkiye'de anarşinin kaynakları Sovyetler Birliği ve faşist partidir" tespitinde birleştiklerini aktardı. Türkiye'nin ekonomik ve jeo-politik konumunun önemine değinen 
Fransa Radyosu yorumcusu, 
ABD ve Batı Avrupa'nın Türkiye gelişmeleri "Biraz .da aygıyla izlediğini" söyledi. 


Mecidiyeköy'de... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
hayli tedirgin eden komandolar, yakınlarındaki manavları da kapatıp gitmeleri için tehdit e» diyorlar 

RECEP ÖZTÜRK 
GÖZALTINA ALINDI 

Manav dükkanının açılmasın- dan iki gün sonra, dükkana bir baskın düzenleyen Sıkıyönetim m yanındaki iki kişi ile irlikte Recep Öztürk'ü gözaltına aldı, à 

MHP Gençlik Kolu binasında Aralık 1979'da yapılan bir aramada silah ve patlayıcı madde bulunmuştu. Bunun üzerine 
MHP Şişli Gençlik Kolu Başkanı Yunus Meral ile birlikte gözaltına alınan 9 kişinin içinde yer alan Recep Öztürk daha sonra serbest bırakılmıştı, Serbest bırakıldıktan ` sonra Trabzon'a giden Öztürk tekrar Mecidiyeköy'e döndü. 

Recep Öztürk, geçen yıl MHP 

İl binasında yapılan aramada da, boş olduğu İleri sürülen ÜGD merkezinde bir kez daha gözaltına alınmıştı. Aramada öldürülecek çok sayıda kişiye ait bir liste ele geçirilmişti. 

Gayrettepe Ali Sami Yen Apartmanında oturan Recep Öztürk, pi gelmez Mecidiyeköy'deki aaliyetlerin başına geçti. Zaman zaman oturduğu apartmana y& bancı kişileri getiren Öztürk'ün Mecidiyeköy'deki (o cinayetlerin faillerini burada da saklayabileceği sanılıyor. 


Adviye Hanımın imzasını sık sık taklit ediyor. Buna, çalışan çoğu arkadaşımız tanık. Elinden gelse bize paramızı sezon sonunda verecek, hatta hiç vermeyecek” 

İşyerinde 40 gündür çalışan bir işçi anlatıyor: 

"40 gündür burada çalışıyorum. Güya ay başında paramızı verecekmiş. Kaç lira alacağımı bilmiyorum. Tuvalet ternizlemekten bulaşık yıkamaya kadar her işi yapıyorum. Çok ağır şartlar var. Burayı modern bir yer zannederler, bir de bize sorsun lar. Ramazan ayı başladı. Sahur yemeği çıkmadığı için 2 gün sahursuz oruç tuttum. Sonunda dayanamayıp yedim. Peynir, reçel yüzü görmüyoruz. Her gün makarna, pilav ve patates yiyo- 


ruz. Yattığımız yerler pislik için- 


de. 2 arkadaşımız bir yatakta yatıyor. Geçenlerde mesaim doldu, tam oruç açıyordum,40 kasa bira geldi. Daha bir lokma ağzıma atmıştım,patrori kasaları taşıttı." 
PATRON MÜFETTİŞLERE 
SADECE SİGORTALI 

OLANLARI GÖSTERDİ 

"Geçenlerde şikayet üzerine Bölge Çrlışmadan müfettişleri geldi. Patron, müfettişlerle sadece sigortalı olan 3 arkadaşı görüştürdü. Ötekileri çeşitli bahanelerle oradan uzaklaştırdı. Bir personel 23 Temmuz günü müfettişlere gözükmemesi için 3 
kere patronun evine gönderildi. 
Birkaç kere de çarşıya gönderildi. Bu arkadaş ancak müfettişler gidince gelebildi. Nevzat Genç çay bahçesinde çalışan arkadaşları ise müfettişe hiç gös termedi” 

MÜŞTERİLERE KOKMUŞ 
DÖNER VE KÖFTE, KÜFLÜ 
YEMEK VERİLİYOR: 

Büyükada Seferoğlu Tesislerindeki yolsuzluklar personele yapılan baskı ve angarya ile de kalmıyor. Bütün personel, müşterilere kokmuş döner ve köfte verildiğini belirtiyor, buna birçok kere şahit olduklarını söylüyorlar. Köfte ile birlikte verilen ekmeklerin de bazen küflü olduğunu belirten işçiler patrona böyle durumlar haber verildiği halde "'Boşverin, atamayız ya, verin yesinler" cevabını aldıklarını söylüyorlar. Öte yandan görüşlerini aldığımız bazı müşteriler de bu durumu doğruluyorlar. Müşteriler suyun 15 lira, tostun 35 lira, gazozun 50 lira, 
4 adet köfte ile iki dilim ekmeğin 125 liraya satılmasına karşı çıkıyorlar, 

Görüşlerini aldığımız yurttaşlar, Seferoğlu Tesislerinin sahipleri ile burayı işleten patron Nevzat Genç arasında da bazı çelişkiler bulunduğunu belirtiyorlar. İşyeri sahiplerinin patron Nevzat Genç'ten memnun olmadıkları, ancak ihalenin dolması için 4 yıl geçmesi gerektiği söyleniyor. Personel ve müşteriler, daha demokratik uygulamalarda bulunulmasından yana olduklarını ifade ediyorlar. 


PATRON NEVZAT GENÇ'İN 
GÖRÜŞLERİ 


İşçiler ve bazı müşterilerin görüşlerini aldıktan sonra patron Nevzat Genç'in de görüşlerine başvurduk. Haksız uygulamaları kendisine (sorduğumuzda pâtron Genç "Madem bu kadar şikayetçiler, çalışmasınlar, onları zorla tutan yok'"' dedi. Uygulamalar hakkında bir şey söylemekten kaçınan patron, tesislerde çalışan herkesin sigortalı olduğunu, hatta kendisinin müfettişlere 6 sigortalı kişi olduğundan ibahsettiğini söyledi. Daha önce işten dayak atılarak çr kartılan Murat Gökçe hakkında- ki görüşünü sorduğumuzda da patron olayı yalanlamadı. 

Büyükada Seferoğlu Tesislerinde çalışan işçiler haksız uygulamaların bir an önce son bulması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtiyor, yetkilileri göreve çağırıyorlar. 


İSTANBUL 9. CU İCRA MEMURLUĞUNDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 


Dosya No: 1978/351 


Eminönü, Mercanağa Mah, Uzunçarşı sk. da kain 137 kapı nolu, 
88 pafta, 276 ada, 1 parsel sayılı ve 10.50 m2 sahalı kargir dükkanın 
tamamı İzaleyi şuyü ve açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 

İMAR DURUMU: İst, Bel, İmar Müd.nün 2.5.1979 tarih ve 373 sayılı yazısından; Bu gayrimenkulün durumu eski eserler yönünden inceleneceğinden yaklaşık 9x14 cm. boyutlarındaki fotoğrafların her bi. 
rinden 5 suretinin iletilmesini istemiştir. (Bu gayrimenkul eski eser olup aynen korunması gerekmektedir. Ancak EE. ve A.Y.K.nün müsadesi ile restore edilebilir) denilmektedir. 


HALİ HAZIR DURUMU; Gayrimenkul Eminönü'nde Mercanağa Mah.de Uzunçarşı Cd. de137 kapı nolu 2 katlı kargir dükkandır. Dükkanın yan ana duvarları tuğladır. Ön yol cephesi ahşap camekan ve vitrinliğir. Zemini ahşap döşelidir. Duvarları kontraplakla kaplanmıştır, Ön camekan' önünde oluklu saç stor vardır. Dükkan arkasında ahgap bir merdivenle üst kata çıkılmaktadır, Üst kat döşemesi ahşapdır. 
Tavan tuğla tonozdur. Ortasındaki en yüksek yerin döşemesinden yüksekliği 2.20 mt. dir, Önde ahşap iki pencere olup demir parmak- 


lıklıdırlar, 


KIYMETİ: 750.000.00TL, kıymet taktir edilmiştir. Müzayedeye iştirak edeceklerin muhammen kıymetin %10nispetinde nakti teminat akçesi yatırmaları veya mill: bir bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri icap eder, Dellaliye resmi, ihale damga pulu bedeli, tapu harç ve masrafları ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. 

İlk açık artırması 2.9.1980 Salı günü saat 13.30'dan 14.00'e kadar İstanbul'da 9.cu icra dairesinde yapılacaktır. Arurma şartnamesi herkesin görebilmesi için 20.8.980 den itibaren dairedeki özel kartonda 
açık bulundurulacaktır, Taliplilerden şartname talep edildiğinde 25 
TL'lık posta pulu gönderildiğinde adreslerine bir örneği gönderilecektir, İlk açık artırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetin %75ni bulmadığı takdirde ençok artıranın taahüdü baki kalmak üzere artırma 
10 gün daha uzatılarak onuncu 12.9.1980 Cuma günü saat 13.30'dan 
14 00'e kadar yine İstanbul'da 9.cu icra dairesinde yapılacak ikinci 
açık arttırmada ençok artırana ihale olunacaktır. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin haklarmı, faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgelerle 15 gün içinde icra dairesine bildirmeleri icap eder, Aksi halde hakları tapu siciline sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşılmasından hariç kalırlar. Daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin memurluğumuzun 978/351 sayılı dosya numarası ile memurluğumuza müracaatları, alıcıların satiş mahallinde ve saatinde hazır bulunmaları ilan olunur. 


(Basın: 5462-939) 


tesis sahiplerinin işçilere” 


Pamuk üreticisi... 


(Baştarafı 3. sayfada) 
için ineğini satmak zorunda kaldığını söyledi. 

ödemiş'in Küçükavulcuk köyünden temsilci olarak gelen Mustafa Sarı da "Tariş'in yemlik Olarak kullanıldığını" belirterek, , “Tariş'in vermeyi tasarladığı 5 liralk fiyat farkı üreticinin ilaç parasına bile yetmeyecektir" dedi. 
Söke'nin" Avşar köylüleri adına konuşan pamuk üreticisi Mehmet Çağlar ise "Fark on lira verilse de az" diyerek şunları söyledi: 

"Söke ovasında üreticinin yüzde kırkı pamuğu bırakıp ayçiçeği ekmeye başladı. Çiftçi işçiye şunu diyor: Taban fiyatı belli değil, sana ne vereceğim? 
MHP'li militanlar hiç bir iş yapmadan bunlara ücret ödeniyor. 
Kısacası bu adamlar besleniyor, bunu gören üreticilerin tepesi atıyor." 


Sovyet... 
(Baştarafı 3, sayfada) 

Campbeli, basın toplantısında şöyle konuştu: "İngiliz takımınır üç adım antrenörü, mükemmel bir atlayış yaptığımı, çizgi- ye basmadığımı, bütün olayı fil- ne aldığını söyledi. Film elimizde, fakat ne yapabilirim?" dedi. 
Campbell böylece 16.72 metrelik bir sonuçla ancak beşinci olabildi. 

Üç adımın başka bir özelliği, 
1968 Meksika, 1972 Münih, 
1976 Montreal Oyunlarının bu 
daldaki şampiyonu Sovyet Viktor Saneyev'in Al Oerter'in elinde bulunan dört olimpiyat ardı ardına altın madalya kazanma rekorunu egale edemeyişi olmuştur, Saneyev 17.24 metre ile ikinci olurken, 17.89 metre ile dünya rekorunu elinde bulunduran Brezilyalı Joad da Oliveira ancak üçüncü gelebildi. Oliveira yarıştan sonra büyük bir haya! 
kırıklığına uğradığını, özellikle dört atlayışının geçersiz sayılma sına üzüldüğünü söyledi. 


TEP'in kapatılması... 


(Baştaratı 3. sayfada) 
maddesine aykırı diduğuna ve buyüzden adı geçen partinin aynı yasanın 111. maddesinin 1. 
bendi uyarınca temelli kapatılmasına oy birliği ile karar verildi" 

Karara hiç bir üyenin karşı çıkmamasına rağmen, Resmi Gazetede Nihat Akçakayalıoğlu, Nahit Saçlıoğlu ve Hüseyin Karamustantıkoğlu'nun gerekçe ile ilgili karşı oy yazılarıda yayınlandı. 


-Alevi halkı... 


(Baştarafı 3, sayfada) 
halleye MHP'lilerden başka kimsenin giremediğini belirtiyor ve yetkililerin gerekeni yapmasını istiyorlar, 

ahallede 17 Temmuzda da 
Burhan Bünyat adlı MHP'linin cesedi bulunmuştu. Burhan Bünyat'ın MHP'den uzaklaştığı için MHP'liler tarafından öldürüldüğü söyleniyor. Semt halkı mahalle ye kendilerinden başka kimseyi sokmuyorlar. Bu işi onlardan başkası yapamaz'şeklinde konuşuyor. 


Konya Emniyet... 
(Baştarafı 1. sayfada) uygulayacağı ve kendisine süresiz izin vererek yerine bir başkasını vekil tayin edeceği bildirildi. 
Hamza Esin'in Konya Emniyet Müdürlüğüne getirilmesinden sonra bu kentteki olayların arttığı, Emniyet Müdürünün desteklediği MHP'li komandoların, kwa sürede bütün çevreye, bu arada MSP'li akıncılara baskıya başladığını, MSP'nin de bundan şikayetçi olduğu ifade edildi. 


“Anarşinin... 


(Baştarafı 1, sayfada) 


kızacak yerde kendimizi güçlü hale getirmek gerekir 

Iç ve dış güçlerin karışıklık» çıkarmak için kullandıkları bu konuyu iç politikada kullanmak iç çekişmenin bir unsuru, bir malzemesi hâline getirmek hatalı olur. Bu konu başka bir düzey- de ele alınmalıdır. Hepimizin, bütün partilerin bu konuda hatası oldu, Kısa dönemlerde kararsizlik, basiretsizlik gösterildi. Oysa bu mesele bir milli, genel sorunumuzdur. Buna böyle yaklaşmak gerekir. 


işin içinde... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
dür.İşin içinde . bütün dış güçler, örgütler ve bunların yurt içindeki akılsız taraftarları vardır. 


MENKUL SATIŞ İLANI 
KADIKÖY 1. İCRA MEMURLUĞUNDAN 


Mahcuz olup satılmasına karar verilen I'adet makina halı, 1 bünyan halı, 1 üçlü 4 adet tekli koltuk takımı ile 1 orta 2 yan mermerli sephalar, 2 yerli Kristal avize, Komple yemek odası takımı, Arçelik marka Buzdolabı. Demirdöküm marka fırın, Nordmende marka televizyon, 2 adet İsparta seccade taban halıları ki tamamı 175.000,00 TL'lık menkul mallar halen bulundukları Kadıköy Erenköy Çobanyıldızı Sokak No: 22 
Daire 14'de 28/7/1980 günü saat 12 ila 12.30 arasında birinci satışı yapılacaktır, Birinci günü muhammen kıymetin %75şine veya istekli bulunmadığı takdirde 29/7 
1980 günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci satışı yapılacak ve en çok artırana ihalesi yapılacaktır. 

Dellaliye rusmu ile ihale pulu bedeli müşteriye ait- 


tir 


“İlan olunur, 11/7/1980 


(Baştarafı 1. sayfada) çağırıyoruz. Esasen 7 yıldan beri her İslam Konferansında bütün Müslüman ülkeler mütemadiyen Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerini kesmesini talep etmişlerdir. Fakat maalesef İsrail yanlısı Batı Kulüp zihniyetli hükümetler sadece İsrail'i memnun etmeye çalışmış, İslam alemini itmiş, münasebetleri -geliştirmemiş ve bugüne kadar milletimizin arzularıyla adeta savaşmıştır. İsrail' le münasebeti olan Türkiye'den başka, 44 Müslüman ülke içinde bir ülke yoktur." i 
PKö, HÜKÜMETİN KINAMA 


KARARINI TAKDİRLE 
; KARŞILADI 
Filistin © Kurtuluş - Örgütü 


Ankara Temsilcisi Ebu Firas, "Türkiye'nin ilk Müslüman ülke olarak Kudüs'ün İsrail'in başkenti (yapılmasını kınamasını takdirle karşılıyoruz" dedi. Firas Türkiye'nin tutumunun Filistin halkı tarafından unutulmayacağını belirterek müteşekkir olduklarını da kaydetti. İsrail'e karşı daha etkin önlemler alınmasını da isteyen Fire, İsrail'in tüm Müslüman ülkelere meydan okuduğunu, buna silahlarıyla karşılık vereceklerini belirtti. 
BM GENEL KURULU 
TOPLANTISI 
BM Genel Kurulunun Olağanüstü Toplantısında Müslüman ve 


Doğu Bloku ülkelerinden oluşan 
32 üyenin, İsrail'in 1967'de işgal ettiği topraklardan geri çekilmesi, Kudüs'ü boşaltması, Batı Şeria ve Gazze'nin FKÖ yöne timine verilmesi yolundaki önerisini görüşüyor. 

Bloksuz ve diğer Üçüncü Dünya ülkelerinin önerge lehinde, ABD ve İsrail'in aleyhte, AET ülkelerinin ise çekimser oy kullanacağı. Genel Kurula yakın çevteler tarafından ifade ediliyor. 

öte yandan İsrail işgali altındaki bir çöllük arazide, bir hapishanede kötü yaşam koşulları nedeniyle ikinci bir Filistinlinin ölmesi, hem bölge hem de uluslararası alanda tepkilere yol açtı.” 

Bu arada, İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etmesinden sonra çok sayıda Batı Avrupalı gönüllü, Filistin halkına yardımda bulunmak üzere bölgeye gitti. 
FKö'nün kendilerine gösterdiği yerde kalan Batılı gönüllüler, eğitim, sağlık, onarım ve diğer sosyal hizmetler alanında çalışıyor. 

Romanya Devlet başkanı Nikolay Çavuşesku'nun Fransa ziyaretinden sonra yayınlanan ortak bildiride de, Filistin halkının meşru haklarının kabul edilmesi, FKöÖ'nün barış görüşmelerine katılması, İsrail dahil bütün bölge ülkelerinin güvenliğinin teminat altına alınması istendi. 


(Baştarafı 1. sayfada) 
''Bir şehirde aynı günde dört ayrı yer bom balanırsa, durmadan insanlar ölürse, orası için nasıl hâlâ 'kanun dışına çıkılmışsa' denilebilir", 

Hükümet iktidara geldiğinden bu yana kurtarılmış bölgelerin sayısının gittikçe arttığını söyleyen MSP Genel Başkanı Emniyet Müdürü görevden alınmadan Konya'da huzurun sağlanamayacağını söyledi. Erbakan Emniyet Müdürünün emekliliği geldiği halde hükümet tarafından merkez valisi yapılarak taltif edildiği:.i, Konya'daki görevine de devam ettirildiğini açıkladı. 

Basın toplantısında anarşi kanunlarına da değinen Erbakan, hükümetin iktidara geldiğinde CHP'nin anarşi kanunlarına sahip çıktığını, onlar Parlamento- dan çıkarsa anarşinin duracağını söylediği halde o zamandan bu zamana anarşinin durmayıp arttığını söyledi. Hükümetin üzerine düşen ciddi idari tedbirleri almadığını belirten Erbakan, ''Mesele yasalarda değildir. Mesele kimin yöneteceği, hangi zihniyetle yöneteceği meselesidir '' şeklinde konuştu. MSP Genel Başkanı anarşi ile mücadelede en önemli faktörün devlet-millet kaynaşma sı Olduğunu belirtti ve" 'Bu Hükümeèblesibu. zihniyet lebanargi ön“ Kr meri gel 

ükümet meselesi konusunda da görüşlerini açıklayan MSP Genel Başkanı Erbakan, milli çözüm onarım hükümeti önerileri- nin yürürlükte olduğunu söyleyerek, üç hafta içinde bu çözüm gerçekleşmezse Meclisleri erken 


Adana... 


(Baştarafı 3. sayfada) 


dan yakalandı ve bölge dışına 


çıkartıldı. 
Adana'da bazı semtlere sefer yapan dolmuş şoförlerinden, 


MHP'liler ''Burası bizim bölgemizdir, bize her gün para vereceksiniz"' diyerek 50 ile 100 lira arasında haraç alıyorlardı. 
Geçtiğimiz günlerde de vilayet ile Cemalpaşa Mahallesi arasında sefer yapan dolmuşlarda çalışan şoförler kendilerinden haraç istendiği için kontak kapatmış ve çalışmamışlardı. MHP'lilerin vilayet binası yakınında bu şoförlerden haraç aldıkları öğrenilmişti. 

20 Temmuz günü de şöförler- 
den haraç almak ve zorla gazete satmak suçundan beş kişi ile durumlarından şüphe edilen üç kişi sıkıyönetim kuvvetlerince yakalandı. Yakalanan sekiz MHP'li süresiz olarak sıkıyönetim bölgesi dışına çıkartırdı. 

öte yandan sıkıyönetim yetkilileri yurttaşlardan şikayetlerini 10777 ve 20733 nolu telefonlara iletmelerini istediler ve şikayette bulunan yurttaşların kimliklerinin gizli kalacağını hatırlattılar. 


YOZGAT CEZAEVİNDEN 
KAÇAN MHP'Lİ KOMANDO 
YAKALANDI 

Altıbuçuk 'ay önce Yozgat Cezaevinden kaçan bir komando önceki gün Trabzon'un Sürmene ilçesinde yakalandı. Yetkililer, İstanbul'da bir soyguna karışmaktan 29 yıl 8 aya hükümlü Selahattin Civelek'in kimlik kontrolü sırasında sahte kimlikle yakalandığını belirttiler. Selahattin Civelek bugün Yozgat'a gönderiliyor. 


1978/14641 


TL'dır 


Antalya, Mersin 


(Basın: 5484-949) 


seçime çağırmanın tek yol oldugunu söyledi. 

Erbakan, Ecevit'in Demirel'in oyununa geldiğini, muhalefet edeceği yerde onun isteklerini ka bul eder duruma düştüğü görüşünü de savundu. MSP Genel Başkanı, iki büyük partinin birleşmesi konusunda, "İki çürükten bir sağlam çıkmaz, böylece biz de bir seferde iki batıldan kurtulmuş oluruz" şeklinde konuşlu. 
Erbakan hükümetin artık CHP destekli AP azınlık hükümeti haline geldiğini söyledi ve eninde sonunda milli çözümü savunanların iktidara geleceğini kaydetti. 
Kendilerinin Meclis desteğiyle iktidara geleceklerini söyleyen Erbakan, bu desteğin AP de,CHP de olabileceğini belirtti. 

AP VE CHP KURULLARI 
ÇANKAYA GÖRÜŞMESİNİ 
ELE ALIYOR 

AP ve CHP yetkili kurulları yarıdan itibaren yapacakları bir dizi görüşme ve toplantı ile AP ve CHP Genel Başkanları Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit arasında Çankaya'da yapılan görüşmenin sonuçlarını değerlendirmeye başlayacaklar. 

AP Başkanlık Divanının yarın Genel İdare Kurulunun salı, AP 


Ortak Grubunun da çarşamba | 
“5 Ordu'nun Fatsa ilçesinde.ömr.. 


inü toplanması bekleniyor... 

Bu konuda bir AP ileri geleni, "Yetkili kurulların toplantısında yapılan görüşmeler hakkında Gene) Başkan bilgi verecek, daha sonra da,sonraki gelişmeler hakkında parti organlarının önerilerini alacak'' şeklinde konuştu. 

CHP'de ise yarın Genel Yönetim Kurulu, salı günü de Ortak irubun toplanacağı bildirildi. 

CHP'de de'benzer bir değerlendirmenin yanı sıra, AP'nin Meclislerden geçirilmesini istediği ve Demirel ile Ecevit arasında görüş birliği sağlanan beş konunun Meclislerde yapılacak nasıl bir çalışma ile kabul edileceği üzerinde durulacak. 


Üstündağ: 
” Kuvayi Milliye ruhuyla mücadele vererek barış ve huzuru getirmeliyiz” 

UŞAK (ÖZEL) 
CA Genel Sekreteri. Mustafa Üstündağ, anarşiyle mücadelede Kuvayi Milliye ruhuna gerek olduğunu söyledi. Uşak'ta 


bir konuşma yapan Üstündağ şunları söyledi: 


“Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durumun ciddiyetini görebiliyorsak, parti çıkarlarını Süratle bir kenara bırakarak, inatlaşmaları durdurarak, sorumlulukları hep birlikte yüklenerek, sorunları birlikte göğüsleyerek, elele verip, Mecliste birliğin örneğini verelim. Hep birlikte yeni bir ruhla, Kuvayi Milliye ruhu içinde, ulusumuzu içinden vurmak isteyenlere karşı bir mücadele vererek, öncelikle ülkeye barış ve huzur getirmeliyiz. Barış ve huzur ortamını beraberce sağladıktan sonra siyasal yarışmalarımıza tekrar devam ederiz." 


GÖZLÜ DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMIZLIK DIŞI KUZU 


SATIŞ İLANI 


1— Çiftliğimizde mevcut 1250 baş damızlık dışı kasaplık kuzular 19-8-1980 Salı günü saat 14.30'da Sarayönü kazasına 28 Km, mesafedeki Çiftliğimiz idare binasında açık artırma suretiyle satışı yapılacaktır. 

2— Kasaplık kuzu satışının geçici teminatı 600.000.- 


3— Şartname Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Ekonomi ve Planlama Daire Başkanlığından, İstanbul, İzmir, Konya, Ankara, Eskişehir, Adana, 


Teknik Ziraat Müdürlüklerinden, 


Çiftliğimizde ve Sarâyönü, Kadınhanı Polatlı Ziraat Mühendisliklerinde görülebilir. 

4— Daha fazla bilgi isteyenlerin Çiftiğimize müracaatları ilan olunur. 


(Basın: 18478-954) 


istanbul'da... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


“lanarak öldürülmüş bir ceset bu- 


Jundu. 19 yaşındaki 'J'uncay Okuyan'a ait cesedi bir arabanın içinde bulan görevliler sözkonusu arabanın bir süre önce Gümüşsuyu'nda gaspedildiğini be lirttiler. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 
ANKARA'DA ÖLDÜRÜLEN 
DOKTORDAN 
PARA İSTENMİŞ 

Ankara Alundağ semtindeki muayenehanesinde önceki gece iki saldırgan tarafından'öldürulen doktor Necati Çimen'den para istendiği öğrenildi. Olaydan sonra yakalanan saldırganlardan Salih Kayadibi'nin açtığı ateşle aağından yaralanan bekçi Rafet Murat ise ayakta tedavi oldu. 
Yetkililer soruşturmanın sürdürüldüğünü ve öteki sanığın arandığını belirttiler, 

Ankara Yıldızevler Kırkkonaklar Mahallesinde #nceki gece Düzgün Şengezer adlı bir öğrenci görüş ayrılığı yüzünden saldırıya uğrayarak öldürüldü. Yetkililer olay yerinde 13 adet boş mermi kovanı bulunduğunu, öldürülen gencin üzerinde de 25 adet Geco marka dolu mermi ele geçirildiğini söylediler. 

GAZİAN'TEP'DE 

Gaziantep'in Nizip ilçesinde önceki gün Sebze Hali mevkiinde devriye gezerken saldırıya uğrayıp biri olav yerinde ölen, diğeri ağır yaralı hastaneye kaldırılan polislerle ilgili sabaha kadar süren operasyonlarda,olaylarla ilgili görülerek Ahmet Yalçın adlı bir gencin gözaltına alındığı, diger üç saldırganın ise eşkallerinin belirlendiği bildirildi. Güvenlik kuvvetleri sabaha kadar süren operasyonlarla ilgili başka bir açıklamada bulunmadılar. 

Aynı gece Karşıyaka Mahallesindeki bir kahvehanenin kimliği belirlenemeyen kişilerce taranmas sonucu kahvehanede bulunan Erdal Akça adlı bir genç de öldü. 

Gaziantep Nuri Pazarbaşı Mahallesinde kimliği belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğrayan Bekir Bilgiç, yaralı olarak kaldırıldığı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak öldü. Katillerin yakalanması için aramalar devam ediyor. 


ADAM ÖLDÜRMEKTEN 
ARANAN SANIK SİNOP'TA 
YAKALANDI 

Samsun'da iki kişiyi öldürmek, iki kişiyi yaralamak ve bir kıraatkaneyi kurşunlamak suçlarından aranan sol görüşlü Adnan Ay adlı sanık Sinop'ta yakalandı. Yetkililer sanığın başka bir yaralama esnasında yakalandığını belirttiler. 

FATSA'DA GÜVENLİK 

KUVVETLERİNE ATEŞ 

AÇILDI 


ceki gece güvenlik kuvvetlerine kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı. Olayda bir uzman çavuş ile Çatalpındr Belediye Başkanı Fikri Uçar hafif yaralandılar. Yetkililer sanıkların arandığını, çevrede geniş bir operasyon yapıldığını belirttiler, 


ADANA'DA CHP YÖNETİM 
KURULU ÜYESİ 

Adana'da CHP yöneticilerine saldırılar sürüyor, Önceki gece de CHP İl Yönetim Kurulu üyesi Halil Han'ın Pazarlar Caddesin- deki ticarethanesine, tahrip gücü yüksek patlayıcı madde atıldı. 
Patlamada can kaybı olmadığı ancak büyük hasar meydana geldiği ve faillerin aranmasına başlandığı bildirildi. 


Jaydınlıktı s . ! 27 Temmuz 1980 


Güneş: «Bazı bölgelerde MHP'nin 


suç örgütlerinin iktidarda olmasından 


AP tabanı 


tedirgindir» 


ANKARA (GHA) 


NARŞİNİN büyük boyutlara ulaşarak, bugün içsavaş düzeyinde bir tırmanışa geçtiğini belirten İçişleri eski Bekanı Hasan Fehmi Güneş, Demirel hükümetinin iktidur döneminde toplam 2 bin 200 kişinin öldürüldüğünü söyledi ve ''Türk insanı, sıra bana ne zaman gelecek endişesi için- 


dedir" şeklinde konuştu. 


Güneş, anarşi ve terörün, Parlamentoya ulaşması, eski bir Başbakanın öldürülmesi, çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesi karşısında bugünkü durumun önceki dönemlerle kıyas kabul edilemeyecek bir seviyeye ulaştığını belirtmiştir. Güneş, Güney Haber Ajansına, konuya ilişkin özel demecinde, Demirel azınlık hükümeti ile anarşinin önlenemeyeceğini belirterek şöyle konuştu: 


“Aramak ve bulmakta gecikilirse çok korkarım ki, demokrasi dışı çözümlere haklılık kazandırmak gibi imajı halkın bilincine yerleştirmiş oluruz. 

"Bence MHP'yi iki yönlü, birincisi siyasi parti olarak, i- 


kincisi bizim inancımıza göre faşist nitelikteki terör eylemlerini uygulayan, MHP'ye bağlı suç örgütleri olarak kendile- 


rine bağlı belli açıklıkta ya görmek zorundayız. 


da illegal suç örgütleri olarak 


"AP birçok bölgede,kurtarılmış hale gelen kentlerde kendisi iktidar değildir. Hatta MHP de değildir. Buralarda MHP' nin suç örgütleri iktidardadır, Eğer MHP bunları reddederse bunu açıkça ortaya koymalı, AP buna razı değilse oda açıkça bunu ortaya koymalıdır. Çünkü bu yerlerdeki AP ta- 


{+t bamda bundan tedirgindir." 


Bölge valileri asayiş toplantılarının ilki Samsun” da yapıldı 


SAMSUN (ÖZEL) 

ENEL asayiş durumunun 

gözden geçirileceği bölge 

valileri toplantılarının ilki Devlet 

Bakanı ve İçişleri Bakanvekili 

Orhan Eren'in başkanlığında dün Samsun'da yapıldı. 


Devlet Bakanı ve İçişleri Bakanvekili Orhan Eren'le birlikte toplantıya katılan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Durmuş Yalçın, 


Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral 
Mehmet Kral ve Emniyet Geneli Müdürü İsmail Dokuzoğlu, Ankara'dan uçakla Samsun'a gittiler, 

Toplantıya Samsun, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Sinop, Tokat, Amasya Çorum ve Artvin 


Valileriyle, bu  illerinEmniyet Müdürleri ve Jandarma Komutanları katıldılar, 


(Baştarafı 1, sayfada) 
gu liste 396 oy alırken, muhalefet 503 oy aldı. 


Oy ayırımı sonuçlarına göre Yönetim Kurulu şu kişilerden oluşuyor ; Yılmaz Gökkaya, İzzet Tosunbaş, Hasan Ercan, Odhan Baykara, Ergin Sanver, Süreyya Ersen, Zafer Yiğiter, Eren Güvener, Mehmet Ataberk, Ahmet Sağlık, Demir Karataş, Bülent Engez. 

Yeni Yönetim Kurulu dün ilk toplantısında andiçerek göreve başladı, Yönetim Kurulunun kendi arasında yaptığ işbölümünde, Başkanlığa Odhan Bay- 


Karayolları sözleşmesinde 


anlaşma sağlandı 


ANKARA 

ÜRK-İş'e bağlı Yol İş Federasyonu ile Karayolları 

Genel Müdürlüğü arasındaki toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı. 

1 Mart 1980 tarihinden itibaren geçerli olacak sözleşme, ile işçilerin günlük ücretlerine birinci yıl 360, ikinci yıl 500 lira zam yapıldı, çalışma saati ise 45 saate indirildi. 

Kamu kesimindeki en büyük sözleşmelerden biri olan karayolu sözleşmesinde anlaşma sağlanmasından sonra diğer işkolların- da da kısa süre içinda anlaşmaya varılması bekleniyor. 


KAYIP— TİKP Bakıri.öy 
İlçe Örgütüne ait mühürler kay bolmuştur. Hükümsüzdür. 

TİKP 
Bakırköy İlçe Örgütü 


KAYIP— TİKP Zeytinburnu 
İlçe Örgütüne ait mühürler kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

TİKP 
Zeytinburnu İlçe Örgülü 


TGS... 


kara, Başkan Yardımcılığına İzzet Tosunbaş, Şube İdari Sekreterliğiffe Süreyya Ersen, Mali Sekreterliğe ise Ahmet Sağlık seçildiler, 


COŞKULU BİR KONGRE 

900 kadar delegenin katıldığı 
kongre çoşkulu bir hava içinde geçti, Kongrenin açılışından itibaren salonda kesin bir üstünlük sağlayan muhalefetin geniş işçi çoğunluğuna dayandığı ve Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Cumhuriyet gazetesi çalışanlarını demokratik bir temelde birleştirdiği gözleniyordu. 


Konuşan bütün delegeler, mevcut yönetimin işçiden kopuk tutumunu eleştirdiler ve dinamik, mücadeleci, işçiden yana bir yönetim özlemini dile getirdiler.: Kongre öncesinde yayılan "TGS'ye fraksiyon kavgası sokuluyor"' söylentilerini de cevaplayan muhalefet sözcüleri, amaç- 


Halkın 
Kurtuluşçuları| 
Adana'da bir devrimciye saldırdı 


Adana'da Halkın Kurtuluşçuları İstiklal Mahallesindeki 


Yeşilyuva o Kahvehanesinde 


Öxgibar adlı bir devrimciye saldırdılar ve elindeki gazeteyi 


yırt lar. 


8-10 kişilik grubun saldırısına uğrayan İzzettin Özgibar, 


saldırganların "Bu gazeteyi 


diklerini, 2 kişinin bıçak çekip yanağını yırttıklarını söy- 


ledi 


larının TGS'yi tüm basın emekçilerinin #rgütü haline getirmek olduğunu vurguladılar ve gerçek birliğin ancak işçiden yana,devrimci bir yönetim altında sağlanabileceğini belirttiler. 

PARTİLERE BİRLİK ÇAĞRISI 

Kongrede kabul edilen bir önerge ile basın işkolundaki tage- ` ronluk uygulamalarına karşı daha aktif mücadele kararı alınırken bir başka önerge ile,son günlerde öldürülen ve işkence gören gazetecilerin adı amlarak, basın emekçilerinin çalışma ve can güvenliği için mücadele edilmesi karar altına alındı. 

Genel Kurula ayrıca, siyasi parti başkanlarına, milli birlik çağrısı yapan bir önergeyi de bir oy muhalefetle kabul etti. 

Sözkonusu önergede başta 
Rusya ve Amerika olmak üzere her türden emperyalizmden kaynaklanan anarşi ve teröre karşı, anarşiye bulaşmamış siyasi partilerin işbirliği etmesi isteniyor. 


ADANA (ÖZEL) 


gazetemizi okuyan İzzettin 


bir daha okumayacaksın" de- 


Da Ca | 


İSTANBUL 
DEVLET TATBİKİ Güzel Sanatlar Yüksek Okulunun çeşitli bölüm öğrencilerinin yıl sonu. sergisi 1 Ağustosta sona eriyor. 
TOPKAPI MÜZESİ'nde açılan, "'Dünya Arşivlerinde Türkiye" konulu sergi 15 Ekime dek sürecek. Fransız Kültür Merkezi ve Topkapı Müzesi işbirliğiyle düzenlenen sergi Albert Kahn'ın koleksiyonundaki, 1912-1923 yılları arasında Türkiye'de çekilmiş renkli fotoğraflardan oluşuyor. 
ÇAĞDAŞ RESSAMLARIMIZIN EN YENİ YAPITLARINDAN oluşan resim sergisi, Beyoğlü Ümit Yaşar Sanat Galerisinde 8 Ağustosa dek sürecek. Sergiye katılan ressamlar şunlar: Muzaffer Akyol, Nihat Akyunak, Hayri Arı, Avni Arbaş, Ramis Aydın, Cafer Bater, Şadan Bezeyiş, Hüseyin Bilişik, Cihat Burak, Adil Doğançay, Muammer Durmuş, Nazlı Ecevit, Metin Eloğlu, Dinçer Erimez, Ruzin Gerçin, Mehmet Gürbay, Nuri İyem, Necdet Kalay, Hasan Kavruk, Zeki Kıral, Nüzhet Kutluğ, Cihat Özegemen, Elif Naci, Neveser-Nevbahar, Habib Gerez, Numan Pura, , Rasin, Niyazi Toptoprak, Burhan Uygur. 


ANKARA 

AVNİ ARBAŞ-TURAN EROL-BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU ORHAN PEKER-RAHMİ TANTUĞ karma resim sergisi Artizan Sanat Galerisinde ay sonuna dek izlenebilir. 

ANKARA İSTANBUL SANATÇILARI karma resim sergisi Leonardo Sanat Galerisinde 31 Temmuza dek açık kalacak. 

KARMA RESİM SERGİSİ Vakko Sanat Galerisinde ay sonuna,dek sürecek; 

SABAHATTİN ERGİ'nin Devlet Resim ve Heykel Müzesinde-Ki resim sergisi ay sonuna dek gezilebilir. 


İZMİR 
ELİF NACİ'nin eski ve yeni çalışmalarından oluşan resim sergisi 2 Ağustosa dek Atatürk Bulvarındaki Vakko Sanat Galeri- 


a -r 


Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu öğrencilerinin açtıkları yıl sonu sergisinden, Ahmet Rasim'in Falaka adlı kitabının kapak çalışması. 


, sinde izlenebilir. 


6.12.1979 (3) 


Ahmet Say «..bir edebiyat geleneğimiz var, ilkin dergilerde 


yazacaksın, beğenileceksin, eleştirileceksin, adın, şiirin tartışılacak» dedi 


Düşündü, taşındı, yolculuğu birlikte gerçekleştirebileceğimizi ve itiraz etmeyeceğimi planladığından hayal kırıklığına uğradığını belirten dokunaklı bir sesle, "İşim vardı, kağıt alacaktım" dedi. 


"Çok önemliyse derhal git." 

"Bir iki günderi bir şey çıkmaz, bu hafta mutlaka Ruşen'i . görelim" dedi. 
Ahmet Say. i 

"Otobüs ya da trenle." 

"Bedava otomobil varken niye otobüs ya da tren?" 

"Kıştayız. Yağmur, sis, yerler kaygan” 

"O dediğin araçlara binersek kaza olmayacak mı?" 

"Olur elbet, olur ya ölüm tehlikesi daha az." ; 

"Korkma, ben iyi şoförüm“ dedi Ähmet Say inandırıcı bir sesle, Ama bu inandırıcı ses, nice pahalı deneylerin üst üste yığılmasından sonra oluşan ve bir tutuma dönüşen kararımı istediği yönde değişti. 
rebilecek güçten uzaktı. "Nevzat Üstün de kırk yıllık şofördü." 

"Canın amma da tatli haaa!" dedi. 


"Tatlıdır" dedim, "Bütün tatların anası olduğu için tatlıdır. Herkesin tatlıdır. 
Bugine kadar üzerine titredim arızalanmasın da dünyayı.zindana çevirmesin diye. 
Canımı kaybedersem dünyadaki zindanı da yaşayamam." 

“Hep pir dengeyi kollarsan hiç bir şey yapamazsın," 

"Tam tersi, dengeleri kollayarak bir şeyler yapılır “dedim. ` 

“Yap öyleyse. Yalnız hayattan büyük garantiler almış gibi davranıyorsun " dedi Ahmet Say, G 


' "Yok arkadaş, garanti kullanılır ama sürekli değildir. Yazılı, mühürlü sözleşmeler, anlaşmalar bile gün gelir yırtılır." 


“Elbet öyle, doğanın uzantısıdır insan” 


"Canlatının tatsızlığından yakınanlar, intihar “ederler. Senin canın acı mı?" 

“Tatlı tabi, ama kazayı, ölümü önlemek elimizde değil ki, Buyrukçu." 

“Elhak doğrudyr" dedim, "Ama dikkatli hareket edersek bazı kazaları atlatıriz." 

"İzmit'te bize araba gerekli" dedi Ahmet Say. 

"Taksi tutarız." 

"Su koyveriyorsun ama..." dedi Ähmet Say. ` ği 


"Bu konuyu bana açtığına pişmansın mı?" 

Güldü Ahmet Say, "Onun gibi bir şey.. 
Neyse, dediğin haklı, bugün olmaz. Yarın Remzi'ye uğra da konuşalım" 


Merdivenden inerken bir basamakta durup baktı, "Ne korkaksın be Buyrukçu" dedi, kahkahayla güldü ve gülmesi azala azala sürdü, taşlıkta tükendi. Yukardan baktım. Tığ gibiydi. Çantasını sallaya sal- 
"aya yürüyordu 

Ertesi günü Remzi İnanç'ın dükkanın- da buluştuk. Veysel Öngören de ortaydı. 
Tütünün sararttığı kır bıyıkları, püskül kaşları ve hafif göbeğiyle tam bir feodal bey'di. Çıktık,Tavukçu'ya gittik, Sağ kö- 


şedeki masaya kurulduk. Bir küçük rakı, salata, tulum peyniri, koç yumurtası, hamsi, köfte söyledik. Camlı bölmenin öte yanında bir arkadaşıyla oturan Öner Ü- 
.nalan'la selamlaştık. 

Veysel Öngören'in ilk şiir kitabı Remo ve Salo yeni çıkmış, gül kurusu kapağı begenilmişti. Doğuda binlerce yıllık kalın bir karanlığın tabakaları arasında el yordamıyla yürüyenlerin ve uygarlık, uygarlik- diye bağıranlarınkine eş bir hayati arıyanların, aklı başında kimseler tarafından Allahın “günü konuşulan, tartışılan, yazılan, çizilen, değişik çözümler önerilen çileli serüvenleri, iki kişinin, çevreyi temsil eden, çevredeki tüm sorunları üstlenebilecek değerdeki iki bireyin yaşantıları, irdelenerek veriliyordu. Yer yer yapıyı güçlendiren hikayelerle destansı bir havaya sokuluyordu. Yerelden evrensele uzanan çizginin her metrekaresi dopdoluydu, canlıydı. Veysel Öngören, garsonlar dahil, kimi tanıyorsa, kiminle merhabası varsa Remo ve Salo'dan birer tane imzalayıp sunuyor, bu davranışını sevgiyle izlediğimi bildiğinden "Bu işler böyle,aile babası" diyordu, Rakılarımızı alışkanlığın ve tekrarın azalttığı bir lezzetle içiyor, beş kıta- nın insanını kapsayan geniş bir alanda toplanan siyasi, iktisadi, sosyal, edebi ve felsefi konuları deşiyor,. söyleşiyorduk. 

Özdemir İnce ile Mehmet Keskinoğlu" nu buyur- ettik, Özdemir İnce yorgun ve bezgindi. Çok çalışmak, programlanan amaça ulaştırmıyordu kimi vakit çalışanı, sonuçta terslikler başgösteriyor, -elde edilen şey benim hakkım- diyen üzüntü, sevinci kovuyordu. Böyle bir karışıklığı mı yaşıyordu? Yoksa yaratıcılığının karnına düşen bir şiirin doğumdan sonra ne olacağını, nasıl gelişip serpileceğini, insanlara hangi duyguyu, hangi isteği ileteceğini mi düşünüyordu? Bazen bir yapıt tohum halindeyken bile gelecekteki karakterini, konumunu sezdiriyordu. Sezdirdiği, sanatçı- nın anlayışına ters düşerse sıkıntı başlıyordu. Böyle bir durumda mıydı acaba Özdemir İnce? (Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz) dan bu yana her filmini, her oyununu kaçırmadığım Mehmet Keskinoğlu" nun uykusuzluk rengindeki yüzünü, favorilerden başlayıp çenede odaklaşan ince bir sakal kuşatıyordu. Titrek kirpiklerinin gerisindeki gözleri hüzünlüydü. Oysa ben onun oynadığı rollerdeki komikliğiyle koşullandığımdan ağzını açar açmaz patlayacak kahkahaların çekirdeğini arıyordum bakışlarında. M.Buy rumuzuyla katıldığım ama hikayenin bana ait olduğunu M.Buy'dan çıkardıkları bahanesini, evet, bu teknik hatayı ileri sürerek beni yarışma dışı bırakan seçkin jüri üyeleri (hepsi 


sağolsun, hepsi binlerce yıl yaşasın) şu” 


ünü TRT ödüllerinden birini Mehmet Keskinoğlu'nun şiirlerine vermişlerdi. Ayrıca bazı Şiirleri Dost dergisinde yayımlan- 
.mıştı. Özdemir İnce'nin sevdiği on şair arasındaydı Mehmet Keskinoğlu, Bir kitap- ta toplamayı tasarlıyordu ürünlerini. "Ben basamam" dedi Ahmet Say. 


"Basın demedim ki...” dedi Mehmet Keskinoğlu, votka istedi. 


"Basardım ama sen şair olarak tanınmıyorsun, sürekli yazmıyorsun" dedi Ahmet Say. 


"Sürekli yazmak ne demek?" dedi Mehmet Keskinoğlu, "Toplumda bir sıfat elde etmek, o olmak için hep tutulan işi sürdürmek mi gerekir?" 

"Öyle... Herkesin şair diye benimsediği, yazar diye benimsediği biri olmalı"! de. 
di Ahmet Say, şiirlerine ilgi duymadığını belirten bir sesle, 

"Şair bilinen ama şiirleri değersiz kimseler de var" dedi Mehmet Keskinoğlu. 

"O ayrı" dedi Ahmet Say, "Ben, yeni yeteneklerin, tabii bu arada ustaların da kitaplarını basıyorum!’ 

“Benim usta olmadığımı nerden biliyorsun? Okudun mu hiç?" 

“Yazmıyorsun, yayımlamıyorsun ki okuyayım, karar vereyim." 

"Bir dosya dolusu şiir var, verelim oku dedi Özdemir İnce, 

"Mehmet Keskinoğlu, oyunculuğuyla kazandığı üne güveniyor. Ama onun şiirlerini basarsam umut veren şairlerin hakkını çiğnerim"' dedi Ahmet Say. 

"Ben, diyelim öteden beri şiir yazıyorum ama hiç bir dergide görünmüyorum da bir kitapla birden çıkmak istiyorum ortaya. Olamaz mi?" dedi Mehmet Kes. 
kinoğlu. 

"Olur belki. Şiirlerin güçlüyse... Oysa bir edebiyat geleneğimiz var, ilkin dergilere yazacaksın, beğenileceksin, eleştirileceksin, adın, şiirin tartışılacak, ondan sonra" dedi Ahmet Say. 

"Mehmet de TRT ödülünü almış, Dost dergisinde yazmış" dedi Özdemir İnce. 

"Dergide yazmış ama ilgi çekmemiş. 
Daha önemlisi sürdürmemiş"' dedi Ahmet Say. Š 
"Biri birkaç yapıt verir, verdiklerini 


. yeterli bulur, bırakır. Bu verdiklerinin de- 


gerlendirilmesi bir görev değil midir?" dedi Mehmet Keskinoğlu. 

“Rembo yirmi yaşında şiir yazmaktan vazgeçmiş " dedim. 

“Ama o, Rembo" dedi Ahmet Say. 

"Mehmet Keskinoğlu'nin şiirlerini basacak bulunur" dedi Özdemir İnce kırgınlıkla. 


Ahmet: Say, susarak konüyu kapattı. 

Kırlaşmış saçları, karakteristik yüzüne çok yakışan bıyıkları, uzun boyu, levent endam yapısıyla Haluk Öktem geldi. Gözlerinin içi bir yerlerde dinlediği ve hoşlandığı bir fıkranin güzelliğiyle gülüyordu sanki. Ya da yüreğinde öyle gür, öyle büyük kaynaklar vardı ki her an ngel olmak istese de- sevgiler, sevinçler üretiyor ve bu ürettiklerini karamsar, iyimser, aç, tok herkese sebil ediyordu. Sözleri, davranışları sıcak, içtenlikliydi. İlişkilerimiz- de yokluğunu saptadığı çok önemli öğeleri bize taşıyor, mutlu kılıyordu. Yorumları, tanımları arka arkaya sıralıyordum. 
Bir (baba) bir (abi) koruyuculuğundaydı. 
Saygım, sevgim sonsuzdu Haluk Öktem'e, Arkadaşlarım da öyleydi. Güç, güven saçan bir varlıktı "Nasılsın be Buyrukçu?" 
dedi, elini omuzuma koydu, oturdu. “Seni gördüm daha iyi oldum” dedim. Bir şişe rakı ısmarladı, (Arkası Yarın)ı uzattı 


bana. (DEVAM EDECEK) 


è 


Bir halk türküsünün doğuşu 


Eskiden askerik bugünkü gibi yirmi aylık bir süre içinde tamamlanıp bitmiyordu. Özellikle 1. Dünya Savaşı sırasında, uzun süren savaşlar türkülere de konu olacak kadar insanlarımızı etkilemişti. 

Savaş çıkmadan önce birbirlerini çok seven iki genç, erkeğin askere gitmesiyle ayrı düşerler. Bunu fırsat bilen Ayşe'nin annesi iki genci ayırmak için elinden geleni yapar. Genç askerin mektuplarını değiştererek kızına verir. Ayşe'nin yazdığı mektupları da gene değiştirip delikanlıya yollar. 

Bir gün Ayşe'nin sevdiği, askerden yaralı olarak döner. Ölmek üzereyken sevdiğinin evine gider. Ama kızın annesi kapıyı açmaz. 
Bu olay üzerine yörede (1) aşağıdaki türkü yakılır: 

SARFET HANİM 
Havada tumam sesi gelir kanadı burma. 
Ağzı dolu yem getirir şekerler hurma. (İki defa söylenir) *#* 


Kakma da kakma (2) bre kapımı da Ben geliyorum 

Aç kapıyı Sarfet Hanım 

Ben ölüyorum. (İki defa söylenir) 


r——Tartışmaya çağrı-—— 


Geçtiğimiz hafta köşemizde folkloru inceleme ve anlayışları netleştirme amacıyla bir tartışma çağrısı yapmıştık. 

Konuyla ilgili elimize gelen ilk yazıyı yayımlarken bazı okuyucularımızın eline geçmediğini düşünerek sorularımızı tekrar yayınlıyoruz. 

1- Folklor nedir? (Halkbilim, halkiyat, halkbilgisi gibi adlardan hangisi kullanılmalıdır?) 

2- Folklorun kapsamına neler girer? 

3- Ulusal kültür açısından öneki nedir? 

4- Başlıbaşına bir bilim dalı mıdır? 


leri içine alır mı?) 


5- Diğet bilimlere ilgisi nedir? 
6- Yaşayan bir bilim dalı mıdır? (Yaşayan şey- 


7- Gelecek için folklordan nasıl yararlanabiliriz? 
Yer darlığımız nedeniyle iki daktilo sayfasını geçmeyen yazılarınızı bekler, araştırmalarınızda şimdiden başarılar dileriz. 


EN ee 


FOLKLOR 


Recep Ali Yücel 


Enternasyonal bir kelime olan folklor çok zengin konuları kapsar. Folkloru birçok daldan, kendi tarihi zamanında incelemek ve ele almak gerekir. El sanatları, halk tıbbı, halk oyunları, halk müziği, bilmeceler, atasözleri, maniler, masallar, hikayeler, halk mimarisi bunlarin hepsi folklorun konularındandır. Folkloru kimi halkbilim, kimi halkiyat vs. 
olarak adlandırmıştır. Folklor bence halkin, yaşamını sanatsal bir- biçimde, 'dile. “getirmesidir. 

Ülkemizde de fölklor çok zengindir. Her yörenin müziğe: yunu, çalgısı, el sanatları, halısı, dokuması ayrıdır. Bir yörenin aynı oyunlarına değişik köylerde değişik şekillerde rastlayabiliriz. 

Folklorun doğuşu ilk çağlara rastlar. İlkçağlarda insanların'yaşam çelişkisi tabiat (doğa) ile idi. Çeşitli tabiat olayları karşısında insanların tepkileri farklı farklı olurdu. İnsanların tabiat olayları karşısındaki çeşitli eylemleri günümüz folklorunun temelini oluşturdu. Örnekleyecek olursak ava çıkacak olanlar ava çıkmadan önce duvar vs. yerlere avlayacakları hayvanların resimlerini yaparlardı. Yine insanlar ava çıkmadan önce avı ile karşılaşınca nasıl hareketler yapacağının idmanını yaparlardı. 
Oyunların temeli bu hareketler ve Şamanlarzamanındaki dini ayinlerdir. Totemin etrafında tamtamlar eşliğinde çeşitli naralar atarak raksetmeleri o çağlardaki ilk danslardı. Daha sonra insanlığın ilerlemesi, bilimin gelişmesi, müzik aletlerinin, oyunların ve sânatın gelişmesini getirdi. Tamtamlar yerini davul zurnaya, totemler etrafında yapılan hareketler yerini günümüz oyunlarına bıraktı. 


Folklorda,halk yaşamını dile getirir “diyoruz. Buna halkoyunlarından şu örnekleri verebiliriz: Erzurum Tavuk Barı oyununda tavuğun yeri eşelemesi, kanat sallaması, Adıyan Galuç oyununda köylünün baştan sona tarlayı ekişi-biçişi ile üretim ilişkisi anlatılıyor. 

Pir Sultan sazıyla-sözüyle kendi yaşamını, halkla padişah arasındaki mücadeleyi, Köroğlu yine sazıyla sözüyle halkın mücâdelesini anlatıyor. 

Tıp dalında; ilaçlar, kocakarı ilaçları diye tabir ettiğimiz ilaçlar doğadan yararlanılan çeşitli bitki özleriydi. Bugün, yerini modern hekim ve eczacılığa bıraktı. 

Mimaride; doğa ve iklim koşullarına, savunmaya uygun olmasına göre yerleşime uygun evler yapılırdı. Ağaç kovuklarına, göl kenarlarına, mağaralara vb. 
Bugün, yerini modern mimariye bırakmıştır. 

Tarihin gelişmesi ile ilmin ve tekniğin ilerlemesi modern bir sanat anlayışı getirdi. Birçok modern müzik aleti ortaya çıktı. 
El sanatları aletleri, otomatik dokuma tezgahları, elektrikli oymaçizme aletleri çıktı.Oyun olarak bale, opera, tiyatro çıktı. Halkın yaşamı modern çağda modern çalgı aletleri ve sunuş biçimiyle dile getirilecektir. Fakat geçmiş kültürümüz atılmayacak, ondan faydalanılacaktır. Tutucu, bağnaz, . insanları o geliştirmeyen zararlı yönler ise bırakılacaktır. 

Folklorumuzu, geçmiş kültürümüzü örnek alalım. Milli Kurtuluş Savaşımızda emperyalizme aman vermeyen efelerimizi, Azizi- ye Tabyalarında şehit düşen dadaşlarımızı, zulme karşı boyun eğmeyen Pir Sultanlarımızı, Köroğlularımızı örnek alıp günümüz- de yaşatalım. 


İLAN 
İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 


«Dosya: 79/544 


Davacı İETT Genel Müdürlüğü tarafından davalı Mahmut Demirci aleyhine açılan tahsil davası 


sebebi İle: 


İstanbul, Üsküdar, Toptaşı Cad. No, 7 de iken halen ikametgahı meçhul davalı Mahmut Demirci yapılan zabıta tahkikatında adresi tesbit edilememiş, dava dilekçesi ve duruşma günü gazete marifeti İle ianen tebliğ edilmiş olduğu halde duruşmaya gelmediği anlaşıldığından, yap kararının da ilanen tebliğine karar verlimiş olup, mahkememizin 1979/544 esasında kayıtlı ve 12.9.1980 saat 10.30'a muallak bulunan davanın duruşmasına gelmeniz, gelmediğiniz takdirde duruşmaya gıyabinizda devam edileceği husu gıyap kararı yerine kalm olmak üzere ita- 


nen tebliğ olunur, 22.7.1980 


(Basın: 5454-934) 


İLAN 
BEYOĞLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 


Sayı: 979/72 esas 


Davacı İETT İşletmeleri Genel Müdürlü ğü Vekili Av, Gönül Ergün ta- “ rafından davalı Ahmet Çaba aleyhine mahkememizde ikame edilmiş bulunan alacak davasının yapılan duruşması sonunda, 

Mahkememizce 5.3,1980 gün 1979/72 esas 1980/38 karar sâyılı llamha davali Ahmet Çabadan7214 TL'nin 30.3.1979 tarihinde ilanen %5 


kanuni falzi Ne birlikte tahsiline 


ve 1610 TL muhakeme masrafı İle 


7214, O ücreti vekalete hükmedilmiştir. 
Mezkür kararı ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde davalı tarafindan temyiz edilmediği takdirde “hükmün kesinleşeceği. Ilan olunur, 


18.3.1980 


(Basın: 5453-333) 


Kenan Kocatürk 


Bunu da yazan yanlış yazmış, uyku şehrinle. 

Gönder be hanım, ben yazayım kendi elimle. 

Gönder a beyim, ben yazayım zülfüm telimle. 
(Nakarat) 


(1) Bugün Bulgaristan sınırlarııda kalan bir yer olduğu sanılıyor. 
(2) Yöre dilinde itme de itme anlamına gelir. 


Aşık Aydıni 

Fransa'da çalışan ve bestelediği türküleri kendi olanaklarıyla kasetleştiren Aşık Aydıni, gazetemize gönderdiği yazısında ozanlara seslenerek şöyle diyor: 

“Zulme karşı, sömürüye karşı duran, halkımızın sorunlarını, dertlerini, özlemini, kurtuluşunu dile getiren ozanlar! 
Ülkemizin bağımsızlığı ve demokrasi için korkmadan ve yılmadan haykıran ozanlar! 

“Bugün sazlarımızın tellerine dokunmaya, halkla kaynaşmaya ve onun taleplerini dizelere dökmeye her zamankin- den daha çok ihtiyacımız var. Çünkü fırtınalı bir döneme giriyoruz. Büyük zorluklar, büyük mücadeleler bizleri bekliyor. 

"Bugün ülkemiz iki süper devletin hegemonyası altında, özellikle Rus sosyal-emperyalistlerinin doğrudan tehdidi ile karşı karşıyadır. Ben onlar için şöyle diyorum: 

Ferman çıkarmış dünyada 

Asker yığmış dört bir yanda 

Bir kolu da Türkiye'de 

Adı Rusya bir ülke var 


Hizmetkârı Beşinci Kol 
Fedai olmuş sahte sol 
Anarşi, terörleri bol 
Rusya'ya hizmeden deyyuslar var. 

"Bir de MHP faşistleri var. Kontrgerillası, ETKO'su, ŞİT'i, ÜYD'si legal ve illegal örgütleriyle yıllardır halkımıza zulmediyor. Mezhep ve milliyet kışkırtması yaparak azgınca saldırıyor. Ben onlar için de şöyle sesleniyorum: 


Allah için savaş diyerek silahı Sıkıp hedef aldınız emekçi halkı Canilerin hadlerini bildirmeli 

Birleşelim birlik olalım dostlar. 


Zulüm gördü halkımız elinizden Yalan iftira düşmez dilinizden Hasebanız göreceğiz tez elden Birleşelim birlik olalım dostlar 


"Bu durumda bizim görevimiz nedir? Halk ozanlığı, halkın acısını, sevincini, özlemini, halkımızın somut taleplerini dile getirmek, ülkemizin bağımsızlığı doğrultusunda emperyalizme, revizyonizme, faşizme karşı eserler yazmak, bunları sazımızla, sözümüzle halka ulaştırmak değil midir? 

"'Ülkemizde işçiden, köylüden yanayım diyen çok ozan var. Bunların çoğu ayakları havada, devrimci kelimelerin bol bol kullanıldığı, halkın ezilmişliğinin dile getirildiği ama hedefsiz, boş ve soyut türküler söylüyorlar. 

“Soruyorum kendine halk ozanıyım diyene. Bugün Rusya'nın hegemonyacılığma, yıkıcılığına karşı çıkmadan halka hizmet edebilir miyiz? Bugün devrimcilik adına sağda solda bomba patlatan, kargaşalık çıkaran, suikast düzenleyen sahte solcu çeteleri teşhir etmeden halka hizmet edebilir miyiz? 


Bu halk sizi tanıyacak Devrimciyiz İşçiye kurşun sıkanlar 
Birliğe engel olanlar 
Yüzü maskeli yılanlar 
Bu halk sizi tanıyacak 


Güveniriz işçimize 
Dayanınz köylümüze 
Yol gösterir Parti bize Devrimciyiz devrimciyiz 


Halkı sürü mü sandınız 
Bak yine aldandınız 

Boşunadır bu çabanız 
Bu halk sizi tanıyacak 


Rusya'ya boyun eğmeyiz 
Sahte sola aldanmayız 
Halkımıza güveniriz 
Devrimciyiz devrimciyiz 


Dernekte sendikalarda 
Boğazda Yeni Çarlara Duruyordunuz selama 
Bu halk sizi tanıyacak 


Maceracı eylemlere 
Hizmet eder faşizme 
Yürüyoruz halkımızla 
Devrimciyiz devrimciyiz 


Aydıni der kul olmayız 
Halkın yolundan dönmeyiz 
Bir ölür bin diriliriz Bağımsızlık savaşında 
Demokrasi savaşında 


Aydıniyem budur sözüm 
Halka hizmet etmek özüm 
Bunun için çalar sazım 

Devrimciyiz devrimciyiz. 


İLAN 
KARTAL 1. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 


979/725 
Davacı ET”. İşletmeleri Genel Müdürlüğü Vekili : Av, Ferha Özpay 
Davalı: Murat Özenir Kartal Ayaklı su deposu yanı şantiye Turgut Uysal Aynı adreste (Adresleri meçhul) Dava: Alacak 
Davacı tarafından davalılar aleyhine mahkememizde açılan alacak davasında; 
Davalılara gönderilen davetiyeler bila tebliğ lade olunmuş, zabitacı 


` Yaptırılan tahkikat bir netice vermediğinden davalılara ilanen dava di- 


lekçesinin-özetinin tebliğine karar verilmiş ve duruşması 5. ` gnü saat 11.00% talik edilmiştir. z ale Belirtilen gün ve saatte hakimilğimizde hazır bulunması yukarıda ad. 
garı yazılı adresleri meçhul davalilara davetiye ve duruşma gününün teb 

liği makamında kain olmak üzere Hanen tebliğ olunur, x (Basın: 5451-9321) 


MENKUL SATIŞ İLANI 
KADIKÖY 3. İCRA MEMURLUĞUNDAN 


1980/4280 
Hacizli olup satılmasına karar verİlen 34 PE 159 plaka saygı 1973 
model, açık yeşil renkli 3E66H, 134490 şasi nolu ve 34 M, 12208 motor nolu hususi otomobilin satışı 5/8/1980 salı günü Kadıköy Kuşdili Caddesi Efes garajında saat 13.00 İle 13.15 arasında yapılacaktır. 
Yapılacak birinci satışta takdir. edilen 700.000- lira mühammen bedelin 9675'ine istekli çıkmadığı takdirde Ikinci satış 6/8/1980 çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacak Ikinci satışta en çok fiyat verene satt-Hacağı, belediye dellaliyesi Me ihale damga pulunun alıcısına alt olacağı Ilan olunur, 24/7/1980 ri (Basın: 5464-940) 


am 


Kurucunun ŞEFİK HUSNU 
Kulu yk 1921 


OLALI 


© Viksar'agiden ©Demirel'in 


iki kamyonu durduran 
MHP'liler, beş yurttaşı işkence yaptıktan sonra katletti 


MHP'nin cina 


Goa olayları üzerine Dev-Yol MHP'ye cevap vermeyi kararlaştırdı. Gölköy ile Fatsa arasındaki Gürgentepe bucağının Dev-Yol sorumlusu olduğu bildirilen Cumali Eliaçık önderliğinde bir operasyon plan- 


landı. 


Cumali ve arkadaşları Gürgentepe'ye bağlı Hasancık köyüne gidecekler, bir Gürcü köyü olan bu köyde oturan 


Ali Osman'ı haklayacaklardı. 


Ancak olay önceden haber alınmıştı. Hasancık'ta MHP'liler bekliyorlardı. Gürgentepe Belediyesine ait bir arabayla Hasancık'a giden ve yoğun sisten yararlanarak köye yaklaşan Dev-Yol timine ateş açıldı. Çapraz fişekliği taşıdığı söylenen Cumali yörede anlatıldığına göre Ali Osman tarafından dürbünlü tüfekle vuruldu, Cumali'nin arkadaşlari geri çekilirken, olay yerine gelen jandarma Cumali'yi yakaladı, Bir rivayete göre Cumali, tüfek dipçiğiyle dövülerek, bir rivayete göre kan kaybından öldü. 


UMALİ'nin ölümü üzerine 

Dev-Yol'cular Gölköy'de bir korsan miting yaptılar. Olayı dağıtmak isteyen polis ve jandarma ile Dev-Yol arasında olaylar çıktı. Ateş etmeye çalışan biy komiserin tabancası alındı, dövüldü, Bunun üzerine 18 Haziranda meydana gelen bu olaylar- dan sonra Vali Akkaya ilçeye gelip halka baskı yaptı, 


Cumali'nin ölümünden sonra cenazesi Gürgentepe'ye götürülürken, kimliği. belirlenemeyen bir kişi Fatsa'dan dağ köylerine gitmek üzere bir taksi tuttu. Birkaç gün sonra, Alevi olan Selahattin adlı şöförün cedesi bulundu, 


Haber Fatsa'da “İlçeye MHP' liler sızdı, teker teker insanları öldürüyor" şeklinde yansıtıldı. 
İlk barikatlar bu olay üzerine kuruldu, Kasabanın girişinde, belediye çevresinde kurulan barikatlar iki gin sonra kaldırıldı, ama giriş çıkışlardaki kontrol, kimlik sormalar daha da sıkılaştırıldı. 


Kiremit kamyonu katliamı 


OKAT-Ordu arasında, daha açık söylemek gerekirse Niksar-Aybastı arasındaki dağlık ve ormanlık bölgede MHP'nin cezaevi kaçakları barındığı söyleniyor. Edirne Cezaevinden kaçan MHP'li katil Nevzat Akgül de bu bölgede görülüyor. 


İşte haziran sonunda Niksar'a kiremit almaya giden iki kamyonun yolu bu yörede Borçalı köyü civarında MHP'li komandolar tarafından kesiliyor, Kamyonlar- da bulunan 2'si PTT'ci, 3'ü ise Fatsalı kamyon şoförü olan beş yurttaş 50 metre ötedeki sık ormana götürülüyor. Ve sadece Fatsalı oldukları için ağır işkencelere maruz kalıyorlar, 4'ü play yerinde öldürülüyor. Öldürmeden önce yüzlerinde sigara söndürülüyor. Birinin yüzünü yakarak yanak derisini deliyorlar dişleri gözüküyor, Daha sonra kamyonları devirerek kaçıyorlar. 


Daha sonra Aybastı'dan kamyohları almak üzere gelen jandar 


Fatsa'da başlayan olaylar kisa sürede 
Gölköy, Çamaş, 
Aybastı ilçelerine de sıçrıyordu. 


“Çorum u bırakın 
Fatsa'ya bakın” 
sözleri ile dikkatler 

builçe 

üzerinde toplanıyordu 


dı. 


Operasyon sırasında askeri birliklerin yanı sıra başka illerden getirilen polis ekipleri de kullanıl- 


Dev-Yol sorumlusu 

Tırış öldürülünce 
Dev-Yolcuların 


ateşiyle assubay 
Kaymaz da öldü 


maların ise üzerine ateş açılıyor. 
Jandarma kamyonlardan birini alamadan dönmek zorunda kalıyor. 


Sıra Çamaş 'ta 


AMAŞ ise Fatsa'nın hemen güneyindeki bir başka bucak, Dev-Yol bölgede bir'göv- de gösterisi olarak düzenlediği Fındık mitinglerinden birini de burada yapmayı kararlaştırıyor. 


Ancak Gürgentepe olaylarından sonra Fatsa-Çamaş ve Çamaş-Gürgentepe arasına bir dizi barikat kuruluyor. Belediye taşıtlarının da bu barikatların kurulmasında kullanıldığı söyleniyor. 


Mitinge karşı önlem alınması için gönderilen jandarmalar ise yolu karayollarının greyderleriyle açıyorlar. Bu yüzden de mitinge gecikerek geliyorlar. Bu arada Dev-Yol'cular miting alanını boşaltarak Aşağı Çamaş'ta toplanıyorlar. 


Tırış ve 
Kaymaz'ın cenazeleri barikatlarla bölünmüş 
Fatsa'nın ikiayrı yerinden kaldırıldı 


Şehittin Tırış ta vuruiuyor 


NCAK bundan sonra olayların nasıl geliştiği konusun- 


da herkes başka bir şey anlatıyor. 


Bir rivayete göre, gelen jandarmaların başındaki Assubay Nurettin Kaymaz, Dev-Yol'cuların Çamaş'taki sorumlusu bir okul- da memur olarak çalışan Şehittin Tırış'ı yanına çağırıyor ve yanındaki jandarmalara vurduruyor. 
Bir rivayete göre, jandarmalar aşağıdaki kalabalığı: dağıtmak için ateş açıyorlar. Halk yere yatiyor. Sonra da Şehittin, » “kur. 
şunları bitti"diye ayağa kalkıyor, bu sırada vuruluyor. Ama her halükarda Tırış tek kurşunla vurulup ölüyor. 

Bunun üzerine Dev-Yol'cular da jandarmaya ateş açıyor. Başlarında bulunan Assubay Kaymaz vurulup ölüyor. Jandarma okula sığınıyor. Okul kuşatılıyor. 
Jandarmaların bazıları yaralı olarak teslim oluyor ve Fatsa'ya gönderilip hastaneye yatırılıyor. 


Fatsa operasyonu basında geniş yer aldı. Demirel'in "Çorum'u bırakın Fatsa'ya bakın" sözleriyle 


başlayan operasyon süresince ç 


Bazılarının ise silahları alınıp salıveriliyor. 


Demirel dikkatleri 
Fatsa'ya yöneltiyor 
Temmuzda bu olay olur. 
ken, Çorum da içten içten kaynıyor. Demirel, Çorum konu. 
sunda kendisine soru soran gazetecilere, "Çorum'u bırakın Fatsa'ya bakın" diyor. Demirel daha sonra bu sözlerini yalanlıyor. Ama dikkatler Fatsa'ya ve burada- ki Dev-Yol hakimiyetine yöneliyor. 

Askeri birliklerin. Fatsa'ya gittiği, komutanların Fatsa yakınındaki birlikleri denetlediği haberleri, Fatsa ile ilgili röportajlar gazeteleri dolduruyor. 

Ama en çok ilgiyi çeken olay 


` Fatsa'nın barikatları oluyor. 


Gemaş'tan sonra barikatlar yeniden kuruluyor 


AMAŞ olaylarından sonra 

Dev-Yol'cular hemen Fatsa'da yeniden barikatları kuruyorlar. 

Kasaba, barikatlarla giriş-çıkışa kapatılırken, iki gin sonra Fatsa'da iki cenaze töreni düzen. 
leniyor. Deniz kenarındaki: hükümet konağı önünde öldürülen assubay için az sayıda asker ve polisin katıldığı bir cenaze töreni yapılırken, Fatsa'da Şehittin Tırış için cenaze töreni yapılıyor. 

Cenaze töreni yapılırken, hükümet konağına bakan yüksek binaların tepesinde otomatik silahlı Dev-Yol'cular dolaştığı, barikatların arkasında ise elleri tetikte Dev-Yol'cuların beklediği anlatılıyor Fatsalılarca. 

Ancak Emniyet Amiri, jandarma yetkilileri amaçlarının çatışma çıkarmak değil, cenaze töreni düzenlemek olduğunu anlatıyorlar 

Kuşkulu ve kaygılı bir hava içinde iki cenaze kaldırılıyor. 

Bu arada Ankara'da da Fatsa' ya.karşı operasyon kararı alınıyor. 


Yarm: Operasyon 


© Gürgentepe Dev-Yol sorumlusu Cumali, Hasancık köyünü basmaya giderken pusuya düşürülüp öldürülüyor 


yetleri sürüyo! 


"Nokta 


TE 


e a ak 


ok sayıda Fatsalı gözaltına alındı. 


Televizyonda | 


Bugün 


ÇOCUKLAR IÇIN 


PAZAR SINEMASI 


YAŞAYAN DENIZ 


KOMEDİ DÜNYASINDAN 


TAŞ DEVRİ 


OLIMPIYAT OYUNLARI 
HABERLER 


OLIMPIYAT OYUNLARI 


İFTARA DOĞRU 
OLİMPİYAT OYUNLARI 


HABERLER 
GECEMİZ 


DALLAS 


HABERLER 
OLIMPIYAT OYUNLARI 


KAPANIŞ 


operasyonu, tamamlandı 


Sabahen ilk ışıkları ile birlikte başlayan operasyonda Belediye Boşkanı Fikri Sönmez ve Belediye'nin 


KAMAR 


Bir dünden bir bugünden örnekler verilen skeçte Metin Akpınar ''Sarahaten acaba söylesem darılmaz mı/Darılmak adeti bilmek ki çapkının nazı"' diye şarkısını sürdürürken, Zeki Alasya da Orhan Veli'nin "Dalgacı Mahmut" adlı "Dalga geçerim kimi zaman/() da benim vazifem/Bir baş düşünürüm başımda/ Bir mide düşünürüm midemde/Bir ayak düşünürüm aya- 


şiirden bestelenen şarkıyı söyleyecek 


ğımda/Ne halt edeceğimizi bilemem), 


Türkiye'de renkli TV tartışmaları yapılırken 


ABD'de TV sanayisi buhran içinde... 


@ Sanayiciler bu gidişle ABD'de renkli TV sanayisinin çökeceğini belirtiyorlar 


Türkiye'de renkli TV kurulması tartışmaları yapılırken ABD'de renkli TV sanayisi büyük bir kriz içine girdi. Business Week deyin haberine göre,son on yıl içinde ABD' deki renkli TV yapım firmalarının al 25'den, 14'e düştü, Kalan 14 firmanın ise 8 tanesi çoğunluğu japonların elind? 
olan yabancı şirketlerce satın alındı. 


ABD renkli TV üreticileri yakında ti ülkelerden gelebilecek bir rekabetin endişesi içinde. Ve 1973 yılından bu yana dışardan yapılan ithalatı eleştiren sanayiciler, bu uygulamanın ülke içinde renkli TV yapımını kriz içine ittiği gibi, 
20 bin işçinin de işinden olmasına yol açtığını söylüyorlar, 


ABD'deki renkli TV yapımında fazla işçilik isteyen parçalar Güney Kore, Tayvan, Meksika ve bazı deniz aşırı ülkelerde yaptırılan parçalar kullanılıyor. Bunun için de bu ülkelerle Amerika arasında renkli TV parçaların: ithalatını düzenleyen anlaşmalar bulunuyor, Bu anlaşmalarla sağlanan parçaların dışındaki hemen bütün panan ise Japonya'dan alınıyor, Enflasyonist baskılar ne seye hükümetin aldığı tedbirler bu parçaların ithalatında güçlükler çıkartıyor, "Âmerikan renkli İV'sini Koruma Komitesi" (Compact) durum böyle devam ederse renkli TV'nin de atası olan siyah-beyaz “TV'nin akibetine uğrayacağını söylüyorlar, 


Compact, bu durumu düzeltmek için hükümetin Tayvan ve Kore ile olan alımlarda eski anlaşmaları sürdürmesini, Japonya'dan yapılan ithalatın ise serbest bırakılmasını istiyor. 
Compact, Japonlara farklı uygulama isterken daha önce olan bir olayı örnek gösteriyor. Japonya'dan yapılan ithalatın azalması 1,7 milyon TV alıcısı üreten belli başlı firmalar hisse senetlerinde büyük düşüşlere yol açmıştı, Bu olayı örnek olarak gösteren Compact, Kore ve Tayvan'dan yapılan ithalatın 500 binden 300 bine düşürülmesini, buna karşılık Japonya'ya yapılan ithalatta serbest bırakılmasını istiyor. 


Bu noktada Amerikan ekonomisinde giderek artan enflasyonist gidişi durdurabilmek için Carter, ithalatın kısılmasına daha fazla ilgi gösteriyor. Daha önce de benzer durum demir-çelik alanında ortaya çıkmıştı. Carter çelik ithalatını sınırlandırırken içerde otomobil sanayinin belli bir krizin içine girmesine de razı olmuştu. İşsiz kalma tehlikesiyle karı karşıya kalan otomobil işçilerinin mücadelesi de Carter'i Ge kararını uygulamadan geri durduramamıştı. 


Öte yandan ilginç bir gelişme de TV üreticileri ile Compact arasında doğan çelişme oldu, Compact içerde TV üretiminin buhrana a için Japonya'ya serbestlik tanınmasını isterken, TV üreticileri böyle bir kararın TV sanayisini çökerteceğini ileri sürüyorlar. üreticileri ithalat serbest bırakılırsa çok hızlı mona yapma özelliği olan Japonların çok fazla sayıda üretecekleri alıcılarla piyasayı kaplaacakları ve kendilerinin de buna dayanamayacaklarını söyüyorlar. Böylece ABD kendi ülkesinde, kendi iç pazarında, Japonlarla rekabet etmek givı garıp bır duruma düşecek... 
Öte yandan Japonya'dan yapılan ithalat azaltılsa da renkli TV sanayisi. yine buhran içine Gini Kısacası ABD'deki renkli TVsanayisinin durumu tam bir bilmece haline geldi. 
Bilmece henüz çözülemezken buhranın sonuçları kendisini östermeye başladı. Firmalar bir bir kapanırken, ayakta kari da yavaş yavaş Japonların kontrolleri altına girdi. 


Dünyada renkli TV sanayisinin buhran içine igl bir sırada Türkiye'nin renkli TV'ye geçme kararı pazar sıkıntısı içinde olan bütün ülkelerin dikkatlerini Türkiye üzerinde toplamalarına yol açıyor. Bu ise beraberinde ekonomik ve teknik rekabetle birlikte siyasi bir çekişmeyi de beraberinde getirecek, Ve şayet renkli TV'ye geçme kararı uygulamaya sokulursa, Türkiye'de çok ilginç pazarlıklar ortaya çıkacak.. 


À RAMAZAN 


“ÖZEL 
EĞLENCE PROGRAMI 


Bir Dünden 
Bir Bugünden 


Bu geceki Ramazan Özel Eğlence programı "'Gecemiz"de Haldun Taner'in yazdığı "Günümüz Ailesinin Günlük Yaşamından Bir Kesit" adlı oyunun 


birinci bölümü yayınlanacak. 


Skecin birinci bölümünde Büyükbaba Müntekim Bey ve allesi televizyon Izlemektedirler, O sırada spiker Orhan Seyfi Orhon'un Yazdığı Ali Rıfat Çağatay'ın bestelediği ''Tereddüd"' şarkısını anons eder ve ekrana eski giysiler içinde gejen Metin Akpınar nihavent makamında şarkıyı kirila döküle söyler. Müntekim Bey şarkıyı denlerken mest olmuştur ama torunlari için aynı şey söylenemez, Bu kez ikinci bir anons yapılır ve Zeki Alasya Orhan Veli Kanık'ın şiirinden Altan iç tel'in bestelediği *"'Dalgacı Mahmut" adi; şarkıyla ekrana geliverir. Bu kez torunlar ilgiyle dinlerler 


İki kuşak arasında görüş, anlayış, davranış ve diğer konulardaki farklılaşmanın yansıtılmak istendiği programda sanırız TV İzleyicileri Nihavent makamında söyleyen Metin Akpınar'ı da Zeki Alasya kadar zevkle seyredecekler. 


Meddahlar üzerine Haldun Taner'in bilgi vermesiyle sona eren program diğer Gecemiz programlarından birkaç kalite vüksek, Programın sunucusu Haldun Taner, hazırlayıcılari Ise Ayhan Önal, Oskay Alptürk, Ayhan Karapars ve Ísmal! 


Güngör. 


«Hafif Müzik Beste Yarışması» sonuçlandı 


TRT Genel Müdürlüğünün açtığı “Hafif Müzik Beste Yarışması" sonuçlandı. Gelişimini milli, evrensel boyutlarda sirdürmekte olan Hafif Müzik dünyamıza yeni besteler kazandırmak, ayrıca, özgün ve çağdaş besteler yapımı özendirmek amacıyla düzenle- 


nen yarışmaya 413 eser katıldı. 


Yapılan değerlendirme sonunda birinciline layık eser bulunmadı. Seçiçi kurul, "Yonca" rumuzuyla yarışmaya katılan 

Bir Gün" adlı eserle- 


lik ö 


Özdemir Erdoğan'ın rine ikincilik ödülü verilmesine 


Mustafa Uysal'ın "Ağırlama" adlı eseri ü- 


kl Suavi Karaibrahimgil'in "A nadou Türküsü', Hüseyin Cebi'nin "Nergiz" rumuzuyla gönderdiği "Geriye Dönün İyi İnsanlar", Özdemir Erdoğan'ın "Eskilerden Bir Şarkı" İlhan Sami Özulu'nun "Özlem" adlı eserleri mansiyonla ödüllendirilmeye değer bulundu. 


Katılma süresi 31 Martta sona eren yarışmada derece alan eserlerin orketrasyen rı TRT tarafından yaptırılacak. Seçiecek solist ve topluluklara bu eserler yorumlattırılacak radyo ve televizyonda yayınlanması sağlanacak. 


karar verdi. 


